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Tez Adı (Orijinal/Çeviri) 

Algılanan örgütsel destek ve örgütsel adaletin örgütsel sinizm, örgütsel bağlılık ve iş doyumu 
üzerindeki etkisi 

The effect of perceived organizational support and organizational justice on organizational cynicism, 
organizational commitment and job satisfaction 

Örgütsel saygınlık ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide sosyal rol kimliğinin ve örgütsel tinselliğin 
aracı rolü 

The mediating role of social role identity and organizational spirituality in the relationship between 
organizational prestige and organizational identification 

Örgütsel stresin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracı rolü: 
Azerbaycan devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlere yönelik bir araştırma 

The mediating role of organizational socialization in the effect of organizational stress on 
organizational citizenship behavior: A research for academician working in Azerbaijan state 
universities 

Örgütsel sapma davranışlarının kontrolünde pozitif psikolojik sermayenin ve örgütsel öğrenmenin 
etkisi: Bir örnek olay çalışması 

The effect of positive psychological capital and organizational learning on the control of organizational 
deviation behaviors: A case study 

Spor bilimleri fakültelerindeki akademisyenlerin örgütsel etik iklim ve örgütsel şeffaflık algıları ile bilgi 
ifşa yönelimlerinin (whistleblowing) incelenmesi 

Investigation of perceptions of organizational ethical climate, organizational transparency and 
whistleblowing tendencies of academicians in faculties of sports sciences 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarda örgütsel adalet ve örgüt ikliminin örgütsel bağlılık 
üzerinden çalışan performansına etkisi 

The effect of organizational justice and organizational climate on employee performance through 
organizational commitment in companies operating in the service sector 


Hastanelerde sağlık çalışanlarının güç mesafesi ve örgütsel yabancılaşma ilişkisinde örgütsel adaletin 
aracılık rolü: Ankara ili örneği 


Mediating role of organizational justice in relation to power distance and organizational alienation of 
healthcare professionals: The case of the of Ankara province 

İşyeri maneviyatı ve örgütsel adaletin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkileri 

The effects of workplace spirituality and organizational justice on organizational commitment, job 
satisfaction and turnover intention 

Havacılıkta örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları ile gönüllü raporlamada bulunmama arasındaki 
ilişki 

The relationship between perceptions of organizational justice and organizational trust with voluntary 
non-reporting in aviation 

Okullardaki örgütsel işlev bozukluklarının örgütsel eylemsizlik ile ilişkisinde sinerji yönetiminin aracılık 
rolü 
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The mediating role of synergy management in the relationship between organizational dysfunctions in 
schools and organizational inertia 


İşletmelerde iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel adaletin düzenleyici rolü ve buna 
yönelik bir araştırma 


A research study concerning the regulatory role of organizational justice in the impact of job 
satisfaction on organizational commitment 


İlkokul öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları ve bağlılıkları arasındaki ilişkide örgütsel adaletin 
düzenleyici rolü: Istanbul ilinde bir araştırma 


The moderator role of organizational justice in the relationship between primary school teachers' 
organizational identity perceptions and loyalty: A research in Istanbul 


Örgütsel adaptasyon: Okulların örgütsel dönüşümü sürecinde okul yöneticilerinin yeterlikleri 


Organizational adaptation: Competences of school managers in the organizational transformation 
process of schools 


Spor lisesinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel sinizmle mesleki 
tükenmişliklerinin örgütsel adanmışlıklarına etkisinin incelenmesi 


Examination of HOW organizational cynicim and professional burnout affects physical education 
teachers'(who work on sports HIGH schools) organizational devotion 


The impact of the strategic management process on the efficiency and effectiveness of performance, 
environmental scanning as a mediator variable (apply study in public drinking water organizations in 
Erbil) 


Stratejik yönetim sürecinin örgütsel performans verimliliği ve etkinliği üzerine etkisi, çevre kosullarının 
moderator rolü. (Erbil içme suyu için kamu sektöründe uygulamalı çalışma araştırma) 


Sosyal girişimlerde kurumsallaşma düzeyi ve örgütsel performans üzerine bir araştırma 
A research on level of institutionalization and organizational performance in social initiatives 
Yönetim tarzlarının örgütsel iklime etkisinde yönetici karizmasının rolü 


The role of executive charisma in the effect of management styles on organizational climate 


Kültürün örgütsel bağlılığa etkisi: Seçili ülkeler üzerine bir alan araştırması 


Sağlık yöneticilerinde profesyonelleşme düzeyinin örgütsel bağlılığa etkisi (kamu ve özel hastanelerde 
karşılaştırmalı bir araştırma) 
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The effect of professionalization level on organizational commitment in health managers (a 
comparative research in public and private hospitals) 


Dinamik yeteneklerin, yüksek performanslı iş sistemleri üzerinden örgütsel performansa etkisi 


The effect of dynamic capabilities on organizational performance through high performance work 
systems 


Babacan liderlik ile ekstra rol davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Örgütsel özdeşleşmenin aracı, 
kendinden fedakârlık etmenin düzenleyici rolü 


The moderating role of self-sacrifice and the mediating role of organizational identification on the 
relationship between paternalist leadership and extra role behavior 


Dönüştürücü liderliğin rekabet avantajına etkisinde örgütsel öğrenmenin aracılık rolü 


The mediating role of organizational learning on the effect of transformational leadership on 
competitive advantage 


Geçici koruma statüsündeki sığınmacıların istihdamında örgütsel sosyalizasyon sorunları: İnegöl imalat 


işletmeleri örneği 


Organizational socialization problems in the employment of asylum-seekers in temporary protection 
status: An example of Inegol manufacturing enterprises 


Öğretim elemanlarının görüşlerine göre örgütsel gurur ve kurumsal aidiyet ilişkisi 


The relationship of organizational pride and organizational belonging according to the opinions of 
academicians 


Konaklama işletmelerinde kişi örgüt uyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide etik liderliğin 
düzenleyici rolü üzerine bir araştırma 


A research on the moderating role of ethical leadership in relationship between person — organization 
fit anf organizational commitment in accomodation operations 


Yerli ve yabancı sermayeli işletmelerde iş tatmini ve örgütsel bağlılığın işgören performansı üzerine 
etkisi 


The effect of job satisfaction and organizantional commitment on employment performance in 
domestic and foreign capital business 
Kişilik özellikleri ve kariyerizm eğilimi arasındaki ilişkide örgütsel destek algısının düzenleyici rolü 


The moderating role of perception of organizational support in the relationship between personality 
traits and careerism tendency 


Örgütsel kültür ve liderlik ilişkisinin değerlendirilmesi: Koluman Holding A.Ş. de bir uygulama örneği 
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Evaluating the correlation between the organizational culture and leadership assets: An application in 
Koluman Inc. 


Hofstede'nin kültürel boyutlar bağlamında yönetsel ve örgütsel değer farklılıklarının iş performansı 
üzerindeki etkisi 


Hofstede's impact of management and organizational value differences on work performance in 
context of cultural dimensions 


Epistemik merak, iş becerikliliği ve algılanan örgütsel desteğin yenilikçi iş davranışına etkisi: Beş 
yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama 

The effects of epistemic curiosity, job crafting and perceived organizational support on innovative 
work behavior: An application in five-star hotel enterprises 

Stratejik yönetimde iletişimin örgütsel sinizme etkisi 

The impact of communication in strategic management on organisational cynicism 

Öğretmenlerin rezonans liderlik ve rol fazlası davranışları üzerine örgütsel sinerjinin aracı rolü 

The mediating role of organizational synergy on teachers' resonant leadership and extra-role 
behaviors 

Lise öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel destek ve psikolojik sermaye ile iş doyumu arasındaki 
ilişki 

The relationship between organizational support, pysychological capital and job satisfaction according 
to the perceptions of high school teachers 

Lider-üye etkileşimi ve örgütsel sessizlik ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki 

The relationship between leader-member exchange and organizational silence and organizational 
health 


Ortaokul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri 
arasındaki ilişki 


The relationship between the influence tactics used by secondary school principals and teachers' 
organizational trust levels 


Mesleki tatmin düzeyinin mesleki ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Mali hizmetler uzmanlığı kariyer 
mesleği üzerine bir araştırma 


The effect of professional satisfaction level on professional and organizational commitment: A study 
on financial services specialist career profession 


KOBİ'lerde örgütsel çift yönlülüğün ve dijital dönüşümün rekabet avantajına etkilerinin stratejik 
çeviklik ve çevresel olumsuzluğun düzenleyici rolleri altında araştırılması 


Investigation of the effects of organizational ambidexterity and digital transformation on competitive 
advantage under the moderating roles of strategic agility and environmental hostility in SMEs 
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Kurum kültürünün çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: Koluman Holding A.Ş.'de bir uygulama örneği 


The effects of organizational culture on the employees' organizational commitment: A study in 
Koluman Holding Corporation 


Hemşirelerde güçlendirmenin örgütsel çıktılara etkisinin meta-analiz yöntemiyle incelenmesi 


Investigation of the effect of empowerment on organizational outcomes in nurses by meta-analysis 
method 


Yönetim tarzı ve örgütsel bağlılığın presenteizme etkisi 


The effect of management style and organizational commitment on presenteism 
Yöneticilerin işyerinde dini ve batıl inançlarının karar alma tarzlarına etkilerinin örgütsel adalet 
algılarının düzenleyici rolü altında yerel yönetimlerde araştırılması 


Investigation of the effects of managers' religious beliefs and superstitions at work on the decision- 
making styles under the moderating role of organizational justice perceptions in local governments 


Okul müdürlerinin liderlik stili, örgütsel öğrenme ve öğretmen liderliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi 


Examining the relationships between school principals' leadership style, organizational learning, and 
teacher leadership 


Hava seyrüsefer kurumlarında toplam kalite yönetimi ve toplam kalite yönetiminin örgütsel öğrenme 
üzerine etkisi: DHMİ uygulaması 


Total guality management in air navigation organizations and the impact of total guality management 
on organizational learning: DHMİ research 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Çankırı ili örneği 

The effect of occupational health and safety practices on organizational commitment: The case of 
Çankırı 


Rol belirsizliğinin, rol çatışmasının, iş stresinin ve örgütsel adaletin işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinin sigortacılık sektörü bağlamında araştırılması 


The relationship amongst role ambiguity, role conflict, work stress and organizational justice on 
intention to leave in the context of the insurance sector 


Dönüşümcü liderlik, örgüt kültürü, öğrenen örgütler, örgütsel esneklik ve performans ilişkisi üzerine 
ampirik bir çalışma: TOBB örneği 

An empirical study on the relationship of transformational leadership, organizational culture, learning 
organizations, organizational flexibility and performance: TOBB case 


Örgütsel zekâ düzeyinin öğretmenlerin yenilikçi çalışma davranışları üzerindeki etkisi 


The impact of organizational intelligence level on teachers' innovative work behavior 
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Okulların örgüt yapısıyla örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide okul ikliminin aracı rolü 

The mediating role of school climate in the relationship between the organizational structure of 
schools and organizational commitment 

Örgüt kültürü tipinin zorunlu vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel adalet algısının aracı rolü: 
Türkiye'deki en büyük 500 şirket üzerinde bir araştırma 


The mediating role of perception of organizational justice in the effect of organizational culture type on 
compulsory citizenship behavior: A research on top 500 companies in Turkey 


Örgütsel iletişim ve örgütsel vatandaşlık ilişkisinde örgütsel uyumun rolü: Banka çalışanları üzerinde 
bir araştırma 

The role of organizational harmony in the relationship between organizational communication and 
citizenship: A research on bank employees 

Örgütsel yapı, örgütsel hafıza ve örgütsel değişim ilişkisinin incelenmesi 

Examining the relationship between organizational structure, organizational memory and 
organizational change 


Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının örgütsel sinerji ve örgütsel mutluluk düzeylerine etkisi 


The effect of teachers' organizational commitment on levels of organizational synergy and 
organizational happiness 


Thriving in turbulent times- The interplay of organizational learning capability & employee work role 
performance: The mediating role of organizational resilience 


Çalkantılı zamanlarda gelişmek- Örgütsel öğrenme kapasitesi ile çalışan performansı etkileşimleri: 
Örgütsel yılmazlığın aracı rolü 


Örgütsel erdemlilik ve personel güçlendirmenin örgütsel bağlılığa etkisi 


The effect of organizational virtue and staff empowerment on organizational commitment 
Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile 
öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of relationship between power resources used by school heads according to perceptions 
of secondary school teachers and levels of organizational creativity and organizational cynicism of 
teachers 


Örgütsel yıldırmanın örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi - bankacılık sektöründe 
bir uygulama 


Mobbing of the effect of organizational intimidation on organizational identification and intention to 
leave work - an application in the banking sector 


Örgütsel stresin örgütsel sessizlik ve sanal kaytarma üzerine etkileri 


The effects of organizational stress on organizational silence and cyberloafing 
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İşletmelerde stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışının çalışanların örgütsel çekicilik algılamalarına 


etkisinde örgütsel motivasyonun aracı rolü Türk sivil havacılık sektöründe bir araştırma 


The mediator role of organizational motivation in creating organizational attraction by strategic human 


resources: A research in the Turkish civil aviation sector 
İlkokul öğretmenlerinin örgütsel mutluluk ve örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişki 


The relationship between the level of organizational happiness and organizational silence for the 
primary school teachers 

Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile algılanan örgütsel adalet düzeyinin örgütsel 
adanmışlık üzerindeki etkileri 


The effects of school principals' servant leadership behaviors and perceived organizational justice level 


on organizational commitment 


Sağlık çalışanlarında örgütsel iletişimin iş tatminine etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolü 


The madiation role of organizational socialization in the effect of organizational communication on job 


satisfaction in healtcare professionals 

İnsan kaynakları uygulamalarının çalışanların örgütsel adalet algısı üzerindeki etkisinde örgütsel 
erdemliliğin aracı rolü 

The effect of human resources managment practices on the employees' organizational justice 
perception and the mediating role of organizational virtuousness on this effect 


İşveren markasının örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmeye etkisinde kuşak farklılıklarının 
incelenmesi 


Analysis of the generational differences in the effect of the employer brand on organizational 
commitment and organizational identification 


Zaman hırsızlığının öncülleri olarak örgütsel adaletsizlik ve örgütsel sinizm: Konya Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bir uygulama 

Organizational injustice and organizational cycrism as precidents of time theft 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin algılarına göre örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefet 
arasındaki ilişki 


The relationship between organizational democracy and organizational dissent according to the 
teachers' and administrators' perpections 


Genel bir alan üzerinde işletmede çalışanların örgütsel adaletalgılarının örgütsel bağlılıklarına olan 
ilişkisi 

Business on a general area organizational justice of employees to the organizational loyalties of 
perceptions relationship with 

Örgütsel kronizm ve karanlık üçlü'nün örgütsel iletişim doyumu üzerindeki etkisi 


Effects of organizational cronyism and dark triad on organizational communication satisfaction 


mnergiz.blogspot.com 
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Örgütsel sinerjinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi 


The effect of organizational synergy on teachears' organizational commitment 

Turizm işletmelerinde örgütsel sinizm, örgütsel sabotaj ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Edirne 
ili örneği 

The relationship between organizational cynicism, organizational sabotage and intention to leave in 
tourism businesses: The case of Edirne province 


Sağlık çalışanlarında örgütsel bilgi paylaşımının örgütsel körlüğe etkisinde lider-üye etkileşiminin aracı 
rolü; Bir zincir hastane örneği 

The mediator role of leader-member exchange in the effect of organizational knowledge sharing on 
organizational blindness in healthcare professionals; A chain hospital example 

Örgütsel adalet algısının örgütsel sessizlik davranışlarına ve işten ayrılma niyetine etkisi 

The effect of perception of organizational justice on the organizational silence behaviors and turnover 
intention 

Yiyecek içecek işletmesi çalışanlarının örgütsel adalet algılarının, iş tatminlerine ve iş performanslarına 
etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Ankara ili örneği 

The mediation role of organizational identification in the effect of food and beverage workers' 
organizational justice perceptions on job satisfaction and work performance: The case of Ankara 


Ortaokullardaki örgütsel etik iklim ile algılanan örgütsel adalet ilişkisi 


Relationship with organizational justice and the organizational ethical climate in secondary schools 
Akademisyenlerin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi 

Examination of the relations between academicians' organizational trust levels and organizational 
citizenship behavior 

Örgütsel dedikodu ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Sağlık çalışanları üzerinde bir uygulama 

The relationship between organizational gossip and organizational cynicism: An application on 
healthcare workers 

İlkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki 
ilişki 

The relationship between perceptions of organizational justice and organizational silence of teachers 
working in primary and secondary schools 


Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Hizmet sektöründe bir araştırma 


Review of the relation between organizational justice and organizational commitment: A research in 
the service sector 

Kamu kurumu personellerinin örgütsel sinizm ve örgütsel güven ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi 
(Atatürk Orman Çiftliği örneği) 


mnergiz.blogspot.com 
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Evaluation of public institution personnel within the scope of organizational cynicism and 
organizational trust relationship (case of Atatürk Orman Çiftliğ) 


Psikolojik sermaye ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişkide örgütsel güç mesafesinin düzenleyici 
rolünün incelenmesi 

Investigation of the mediator role of organizational power distance in the relationship between 
psychological capital and organizational dissent 


içsel motivasyon araçlarının örgütsel bağlılık ve görev performansına etkileri: Kamu sektöründe 
araştırma 


içsel motivasyon araçlarının örgütsel bağlılık ve görev performansına etkileri: Kamu sektöründe 
araştırma 


Impact of motivation on organizational productivity in manufacturing companies Kabul, Afghanistan 


Üretim şirketlerinde motivasyonun örgütsel üretkenlik üzerindeki etkisi Kabil, Afganistan 


The effectiveness of trainings on employee's performance and productivity towards organizational 
efficiency 


Örgütsel verimliliğin sağlanmasında iş eğitimlerinin çalışan performansı ve verimliliği üzerindeki etkisi 


Organizational citizenship in terms of gender and seniority: A study on employees in Sabha University 


Cinsiyet ve kıdem açısından örgütsel vatandaşlık: Sebha Üniversitesi'ndeki çalışanlar üzerine bir 
araştırma 

The effect of democratic leadership style on organizational productivity by the mediating role of 
employee performance in Turkey 


Demokratik liderlik tarzı ile örgütsel verimlilik ilişkisinde çalışan performansının aracı rolü 


Research on the moderator role of the workplace on the impact of motivation and organizational 
commitment on work performance 

Motivasyon ve örgütsel bağlılığın iş performansı üzerindeki etkisinde çalışma yerinin moderatör rolü 
üzerine araştırma 

The impact of organizational creativity on management and employee performance: An empirical 
study at Erbil Technology College and Cihan University 

Örgütsel yaratıcılığın yönetimi ve çalışan performansı üzerindeki etkisi: Erbil Teknoloji Koleji ve Cihan 
Üniversitesi'nde ampirik bir çalışma 

The effects of psychological safety and organizational commitment to subjective job performance in 
Turkish banking sector 

Türk bankacılık sektöründe işyerinde psikolojik güvenlik ile örgütsel bağlılık kavramlarının bireysel iş 
performansına etkileri 


mnergiz.blogspot.com 
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The impacts of organizational justice on employee performance: In the perspective of textile industry 
of Turkey 
Örgütsel adaletin çalışan performansı üzerindeki etkileri: Türkiye tekstil sektörü Örneği 


Are there bright sides of the dark side? Effects of managers' dark triad personality traits on 
organizational outcomes and moderating roles of organizational culture 


Karanlığın aydınlık tarafları var mıdır? Yöneticilerin karanlık üçlü kişilik özelliklerinin örgütsel sonuçlara 
etkisi ve kurum kültürünün düzenleyici rolü 


Relationship between organizational trust and job sat-isfaction: A case study of Irag (2003-2020 


Örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişki: Irak örneği (2003-2020) 


COVİD-19 korkusunun sağlık çalışanlarının iş performanslarına etkileri ve örgütsel bağlılığın aracılık 
rolü 


The effects of the fear of COVID-19 on the work performance of healthcare professionals and the 
intermediate role of organizational commitment 


Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri 


Organizational silence levels of teachers of preschool education institutions 


Örgütsel bağlılık ile çalışanların motivasyonu arasındaki ilişki: Yalova Üniversitesi örneği 


The relationship between organizational commitment and employee motivation: A case study of 
Yalova University 


Otel işletmelerinde sosyal kaytarma davranışının örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisi: Bolu ili örneği 


The effect of social loafing behavior on organizational citizenship at hotel businesses: The case of Bolu 
province 


Algılanan mobbing ile intikam niyeti arasındaki ilişki ve bu ilişkide örgütsel erdemliliğin rolü: Alışveriş 
merkezi çalışanları üzerine bir araştırma 


The relationship between perceived mobbing and intention to revenge and the role of organizational 
violence in this relationship: A research on shopping center employees 


Sağlık çalışanlarında örgütsel vatandaşlık davranışı ile işe bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between organizational citizenship behavior and work commitment in 
healthcare professionals 


Yüksek-düşük bağlam iletişimin örgütsel muhalefet davranışı üzerindeki etkisi 
The effect of high-low context communication on organizational dissent behavior 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 


Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


İşletme = Business 
Administration 


Psikoloji — 
Psychology 


İşletme = Business 
Administration 


Sağlık Kurumları 
Yönetimi = Health 
Care Management 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 

Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 
= Labour Economics 
and Industrial 
Relations 


Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları — 
Gastronomy and 
Culinary Arts ; 
Turizm — Tourism 


İşletme = Business 
Administration 


Sağlık Yönetimi = 
Healtcare 
Management 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 9 / 195 


DERYA CORA 
KADIOĞLU 


ECEM AYDIN 


PINAR KIRCA 


GİZEM KIRIMLI 


ÖZGE GÜLNAZ 
AYDOĞMUŞ 


MİNE TANERİ 


AYŞEGÜL GÜRSUL 


FUNDA PIRIL 
YANMAZ 


SEDEF DALBUDAK 


ERAY EKİNCİ 


OLCAY ALTINLI 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


Algılanan örgütsel destek ile hemşirelerin işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi 


Öğrenme odaklılığının ve personel güçlendirmenin örgütsel atiklik üzerindeki etkisi: Lojistik sektöründe 


bir araştırma 


The effects of learning orientation and employee empowerment on organizational agility: A research in 


logistics sector 


Toplam kalite yönetimi uygulamalarının gıda sektörü çalışanlarının yeşil örgütsel davranışları üzerine 
etkisi 


The effect of total guality management practices on green organisational behaviours of food industry 
employees 


Öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' attitudes to refugee students and their organizational loyalty 


Örgütsel adalet algısı, ücret ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir alan 
araştırması 


A field research on determining the relationship between organizational perception of justice and wage 


and job satisfaction 
Örgütsel bağlılık ile doğrusal ilişkinin sanayiye yansımaları: Ağır sanayi sektöründeki firmalar üzerine 
bir araştırma 


Reflections of employer brand's linear relationship with organizational loyalty on the private sector: A 
research on the companies manufacturing on heavy industry 


Kadın banka çalışanlarının A tipi kişilik özelliklerinin örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Elazığ ili örneği 


Type A personality traits and organizational commitment relationship of female bank employees: 
Example of Elazig province 


Karizmatik liderlik ve örgütsel sadakat ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri 


Teachers' views on the relationship between charismatic leadership and organizational loyalty 


Örgütsel sinizmin tükenmişlik üzerindeki etkisi 


The effect of organizational cynicism on burnout 


Örgütsel sinizm ile üretkenlik karşıtı iş davranışı arasındaki ilişkinin turizm işletmelerinde incelenmesi: 


Ankara ili örneği 
An investigation of the relationship between organizational cynicism and counterproductive work 
behaviour in tourism establishments: the sample of Ankara 


Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlikleri ve göreceli yoksunlukları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


mnergiz.blogspot.com 
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Examination of the relationship between the leadership styles of school principals and their 
organizational silence and relative labor 


Örgüt kültürü, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, okul büyüklüğü ve öğrencilerin akademik başarıları 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi 


Examination of the relations between organizational culture, teachers' organizational commitment, 


school size, and academic success of students 


Kadın okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki 


The relationship between the leadership behaviors of female school principals and teachers' 
organizational cynicism attitudes 


Yöneticinin kişilik özelliklerinin astlarının örgütsel adalet algısına etkisi 
The effect of the manager's personal characteristics on the perception of justice in the organization 
Eğitim kurumlarında liderlik kapasitesi, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgüt kültürü 


Leadership capacity, organizational citizenship behavior and organizational culture at schools 
Covid-19 salgınının yarattığı kriz ortamında dijital liderliğin örgütsel çeviklik üzerine etkisi: Bir 


yükseköğretim kurumunda örnek olay incelemesi 


The impact of digital leadership on organizational agility in the crisis environment caused by the covid- 


19 pandemic: A case study in a higher education institution 


Okul müdürlerinin duygusal zekâları ile öğretmenlerin örgütsel güvenleri arasındaki ilişkinin 


incelenmesi 


The relationship between emotional intelligence of school principals and organizational trust of 


teachers 


Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile özyeterlik algı düzeyleri arasındaki ilişki 
The relationship between teachers' levels of organizational socialization and perception of self- 


efficiency 


İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanlarda örgütsel bağlılık ve iş performansına etkisi: 
Havacılık sektöründe bir araştırma 


The effect of occupational health and safety practices on organizational loyalty and work performance 


of employees: A research in aviation sector 


Resmi ortaokullardaki öğretmenlerin yöneticilerine duyduğu güven ile örgütsel bağlılıkları arasındaki 


ilişkinin incelenmesi 


Examining the relationship of teachers' trust to their leaders and organizational commitment at public 


secondary schools 


İşletmelerde örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki: İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi 


gayrimenkul danışmanları üzerine bir çalışma 


mnergiz.blogspot.com 
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The relationship between organizational commitment and life satisfaction in business: A study on real 
estate consultants in Beylikduzu district of Istanbul province 


Örgütsel güven, mobbing ve işe yabancılaşmaya ilişkin sınıf öğretmeni görüşleri 

Classroom teachers' views on organizational trust, mobbing and work alienation 

Örgütsel sessizlik kavramı ve boyutları: Eğitim kurumlarında nitel bir araştırma 

The concept and dimensions of organizational silence: A gualitative research in educational institutions 


İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanların performansı ve örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi 


The effect of occupational health and safety practices on the performance and organizational 
commitment of employees 


Etik iklim, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın kilit müşteri yöneticilerinin iş performansları üzerine 


etkisinin incelenmesi 


Investigation of the effects of ethical climate, job satisfaction and organizational commitment on the 
work performances of key account managers 


Öğretmenlerin duygusal emekleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkide örgütsel bağlılığın aracı rolü 


The instrumental role of organizational commitment in the relationship between teachers' emotional 
labor and their burnout 


Lise yöneticilerinin paternalist (babacan) liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik 
düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between high school administrators' paternalistic leadership behaviors and teachers' 
organizational silence levels 


Örgütsel destek algısı ve psikolojik koşulların işe tutkunluk üzerindeki etkisi: Bir alan çalışması 
The impact of organizational support perception and psychological conditions on work engagement: A 


field study 


İşletmelerde yetenek yönetiminin bir örgütsel pratik olarak yayılımı: Kurumsalcı bakış açısı ile bir 


analiz 


The diffusion of talent management as an organizational practice: An analysis based on institutional 


theory 


Örgütsel sinizmin sanal kaytarma üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama 
Relationship between organizational cynicism and cyberloafing: An investigation on banking sector 


employees 


Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışının örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma eğilimi 
üzerindeki etkisi: Çanakkale örneği 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Bankacılık = Banking 
; Ekonomi = 
Economics 


Turizm = Tourism 


Sayfa 12 / 195 


ZÜBEYİR YAZICI 


DİLEK ÖZDOĞAN 


SÜMEYYE ÖZDEMİR 


MAHMUT AKBURAK 


BURCU TİMURCAN 
TORUN 


SEZEN ÖZBEK 


SERHAN 
KARADENİZ 


EBRU FIRAT 


CEREN KÜTLER 


MEHMET BATUHAN 
OZCAN 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


2022 


The effect of transformational and transactional leadership behaviours on organizational alienation and 


turnover intention: The case of Çanakkale 
Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye ve örgütsel tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


The investigaton of the relationship between teachers' perceptions of positive psychological capital 
and organizational burnout 


Sağlık çalışanlarının mobbing ve örgütsel sinizme yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examination of the relationship between the perceptions of healthcare professionals of mobbing and 
organizational cynicism 


Okulda yönetişim düzeyi ile örgütsel muhalefet düzeyi arasındaki ilişki 


The relationship between the level of governance and the level of organizational dissent in the school 


Sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının örgütsel sessizlik ile ilişkisi üzerine bir araştırma: Bir 
kamu hastanesi örneği 


A research on the relationship of professional self-esteem and organizational silence in healthcare 
workers: A public hospital case 


Mobbing ve örgütsel sapma davranışları arasındaki ilişki: Kamu çalışanları üzerine bir araştırma 

The relationship between mobbing and organizational deviation behaviors: A study on public 
employees 

Antalya Belek bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde çalışanların liderlik algılarının örgütsel bağlılığa ve 
iş yaşam kalitesi üzerine etkisi 

The effect of the leaders in the accommodation facility on the organizational commitment and quality 
of work life of the employees 

İşletmelerin yeniden işe alım politikası izlemelerinin çalışanların örgütsel adalet algıları üzerindeki 
etkisi: Havayolu taşımacılığı personeli üzerine bir analiz 


The effect of bussinesses' rehiring policy on employee's perceptions of organizational justice: An 
analysis on air transport personnel 


Çalışmaya tutkunluk ve algılanan aşırı nitelikliliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkileri 


The effects of the work engagement and perceived overgualification on organizational citizenship 
behaviour 

Liderlik modellerinin örgütsel bağlılığa ve performansa olan etkisi 

The effect of leadership models on organizational commitment and performance 


Örgütsel sinizmin çalışanların performansı ve işe bağımlılık düzeyleri üzerindeki etkisi: Türkiye'de hava 
aracı bakım kuruluşlarında bir araştırma 
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The effect of organisational cynicism on employee performance and workaholism: A research on 
aircraft maintenance organisations in Turkey 


Nepotizmin iş tatminine etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü: Trabzon ili örneği 


The mediating role of organizational justice in the effect of nepotism on job satisfaction: example of 
Trabzon 


Örgütsel maneviyat ve psikolojik sermayenin duygusal emek ve stresle başa çıkma üzerindeki etkisi 


The effect of organizational spirituality and psychological capital on emotional labor and managing 
stress 

Öğretmenlerin örgütsel mutluluk düzeyleri ile okul yöneticilerinin liderlik stilleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

Examining the relationship between teachers' organizational happiness levels and school 
administrators' leadership styles 

Dönüşümcü liderliğin bireysel yenilikçilik üzerine etkisinde örgütsel öğrenme ikliminin aracılık rolü 
üzerine bir araştırma 

A research on the mediating role of organizational learning climate in the effect of transformational 
leadership on individual innovation 

Kurum içi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide çalışan 
refahının aracı rolü: Sakarya'da bankacılık sektörü örneği 

The mediating role of employee well-being on the relationship between internal CSR practices and 
organizational loyalty: A case of banking sector in Sakarya city 

Örgütsel adaletin etik olmayan davranışa etkisinde iş stresi ve kariyer memnuniyetinin rolü: Ağaç ve 
orman ürünleri sektöründe bir uygulama 

The role of work stress and career satisfaction in the impact of organizational justice on unethical 
behavior: An application in the industry of wood and forest products 

Örgütsel adalet algısının iş tatmini üzerine etkisinde psikolojik sermayenin aracılık rolü: Hizmet 
sektörü pazarlama elemanları üzerine görgül bir araştırma 

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin işten ayrılma niyeti ve örgütsel 
bağlılığa etkileri 

The effects of training and development activities in human resources management on intent to left 
and organizational commitment 

Şanlıurfa ilinde bir özel sağlık kuruluşunda örgütsel bağlılığın iş doyumu üzerindeki etkisinin 
incelenmesi 

Investigation of the effect of organizational commitment on job satisfaction in a private health 
institution in Sanliurfa 

Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul yöneticilerinin dönüşümcü liderliği ile örgütsel sinizm 
arasındaki ilişki 

According to the opinions of classroom teachers the relationship between the transformational 
leadership of primary school administrators and organizational cynicism 

Telekomünikasyon sektöründe örgütsel bağlılık: Sosyo-demografik faktörler ve güç mesafesi 
boyutunda Afganistan-Türkiye analizi 
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Organizational commitment in telecommunication sector: Socio-demographic factors and Afghanistan- 
Turkey analysis in power distance dimension 


Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının incelenmesi (Bir karma yöntem araştırması) 


Examination of class tachers'perceptions of organizational justice (a mixed method research) 
Kamu kurumlarında çalışan yöneticilerin örgüt iklimi algılarının ve babacan liderlik tarzlarının örgütsel 
özdeşleşme üzerindeki etkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma 


The effect of organization climate and paternalistic leadership styles on organizational identification of 
public administrators: A research in Çanakkale province 


Örgütsel adaletin çalışan verimliliğine etkisinde işe bağlanmanın aracılık etkisi: Adalet Bakanlığı bilişim 
çalışanları örneği 


Ortaöğretim okul müdürlerinin toksik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi 


An investigation of the relationship between toxic leadership behaviours of secondary school principals 
and organizational citizenship behaviour of teachers 


Gençlik ve Spor il müdürlükleri çalışanlarının örgütsel bağlılık ve iş performansı ilişkisinin X ve Y 
kuşaklarına göre incelenmesi 


Examination of the relationship between the organizational commitment and work performance of the 
employees of YOUTH and sports provincial directorates according to the X and Y generations 


360 derece performans değerlendirmenin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Öğretmenler üzerine bir 
araştırma 


The effect of 360 degree performance assessment on organizational identification: A research on 
teachers 
Örgüt içi politik davranışların örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi: Etik iklimin aracılık rolü 


The effect of organizational political behaviors on organizational silence: The mediating role of the 
ethical climate 


Temel psikolojik ihtiyaçların çalışanın görev performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi 


The relationship of basic psychological needs with worker's task performance and organizational 
citizenship behaviors 


Duygusal zekânın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Savunma sanayi sektöründe beyaz yakalı 
çalışanlar üzerine bir araştırma 


The impact of emotional intelligence on the organizational commitment: A research on white collor 
workers in the defense industry 
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Beyaz yakalı Y kuşağı çalışanlarında iş motivasyonunun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Şişecam Yüksek İşletme = Business 
çalışanları üzerine bir uygulama Lisans Administration 

The effect of work motivation on organizational commitment in white collar Y generation employees: A 

practice on Şişecam employees 

İş sağlığı ve güvenliğinin örgütsel bağlılık üzerindeki rolü: Malatya-Yeşilyurt Belediyesinde ampirik bir Yüksek İşletme = Business 
çalışma Lisans Administration 

The role of occupational health and safety on organizational commitment: An emprical in Malatya- 

Yesilyurt Municipality 


ASLI KANDEMİR 2022 


HURİSER BOLAT 2022 


SÜLEYMAN GÖKAY ap Akademisyenlerin örgütsel sinizm ve iş performanslarının incelenmesi: Spor bilimleri örneği Yüksek Spor = Sports 
A Lisans 
GUL Organizational cynicism and business of academics: Sport science example 
Yüksek Çalışma Ekonomisi 
. Lisans ve Endüstri Ilişkileri 
AYŞEGUL YILMAZ 2022 Adliye personelinin örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki- Mersin ili örneği = Labour Economics 
and Industrial 
Relations 
Havacılık sektörü yer hizmetleri çalışanlarında örgütsel adalet algısı ile iş motivasyonu ve iş doyumu Yüksek Sivil Havacılık = Civil 
2 r ki ilişkinin incel i Lisans Aviation ; Işletme = 
ONUR KAN ÖDEŞ 2022 5 aonda ] e a a Ta ; : EES i Busi i 
Examination of the relationship between organizational justice perception and job motivation and job usiness 
satisfaction in aviation sector ground handling service employees Administration 
Duygu durumlar ve iş tatmini ilişkisinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü: Bişkek'teki oteller Yüksek Turizm = Tourism 
üzerinde araştırma Lisans 


SÜYÜNBEK ÇIKINOV 2022 The mediating role of organizational justice perception on relationship between emotional states and 
job satisfaction: research on hotels in Bishkek(9MoLmoHanapbık aban MEHEH XyMyluka KaHaaTTaHyy 
OpTOCYHgarbi YOM aâgMNneTTYYIYIY TYLUYAYIYHYH pony: ONLUKEKTErMW MeMaHkKaHanap 60r0HYya 434/400) 


j Yetenek yönetimi, örgütsel özdeşleşme ve işe tutkunluk arasındaki ilişkiler Yüksek İşletme = Business 
ie o E á a a 2 $ Lisans Administration 
The relationship between talent management, organizational identification, and work engagement 
. Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerine etkisi Yüksek İşletme = Business 
IZAY TOPLU 2022 , A KANA , Lisans Administration 
The effect of strategic human resources management practices on organizational commitment 
Örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı: Ulusal ve uluslararası işletmeler üzerinde bir analiz e E 
ÖZAL ERGİN 2022 TIE ETA be ; ! A 
Organizational culture and organizational citizenship behavior: An analysis on national and 
international businesses 
Öğretmenevleri çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin Yüksek İşletme = Business 
ABDULLAH KÜRŞAT 2022 incelenmesi üzerine bir araştırma Lisans Administration 
BALTA A study on the investigation of the relationship between demographic characteristics and 


organizational commitment of teachers' houses staff 
2022 Yerel yönetimlerde lider-üye etkileşiminin iş performansı ve örgütsel bağlılığa etkisi 
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Leader-member exchange on business performance and organizatinal commitment in municipal 
corporation 


Örgütsel adalet ve etik liderliğin iş tatminine etkisi: Gaziantep ili halıcılık sektörü çalışanları üzerine bir 
araştırma 


The effect of organizational justice and ethical leadership on job satisfaction: A research on carpet 
industry employees in Gaziantep 


Liderlik tarzlarının ve örgütsel güvenin yenilikçi iş davranışları üzerinde etkisi: Bir alan araştırması 


The impact of leadership styles and organizational trust on innovative work behaviors: An empirical 
study 


Kayırmacılık (torpil) ve wasta kavramlarının örgütsel güven ve adalet bağlamında karşılaştırmalı 
analizi 


Comparative analysis of the conceptions of favoritism (torpil) and wasta in context of organizational 
trust and justice 


Cam tavan sendromunun örgütsel sinizm üzerine etkisi: İstanbul ilindeki seçili vakıf üniversitelerinde 
görevli kadın akademisyenler üzerine bir çalışma 


The effect of glass ceiling syndrome upon organizational cynicism: A case study on female 
academicians employed by selected foundation universities in Istanbul 


Türkiye'de ve Azerbaycan'da kamu sektöründe çalışanların algıladıkları örgüt iklimi, örgütsel bağlılık ve 
sosyal kaytarma düzeylerinin karşılaştırılması 


Comparison of the perceptions of organizational climate, organizational commitment and social loyalty 
perceptions of public sector employees in Turkey and Azerbaijan 


Akademisyenlerin örgütsel toksisite algıları ile motivasyonları arasındaki ilişki ve bir araştırma 


The relationship between academicians' perceptions of organizational toxicity and their motivations 
and a research 


Personel güçlendirmenin örgütsel bağlılığa etkisi: Sivil toplum kuruluşu örneği 


The effect of staff empowerment on organizational commitment: The case of non governmental 
organization 


İş doyumu ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Öğretmenler üzerine bir araştırma 


The relationship between job satisfaction and organizational silence: An application on teachers 
Prososyal sessizlik ve örgütsel güven algısının örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel prestij algısının 
aracı rolü: Bir alan çalışması 


The intermediary role of perception of organizational prestige in the effects of prosocial silence and 
the perception of organizational trust on the organizational commitment: A field study 
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Algılanan örgütsel adaletin örgütsel bağlılık örgütsel sinizm ve iş tatmini üzerine etkisi: TRB1 bölgesi 
örneği 

The effect of perceived organisational justice on organizational commitment organisational cynicism 
and job satisfaction: TRB1 region sample 


Örgütsel hafıza ve öğrenen örgütlerin adaptasyon ve firma performansı etkisinde örgütsel çift 
yönlülüğün aracı rolü: Bilişim ve teknoloji sektöründe bir araştırma 


The mediating role of organizational ambidexterity on the effect of organizational memory and 
learning organizations on adaptation and firm performance: An application in the information and 
technology sector 

Örgütsel zekâ, örgütsel dayanıklılık kapasitesi ve firma performansı ilişkisi 

The relationship between organizational intelligence, organizational resilience capacity and firm 
performance 


Yetenek yönetiminin çalışanların iş tatminine etkisinde lider-üye etkileşiminin, algılanan örgütsel 
desteğin ve örgütsel adaletin düzenleyici rolü 


The moderator role of leader-member exchange, perceived organizational support and organizational 
justice in the effect of talent management on employees job satisfaction 


Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütsel dışlanma ve örgütsel engel algıları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceptions of social gender eguality, organizational ostracism and 
organizational obstruction 


Örgütsel mutluluk: İşletmelerde örgütsel mutluluğun ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması 


Organizational happiness: A scale development study for measurement of organizational happiness 
Öğretim elemanlarının örgütsel öğrenme ve inovasyon yönetimi görüşleri arasındaki ilişkide örgütsel 
unutmanın aracılık rolü 


The mediation role of organizational forgetting in the relationship between faculty members' opinions 
on organizational learning and innovation management 


Örgütsel öğrenme ile bireysel iş performansı ilişkisinde örgütsel zekâ ve yenilikçi iş davranışının rolleri 


The roles of organizational intelligence and innovative business behavior in the relationship of 
organizational learning and individual business performance 


Öğretmenlerin örgütsel adalet, örgütsel dürüstlük ve iş doyumu düzeylerine yönelik algıları arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi 


Examining the relationship between teachers' perceptions of organizational justice, organizational 
integrity and job satisfaction 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışının iş doyumuna etkisi, kamu sağlık kuruluşlarında 
bir araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of organizational commitment and organizational citizenship behaviour on job satisfaction: 


A research in public health institutions 


Psikolojik sözleşmenin örgütsel bağlılığa etkisindeiş tatmininin aracı ve örgütsel iletişimin düzenleyici 
rolü-havayolu pilotlarına yönelik bir uygulama 


The effect of psychological contract on organizational commitment: the mediator role of job 
satisfaction and the moderator role of organizational communication (a research on airline pilots) 


Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini üzerine etkisi: Libya'da bir araştırma 


Effect of organizational justice on organizational citizenship behavior and job satisfaction: A study in 
Libya 

Öğretmenlerin kaotik liderlik, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin 
yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi 

Research of the relationship between teachers' perceptions of chaotic leadership, organizational 
alienation and organizational happiness by structural egualition modeling 

Yöneticilerin dönüştürücü liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel adalet ile ilişkisi 

The relationship of the administrators' transformational leadership behaviours with organizational 
silence and justice 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki 


The relationship between classroom teachers' organizational support perceptions and organizational 
citizenship behaviors 


Öğretmenlerin güçlendirilmesinin örgütsel bağlılık, mesleki bağlılık ve okullardaki örgütsel vatandaşlık 


üzerindeki etkisi 

The effect of teacher empowerment on organizational commitment, professional commitment and 
organizational citizenship at schools 

İş sağlığı ve güvenliği bağlamında örgütsel güven ve güvensizliğin öncülleri: Örgütsel ve kurumsal 
etkiler 


Organizational trust and distrust in the context of occupational safety: Institutional and organizational 


influences 


Performansa dayalı ödemeden duyulan memnuniyet ile motivasyon ilişkisinde örgütsel bağlılık ve 
örgütsel adaletin rolü 


The role of organizational commitment and organizational justice in the relationship between 
performance-based pay satisfaction and motivation 


Organizational resilience in maritime business: Complex adaptive systems approach 
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Deniz işletmeciliğinde örgütsel dayanıklılığın kompleks adaptif sistemler yaklaşımı ile incelenmesi 


Organizational social cohesion in the workplace and employee performance: A study of NGOs 


İşyeri ve çalışan performansı açısından örgütsel sosyal uyumu: STK'ların örneği 

The mediating effect of empowerment on the relationship between organizational culture and 
organizational change recipients' beliefs: Evidence from health care sector 

Güçlendirmenin örgüt kültürü ile örgütsel değişime karşı çalışanların inançları arasındaki ilişki 
üzerindeki aracılık etkisi: Sağlık hizmetleri sektörü 

Evolutionary mechanisms of imprinting in business clusters 

İş kümelerinde örgütsel damgalamanın evrimsel mekanizmaları 

The effect of emotions on the organizational citizenship behavior dimensions: A comparative study on 
Turkey and Jordan 


Duyguların örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları üzerindeki etkisi: Türkiye ve Ürdün üzerinde 
karşılaştırmalı bir çalışma 


The roles of perceived organizational support, work-life balance and perceived stress on job 
performance- a research in Kosovo 


Algılanan örgütsel destek, iş-yaşam dengesi ve iş performansında algılanan stresin rolleri - Kosova'da 
bir araştırma 


A structural eguation modelling study of organizational commitment, burnout, and job satisfaction 
among English instructors in Turkey 


Türkiye'de İngilizce öğretim görevlilerinin örgütsel bağlılık, tükenmişlik ve iş tatminlerine ilişkin bir 
yapısal eşitlik modellemesi araştırması 


The mediating role of the innovation climate in the relationship between corporate social responsibility 
and organizational commitment: Sample of A public sport organization 


Kurumsal sosyal sorumluluğun örgütsel bağlılık ile ilişkisinde yenilik ikliminin aracı rolü: Bir kamu spor 
kurumu örneği 


Okulların örgütsel DNA özelliklerinin öğretmenlerin bürokratik eğilim ve gücün yönetsel kullanım 
algıları üzerindeki etkileri 


The effects of organizational DNA characteristics of schools on the tendency of teachers and 
perception of managerial use of power 


Siber güvenlik ve Türkiye: Örgütsel yapı, uygulamalar ve gelecek 
Cyber security and Turkey: Organizational structure, implementations and future 


mnergiz.blogspot.com 
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Administration 


İşletme = Business 
Administration 
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Education and 
Training ; İngiliz Dili 
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English Linguistics 
and Literature 


Spor = Sports 


Eğitim ve Öğretim = 
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Training 
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Turist rehberlerinin duygusal emek, iş yaşam kalitesi ve yaşam doyumu: Tükenmişliğin aracı ve 
örgütsel desteğin düzenleyici rolü 


Emotional labour, guality of work life, and life satisfaction of tour guides: The mediating role of 
burnout and the moderating role of organizational support 

Öğretmen performansı, örgütsel sadakat ve karizmatik liderlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir 
karma yöntem araştırması 


Examining the relationships among teacher performance, organizational loyalty and charismatic 
leadership: A mixed design study 


İşe yabancılaşma ve örgütsel sinizmin üretkenlik karşıtı iş davranışlarına etkisi 
The effects of work alineation and organizational cynicism on deviant workplace behaviours 
Öğretmenlerin örgütsel kırılganlığı ve özgüven ile ilişkisi 


The organizational vulnerability of teachers and its relationship with self-confidence 


Bilgi yönetiminin örgütsel performansa etkisi: Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunda araştırma 


The effect of knowledge management on organizational performance: Turkey's top 500 industrial 
enterprises in research 


Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılık ve mesleki doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between physical education teachers' organizational commitment and 


professional satisfaction 


Makyavelist eğilimler ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerinde örgüt kültürünün ılımlaştırıcı 
etkisi: Bir telekomünikasyon şirketinde uygulama 


The moderating impact of organizational culture on the relationship between machiavellian tendencies 


and organizational citizenship behavior: An application in a telecommunication firm 

Bireysel kültürel değerlerin çalışan sessizliği üzerindeki etkisinde örgütsel politika algısı ve benlik 
kurgusunun rolü: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaştırmalı bir araştırma 

The roles of perceived organizational politics and self construals on the effects of individual cultural 
values on employee silence: A comparative study between Turkey and the USA 


Okul müdürlerinin çalışan boyutu ile öğretimsel liderlik uygulamalarının öğretmenlerin örgütsel adalet 


algısına etkisinde psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü 

The mediation role of psychological empowerment in the effect of the employee dimension of the 
instructional leadership practices of school principals on the perception of organizational justice of 
teachers 


Örgütsel yapının çalışanların değişime direnci üzerine etkisinin incelenmesi: Bir kamu kurumu örneği 


An investigation of the effect of organizational structure on employees' resistance to change: An 
example of a public institution 


Hibrid örgütlerde üye ve örgütsel dağılım ekseninde bir araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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Management 
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A research on member and organization distribution axis in hybrid organizations 


Öğretmenlerin davranışsal güçlendirilmesi ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' behavioral empowerment and organizational commitment 


Serbest muhasebeci mali müşavirlerde etik olgusu ve örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerine etkisi 


Investigation of the relationship between ethics, organizational culture and organizational commitment 
in freelancer 


Örgütlerde rekabet stratejilerinin örgütsel performansa etkisinin liderlik tarzları ve liderlik görevleri 
bağlamında incelenmesi 


An investigation of the effect of competitive strategies in organizations on organizational performance 
in the context of leadership styles and leadership tasks 


Havayolu işletmelerinin yer operasyon sürecinde karşılaştıkları aksaklıkların yönetilmesinde örgütsel 
ağların rolü 


The role of organizational networks in managing the disruptions in the airline ground operation 
process 

Hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeylerinin değerlendirilmesi: Bir meta analiz çalışması 
Evaluation of nurses' organizational commitment level: A meta analysis study 


Vizyoner liderlik ve yenilikçi insan kaynakları yönetim uygulamalarının örgütsel çeviklik üzerindeki 
etkisi: Savunma sanayi işletmelerinde bir araştırma 


Örgütsel adalet ve kariyer memnuniyeti ilişkisinde özyeterliliğin aracı rolü 


The mediating role of self-efficacy in the relationship between organizational justice and career 
satisfaction 


Dönüşümcü liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt kültürünün rolü: Zincir otel 
işletmelerinde bir araştırma 


Role of the organizational culture in the relationship between the transformational leadership 
behaviors and the organizational commitment: A study about hotel chains 


Çalışanın sahip olduğu pozitif psikolojik sermayenin hizmet inovasyonu performansına ve örgütsel 
muhalefete etkisi: Turizm alanında bir uygulama 


The effect of employee's positive psychological capital onservice innovation performance and 
organizational dissent: An application in tourism 


Etik liderlik, örgütsel adalet ve çalışan performansı arasındaki ilişki: Gençlik ve Spor Bakanlığı örneği 


Relationships among ethical leadership, organizational justice and employee performance: The case of 
ministry of youth and sport 


Okul yöneticilerinin kuantum liderlik davranışlarının yönetim tarzlarına ve öğretmenlerin örgütsel 
bağlılık düzeyine etkisi 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of school managers' quantum leadership behavior on management styles and teachers' 
organizational commitment level 


Örgüt iklimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı açısından cam tavan algısı: Ankara'daki konaklama 
işletmelerinde çalışanlar üzerine bir analiz. 


Glass ceiling perception in terms of organizational climate and organizational citizenship behavior: An 
analysis on employees in accommodation businesses in Ankara. 

Örgüt kültürünün bireysel yaratıcılık ve yenilikçiliğe etkisinde kişi-örgüt uyumu ve örgütsel desteğin 
aracı rolü: Türkiye'deki teknokent/teknopark çalışanlarına yönelik bir araştırma 


The mediator role of person-organization fit and organizational support on the effect of organizational 
culture on individual creativity and innovativeness: A research on technopolis/technopark employees 
in Turkey 


Mutfak çalışanlarının mesleğe yönelik tutumlarının oluşmasında örgütsel destek algısı ve lider-üye 
etkileşiminin rolü 


The role of organizational support perception and leader-member exchange in the formation of the 
attitudes towards the profession of kitchen employees 


Örgütsel adalet ve yönetici desteği ile ihbarcılık (Whistleblowing) arasındaki ilişkide psikolojik 
güvenliğin aracılık rolü 

The mediating role of psychological safety in the relationship between organizational justice and 
supervisor support and whistleblowing 


Öğretmenlerin grup içi bağlılıklarına etki eden bireysel ve örgütsel değişkenler 


Individual and organizational variables that affect teachers' group cohesion 

Lider-üye etkileşiminin ve örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına etik olmayan davranışta bulunma 
üzerindeki etkileri: Mesaj çerçevelemesinin düzenleyici rolü 

The effects of leader-member exchange and organizational identification on unethical pro- 
organizational behavior: The moderating role of message framing 

Takım sporlarında örgütsel politika 


Organizational politics in team sports 
İşle bütünleşmenin pozitif ses çıkartma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolü 


The mediating role of organizational commitment in the effect of work engagement on positive voice 
behavior 


Çalışanlardaki toksik liderlik algısının örgütsel sessizlik ve iş motivasyonu üzerindeki etkisi: Pozitif 
psikolojik sermayenin düzenleyici rolü 

The effect of toxic leadership perception in employee on organizational silence and work motivation: 
Regulatory role of positive psychological capital 
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Beden eğitimi öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin yönetim tarzı, inovasyon yeterlilikleri ve 
örgütsel destek algıları 

Perceived principal management style, innovation competency and percived organizational support of 
school managers according to physical education teachers 


KOBİ'lerde örgütsel maharet ve çeviklik: Kültürlerarası karşılaştırma 


Organizational ambidexterity and agility in SMEs: Cross-cultural comparison 

Öğretmenlerin mesleki öğrenmesi ile bazı bireysel ve örgütsel değişkenler arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

An examination of the relationship between teachers' professional learning and some personal and 
organizational variables 

Kurumsal girişimciliğin firma performansı üzerindeki etkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracı 
rolü: Adana'da faaliyet gösteren KOBIler üzerine bir araştırma 

The mediating role of organizational citizenship behaviour in the impact of corporate entrepreneurship 
on firm performance: A research on SME's that operating in Adana 

Dijital taylorizm bağlamında yapay zekâ teknolojilerinin örgütsel değişime etkileri 

The effects of artificial intelligence technologies on organizational change in the context of digital 
taylorism 

Perakende mağazacılığında p-cmm seviyesinin çalışanların iş tatminleri ile örgütsel bağlılıkları üzerine 
etkisi ve bir uygulama 

Effects of p-cmm level in retailing on organizational commitment and job satisfaction of employees 
and an application 


Örgütsel iletişim ve bilgi paylaşımının iç müşteri ilişkileri yönetimi üzerine etkisi 

The effect of organizational communication and knowledge sharing on internal customer relationship 
management 

Örgütsel öğrenmenin sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine etkisi: BİST sürdürülebilirlik 
endeksinde yer alan firmalar üzerine bir araştırma 

The effect of organizational learning on sustainable human resources management: A research on 
companies in BIST sustainability index 


Sosyal bağlar ile sürdürülebilir pazar avantajı kazanmada örgütsel öğrenme yeteneği ve sosyal 
sermayenin aracı rolü 


The mediating role of organizational learning ability and social capital on the relationship among 
gaining sustainable market advantage and social ties 


Spor örgütlerinde liderlik davranışları presenteizm ve örgütsel bağlılık etkileşiminin incelenmesi 


Examination of the interaction of leadership behaviors, presenteism and organizational commitment in 
sports organizations 


Psikolojik güçlendirme algısı bağlamında örgütsel sosyalleşme ve olumlu çıktıları 


The effect of organizational socialization on self efficacy, psychological ownership, eguity sensitivity 
and proactive behavior in the context of psychological empowerment perception 
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Liderlik tarzlarının bağlılık, tatmin ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü: 
Yiyecek ve içecek departmanları çalışanları üzerinde bir araştırma 


The mediator role of organizational trust in the effect of leadership styles to commitment, satisfaction 
and intention to leave: A research in employees of food and beverage departmants 

Ekstrem bağlam algısının örgütsel değişim kapasitesine ve firma yenilikçiliği üzerine etkisi 

Effect of perceived extreme contexts on organizational change capacity and firm innovation 

Öğretim elemanlarının örgütsel hafıza ve işgücü çevikliğine yönelik görüşleri arasındaki ilişkide işle 
bütünleşmenin aracılık rolü 


The mediating role of work engagement in the relationship between organizational memory and 
workforce agility according to opinions of academic staff 


Çatışmanın örgütsel yabancılaşma ve makyavelizm üzerindeki etkisi: Bir kamu kuruluşunda araştırma 


The effect of conflict on organizational alienation and machiavellianism: A research in a public 
organization 


Toplumsal cinsiyetin okul yöneticiliğindeki örgütsel sosyalleşme sürecine yansımaları 
Reflections of gender on school administrators' organizational socialization process 
Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi 


The examination of teachers' organizational commitment level 
Yetenek yönetiminin örgütsel bağlılık ile ilişkisinde işle bütünleşmenin aracılık rolü üzerine bir 
araştırma 


A research on the mediating role of work engagement in relationship between talent management and 
organizational commitment 

Girişimci liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerine etkisi: Sosyal sermayenin aracı ve örgütsel desteğin 
düzenleyici rolü 

The effect of entrepreneural leadership on innovative work behavior: The means of social capital and 
the regulatory role of organizational support 


Sağlık kuruluşlarında yetenek yönetiminin örgütsel bağlılık üzerine etkisinde iş doyumunun aracılık 
rolü 


The role of satisfaction in the impact of talent management on organizational connectivity in health 
organizations 


Hizmetkar liderlik ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide akış deneyiminin aracılık rolü: Bir 
kamu kurumunda uygulama 


The mediating role of flow experience in the relationships between servant leadership, job satisfaction 
and organizational commitment: A study in a public institution 


Psikolojik güvenin rol içi performansa etkisinde çalışan sesliliği ve örgütsel demokrasinin rolü 


The role of employee voice and organizational democracy on the effect of psychological safety on in 
role performance 


mnergiz.blogspot.com 
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Örgütsel zekâ düzeyinin, hastane yöneticilerinin stratejik düşünme becerileri üzerindeki etkisi 


The effect of organizational intelligence level on hospital executives' strategic thinking skills 


İnsan kaynakları uygulamalarının kişi örgüt değerlerine uyumu ile yardımsever davranışlara etkisi ve 
örgütsel adalet algısının düzenleyici rolü: Bir ilçe belediyesinde bir uygulama 


The effect of human resources practices on harmonization with personal organizational values and 
helpful behavior and the regulatory role of perception of organizational justice: An application in a 
district municipality 


Hizmetkâr liderlik tarzının işe adanmışlık üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel adaletin aracı rolü 


Impacts of servant leadership on work engagement: Mediating effect of perceived organizational 
justice 

Örgütsel öğrenmenin iş tatminine etkisi: Demir-çelik sektöründe bir uygulama 

The effect of organizational learning on job satisfaction: A case study in iron and steel sector 
Havayolu işletmelerinde görev alan pilotların örgütsel vatandaşlık davranışları ve işten ayrılma niyeti 


ilişkisinde sosyal ve ekonomik değişim davranışlarının aracılık etkisi: türk havayolu işletmelerinde bir 
araştırma 


The mediating effect of social and economic exchange behaviours in the relationship between 
organizational citizenship behaviours and the intention to quit in airline pilots: a research on turkish 
airline organizations 


Bağımsız spor federasyonlarının örgütsel kimliklerinin çoklu durum çalışması ile karşılaştırmalı analizi 


Comparative analysis of the organizational identities of independent sports federations with multi-case 


study 

Örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde yetenek yönetiminin aracılık rolünün 
incelenmesi 

Examination the mediating role of talent management over the effect of organizational culture on 
organizational commitment 

Organizasyonların örgütsel performansının artırılmasında rekabet stratejilerinin etkisi, girişimciliğin 
aracılık rolü: Mersin bölgesi işletmelerinde bir uygulama 


The effect of competitive strategies in improving the organizational performance, the mediating role of 


entrepreneurship: A research in Mersin regional enterprises 
Sosyal ağ analizi ile okullarda, örgütsel moral değerleri ve doğal liderlik profillerinin incelenmesi 


Investigation of organizational moral values and natural leadership profiles in schools with social 
network analysis 


Hemşirelere örgütsel vatandaşlık davranışı kazandırmada NLP uygulamalarının etkisi 
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The effect of NLP practices in gaining organizational citizenship behavior to nurses 


R Öğrenen örgütlerin kurumsallaşma aracılığı ile örgütsel dayanıklılık üzerindeki etkisi: Alanya'da Doktora Turizm = Tourism 
YAŞAR YİGİT 2021 konaklama işletmeleri yöneticileri üzerine bir uygulama 
KAÇMAZ The effect of learning organizations on organizational resilience through institutionalization: A study 

on hospitality managers in Alanya 

Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algılarının eğitim örgütlerine yansımaları, yapısal nedenleri ve Doktora Eğitim ve Öğretim = 
YILMAZ İLKER 2021 yapılaşması Education and 

YORULMAZ Organizational power distance perception of teachers and its reflections on educational organizations, Training 

structural reasons, and structuration 

Psikolojik sahiplenme ve örgütsel değişime dönük tutumun, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma Doktora İşletme = Business 
MURAT AKARCA 2021 niyetine etkisi: Sağlık çalışanları üzerinde bir uygulama Da l l l Administration 

The effects of psychological ownership and attitude towards organizational change on job satisfaction, 

work stress and intention to quit: A research on healthcare professionals 

Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm, iş doyumu ve Doktora Spor = Sports 
AYDAN ERMİŞ 2021 tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 


Evaluation of the relationship between organisational cynicism, job satisfaction and burnout levels of 
academic staff in higher education institutions providing sports education 


Örgüt içi iletişimin örgütsel bağlılığa ve çalışan motivasyonuna etkisinin incelenmesi Doktora İletişim Bilimleri = 
ESRA UÇOK ÖKSÜZ 2021 Investigation of the effect of internal organizational communication on organizational commitment and EE 
employee motivation R 
Algılanan iklim ile hizmet kalitesi ilişkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracı etkisi: Vakıf ve Doktora İşletme = Business 
AHMET KAYMAZ 2021 devlet pp öğrencileri üzerinde yapılan bir aragtinma l l l l Administration 
The mediating effect of organizational citizenship behavior in the relationship of perceived climate and 
quality of service: A research on undergraduates of foundation and state universities 
Zorunlu vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ilişkisinde başarma ihtiyacının ve presenteeismin Doktora İşletme = Business 
AÇELYA TELLİ 2021 moderatör rolünün incelenmesi Administration 
DANIŞMAZ Examination the role of the need to succeed and presenteeism in the relationship between compulsory 
citizenship behavior and organizational commitment 
Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel sessizlik tutumları Doktora Eğitim ve Öğretim = 
MEHRDAD AZIMI 2021 arasındaki ilişkilerinincelenmesi (Erzurum ili örneği) o l l l l Education and 
The relationship between school principals' communication skills and teachers' job satisfaction and Training 
organizational silence (Erzurum sample) 
İnovatif çalışma davranışı ile çatışma davranışı ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin rolü: MÜSİAD Doktora İşletme = Business 
üyesi olarak faaliyet gösteren Muğla ilindeki sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma Administration 
OKTAY TAVAS 2021 E ; 3 : > P : > 
The role of organizational support in the relationship between innovative work behavior and conflict 
behavior: A research on MUSIAD member industrial companies in Mugla province 
y v Örgütsel barışın fenomenolojik incelemesi ve okul etkililiği ile ilişkisi Doktora Eğitim ve Oğretim = 
YURDAGUL DOGUŞ 2021 Education and 


Phenomenological study of organizational peace and its relationship with school effectiveness Training 
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ŞEVKET YILMAZ 
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SEMRA ÖGEL 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


Akademisyenlerde Tanrı kompleksinin (narsisizmin) örgütsel sosyalizasyon sürecine etkileri 


Effects of the God syndrome (narcissism) on the organizational socialization process among 
academicians 

Örgüt kültürü, örgütsel öğrenme, yönetim inovasyonu ve yeni ürün geliştirme performansı ilişkisi 

The relationship between organizational culture, organizational learning, management innovation and 
new product development performance 


Örgütsel adalet ve örgütsel güven algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi: Yunak ve 
Çeltik ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretimde çalışan öğretmenlere yönelik araştırma 


The effect of organizational justice and organizational trust perceptions on organizational citizenship 
behavior: research for teachers working in primary and secondary education in Yunak and Çeltik 
districts. 


Okul yöneticilerinin örgütsel adalet davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve örgütsel güven 
duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between the organizational justice behaviors of school managers and 
the organizational commitment and sense of organizational trust of teachers 


Örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı 
rolü: Istanbul'da bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma 


The mediating role of organizational identification in the effect of organizatioanal trust on 
organizational citizenship behaviour: A research on five stars hotels in Istanbul 


Okullarda örgütsel adaletin tükenmişlik, iş doyumu, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık ile ilişkisi: 
Bir meta-analiz çalışması 


The relationship of organizational justice in school with burnot, job statisfaction, organizaional 
commitment and organizational citizenship: A meta-analysis study 


Örgütsel sosyalleşmenin örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel kariyer yönetiminin aracılık rolü 


The mediating role of organizational career management in the effect of organizational socialization on 
organizational commitment 

Örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algısının çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisi 

The effect of organizational cynicism and perception of organizational justice on employee's 
organizational commitment 

Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışları 
üzerindeki etkisi: Şırnak ili örneği 

The effect of teachers levels of organizational silence and organizational cynicism on organizational 
citizenship behaviors: Sample of province of Şırnak 
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2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


The leadership power and organizational commitment on organizational performance: A case study of 


Somalia 
Örgütsel performansta liderlik gücü ve örgütsel bağlılık: Somali vaka çalışması 
The impact of organizational learning culture on organizational performance in Afghanistan 


Afganistan'da örgütsel öğrenme kültürü'nün örgütsel performans üzerindeki etkisi 


Effects of perceived transformational leadership on organizational outcomes: The mediating role of 
leader's emotional intelligence and the moderating role of follower's personality 


Çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının, liderin duygusal zekasının aracılık rolü ve çalışanların kişilik 


özelliklerinin düzenleyici rolü ile örgütsel sonuçlar (Performans, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, 
örgütsel vatandaşlık davranışı) üzerindeki etkisi 


The effect of perceived organizational support on organizational resilience 


Algilanan örgütsel desteğin örgütsel rezilyans üzerindeki etkisi 


Organizational democracy and organizational alienation relationship: A comparison between the firms 


established in Antalya and Giresun 

Örgütsel demokrasi ve örgütsel yabancılaşma ilişkisiAntalya ve Giresun'da kurulu işletmeler arasında 
bir karşılaştırma 

Örgütsel hafıza ve örgütsel değişim ilişkisine yönelik bir araştırma 

A research on the relationship between organizational memory and organizational change 

İş yaşam dengesi, örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
üzerine bir araştırma 


A research on the relationship between the conceptions of work-life balance, organizational 
commitment and organizational cynicism 


Sağlık çalışanlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri: Giresun ili örneği 


Organizational silence and organizational commitment levels of health workers: a sample of Giresun 
province 


Çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi: Gıda perakende sektörü 
üzerine bir araştırma 


The impact of employee perceptions of organizational justice on their organizational commitment: A 
study on the food retail sector 

Öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin algıları ile örgütsel muhalefet davranışları arasındaki ilişki 

The relationship between teachers' perceptions regarding organizational justice and their 
organizational dissent behaviors 


Mersin ilinde lojistik sektöründe çalışanların örgütsel destek algısının iş performansları üzerine etkisi: 
Örgütsel etik ikliminin aracılık rolü 


The effect of the perception of organizational support on the business performance of the logistics 
sector employees in Mersin: The intermediary role of the organizational ethics climate 
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2021 


Dönüşümcü ve etkileşimci liderlerlik davranışlarının örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel adaletin 
düzenleyici etkisi 


The effect of transformational and transactional leadership on organizational commitment: The 
moderating effect of organizational justice 

Darülacezedeki sağlık çalışanlarında örgütsel güvenin örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi 
The effect of organizational trust perceptions on organizational commitment in health workers 


Örgütsel çeviklik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılığın aracılık rolü 

The mediating role of organizational commitment in the relationship between organizational agility 
and turnover intention 

Örgütsel kültürün örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 


The effect of organizational culture on organizational citizenship behavior 
Örgütsel güven ve örgütsel adaletin bireysel iş performansına etkisi: Uzaktan çalışanlar üzerinde bir 
araştırma 


The effect of organizational trust and organizational justice on individual job performance: A research 
on remote workers 


Öğretmenlerin algılarına göre örgütsel destek, örgütsel sinizm ve öğretmen performansları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between organizational support, organizational cynicism and teacher 
performance according to teachers' perceptions 

Ortaöğretim kurumlarında örgütsel affedicilik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

The relation between organizational forgiveness and organizational commitment 


Çalışanların örgütsel güç ve örgütsel adalet algılarının iş tatmini üzerindeki etkisi 
The impact of employees' perceptions of organizational power andorganizational justice on job 
satisfaction 


Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


Examination of the relationship between organizational justice perceptions and organizational 
cynicisim attitudes of physical education teachers 


Çalışanların etik liderlik algılarının örgütsel adalet ve örgütsel sinizm üzerine etkileri: Çorum ilinde bir 
uygulama 


The effects of employees' ethical leadership perceptions on organizational justice and organizational 
cynicism: An application in Çorum 


Lider üye etkileşiminin işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşmeye etkisinde zorunlu örgütsel 
vatandaşlık davranışının rolü: Bir kamu kurumunda araştırma 


The mandatory role of compulsory citizenship behavior in the effect of the leader-member interaction 
on work alienation and organizational identification: Turkish public sector 
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Karabük'teki hazır giyim ve tekstil firmalarında çalışan kadınların örgütsel adalet ve güven algılarının Yüksek İşletme = Business 
örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi Lisans Administration 


İSMAİL EROL 2021 pir ME İİ 
The effect of organizational justice and trust perceptions onorganizational commitment of women 
working in ready-towear and textile companies in Karabük 
Örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin whistleblowing (bilgi ifşası) üzerine etkisi: Sivas Yüksek İşletme = Business 
ó z Cumhuriyet Universitesi'nde bir araştırma Lisans Administration 
ELIF GOZE 2021 ER : DAT , ay 
The effect of organizational commitment and organizational identification on whistleblowing: A 
research at Sivas Cumhuriyet University 
Öğretmenlerin örgütsel muhalefet, mobbing (yıldırma) yaşama düzeyleri ile örgütsel bağlılık arasındaki Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
SEZEN ÇAM 2021 ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi Lisans Education and 
The relationship between teachers' level of organizational dissent mobbing and organizational Training 
commitment and research (examining) according to some variables 
Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Turizm sektöründe otel çalışanlarına yönelik bir Yüksek İşletme = Business 
araştırma Lisans Administration 
SEMRA KARASU 2021 > S —— m Gu 
The effect of organizational communication on organizational commitment: A research on hotel 
employees in the tourism sector 
Örgütsel adaletin örgütsel sessizlik ve iş tatmini üzerindeki etkisi Yüksek işletme = Business 
SEZER SEVİM 2021 , e Sa a, , : il : Lisans Administration 
The impact of organizational justice on organizational silence and job satisfaction 
Örgüt kültürü, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel Yüksek Turizm = Tourism ; 
N ji işletmelerinde bir uygulama Lisans Işletme = Business 
MUGE OCAL 2021 A TF E aa z dmini i 
The effect of organizational culture, organizational identification, and organizational commitment on Administration 
turnover intention: An application in hotel enterprisesenterprises 
Sağlık kurumlarında ifşa etme (whistleblowing) eğiliminin örgütsel adalet algısı ve örgütsel vatandaşlık Yüksek Sağlık Kurumları 
LEYLA 2021 davranışı ile ilişkisi Lisans Yönetimi = Health 
KELEKÇIOĞLU The relationship of whistleblowing tendency in healthcare institutions with perception of organizational Care Management 
justice and organizational citizenship behavior 
Örgütsel güven ve örgütsel yabancılaşmanın örgüt iklimi etkisi üzerine bir araştırma Yüksek Işletme = Business 
MURAT AYMAK 2021 ok Kai , ; RL i Lisans Administration 
A study on the effect of organizational trust and organizational alienation on organizational climate 
l Okullarda örgütsel dedikodu ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki Yüksek Eğitim ve Oğretim = 
PERIHAN SEVDA 2021 Lisans Education and 
The relationship between organizational gossipand organizational cynicism in schools Training 
Örgütsel vatandaşlık davranışının kişilik özellikleri ve örgütsel sosyalleşme açısından incelenmesi Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
TALIP BEKTAŞ 2021 Investigation of organizational citizenship behavior in terms of personal characteristics and Lisans EA ang 
organizational socialization g 
Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bankacılık sektörü çalışanları üzerine bir araştırma Yüksek Işletme z Business 
HAKAN YOLDAŞ 2021 The relationship between organizational justice and organizational commitment: A study on banking Mans Aamumistratian 
sector employees 
RAMAZAN 2021 Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinde örgütsel muhalefet, örgütsel bağlılık ve duygusal tükenmişlik Yüksek Spor = Sports 
ARSLANBOGA ilişkisi Lisans 
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Organizational dissent, organizational commitment and emotional exhaustion relationship in physical 
education and sports teachers 


Öğretmenlerin örgütsel sapma davranışlarının, sanal kaytarma ve örgütsel engeller ile öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between teachers' organizational deviant behaviors, cyberloafing and 
organizational barriers and their attitudes towards the teaching profession 


Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel adalet algılarının iş doyumları 
aracılığıyla motivasyonlarına etkisi: Alanya ilçesi örneği 


The effect of lower secondary school teachers' perceptions of organizational trust and organizational 
justice upon their motivation levels by means of job satisfaction as a mediator: Alanya district sample 


Lider üye etkileşimi, örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve örgütsel sinizm kavramları arasındaki ilişki: 
Mavi yakalılar üzerinde bir uygulama 


The relationship between leader member exchange, organizational identification, job satisfaction and 
organizational cynicism: An application to blue collar workers 


Duygusal emeğin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel yabancılaşma üzerindeki etkisinde öz yeterlilik 
algısının düzenleyici rolü 


The moderator role of self efficacy perception in effect of emotional labor on organizational 
identification and organizational alienation 


Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde çalışmaya tutkunluğun 
aracı rolü: Tekstil ve kimya sektörlerinde bir araştırma 


The mediating role of work engagement on the relationship between organizational identification and 
organizational citizenship behaviour: A research on textile and chemical industry 


Örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyi arasındaki ilişki: Kadın öğretmenler üzerine bir araştırma 


The relationship between organizational silence and organizational commitment: A study on female 
teachers 
İş tatmininin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlığa etkisi: Buna yönelik bir araştırma 


The effect of job satisfaction on organizational commitment and organizational citizenship and a 
research on this 


Örgütsel sinizmin örgütsel özdeşleşme ve iş motivasyonu üzerindeki etkisi 

The effect of organizatioanal cynicism on organizational identification and motivation 
Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel özdeşleşmenin ilişkisi 

The relationship between organizational socialization and organizational identification 


Sivil toplum kuruluşlarında, örgütsel kimlik ve örgütsel DNA'nın gönüllülerin verimliliği, motivasyonu, 
iş tatmini üzerindeki etkisi 


The impact of organizational identity and organizational DNA on volunteers productivity, motivation, 
job satisfaction at non-governmental organizations 
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Örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki: İstanbul ili değerli metal sektörü 
kuruluşlarına yönelik bir araştırma 


The relationship between organizational commitment and organizational citizenship: A research on 
precious metal sector institutions in Istanbul 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılık ve tükenmişliğe etkisi 


The effect of teachers' perceptions of organizational justice on organizational commitment and 
burnout 


Örgütsel çatışma ve örgütsel sessizlik ilişkisi: kuşadası örneği 
The relationship between organizational conflict and organizational silence: the case of kusadasi 


Trabzon'da faliyet gösteren orman ürünleri işletmelerinde örgütsel sinizmin örgütsel vatandaşlık 
davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin araştırılması 


Investigation of the effect of organizational cynicism on organizational citizenship behavior and the 
intention to guit in forest products enterprises operating in Trabzon 


Örgütsel iletişim ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkide psikolojik rahatlığın aracı rolü 


The mediating role of psychological comfort in the relationship between organizational communication 
and organizational silence 


Hemşirelerin örgütsel adalet algısının örgütsel sessizlik düzeyine etkisi 
Effect of organizational justice perceived by nurses on their organizational silence 
Örgütsel güvenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü 


The intermediation role of organizational justice in the effect of organizational trust on the intent to 
leave 


Örgütsel etik değerlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 
The effect of organizational ethical values on corporate citizenship behavior 


Örgütsel bağlılığın sanal kaytarma davranışı üzerine etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü: Seyahat 
işletmelerinde bir uygulama 


The mediating role of organizational cynicism in the effect of organizational commitment on cyber 
loafing: Research on travel agencies 


Seyahat işletmelerinde örgüt kültürü, örgütsel yaratıcılık ve örgütsel performans ilişkisi 


Relationship between organizational culture, organizational creativity and organizational performance 
in travel businesses 


Örgütsel stres ve örgütsel tükenmişlik: Muhasebe mesleği örneği 
Organizational stress and organizational burnout: A study on the case of the accounting profession 
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Kontrol odağının örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma ilişkisindeki rolüne yönelik Hatay'daki Yüksek İşletme = Business 
hastane çalışanları üzerine bir araştırma Lisans Administration 


LZ EAN moi A research on hospital workers in Hatay on the role of control focus on the relationship with 
organizational justice and organizational alienation 
Sosyal inovasyon ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışı ile iyi oluş Yüksek İşletme = Business 
halinin rolü Lisans Administration 
mim e The role of organizational citizenship behavior and well-being on the relationship between social 
innovation and organizational commitment 
j Öğretmenlerin örgütsel tükenmişlikleri ile örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
ÇIGDEM GÜVEN 2021 o Investigation of the relationship between the organizational burnout and organizational silence of ik Ee A ang 
teachers raining 
Yüksek Kamu Yönetimi = 
Örgütsel politika algısı, iş yaşamında yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma ilişkisine yönelik bir araştırma Lisans Public Administration 
MUHARREM TÜLÜ 2021 ; Işletme = Business 
A research on the relationship of perceptions of organizational politics, loneliness at work and Administration 
organizational alienation 
Çalışanların algıladıkları örgütsel destek, bireysel yenilikçilik ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki Yüksek Psikoloji = 
HACER NAZİK ilişkilerin incelenmesi Lisans Psychology 
5 2021 P ; : NE Me 
OZALP Examining the relationships between employees perceived organizational support individual 
innovativeness and organizational silence 
Öğretmenlerin psikolojik sermaye, örgütsel sessizlik ve örgütsel yabancılaşma düzeylerinin Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
UĞUR ÇETİNKAYA 2021 belirlenmesi (Sandıklı ilçesi örneklemi) E l E l l Lisans Education and 
Determining teachers' psychological capital, organizational silence and organizational alienation levels Training 
(Sandikli district sample) 
Psikolojik sermayenin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık üzerine etkisine yönelik türkiye'de yapılan Yüksek İşletme = Business 
İCLAL YAPICI 2021 çalışmalar üzerine bir meta analizi l l Lisans Administration 
A meta-analysis of the studies conducted throughout turkey on the effects by psychological capital on 
organizational cynicism and organizational behavior 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan personelin örgütsel vatandaşlık, iş tatmini ve örgütsel Yüksek Spor = Sports 
TÜMEN ULU 2021 bağlılık düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi: (Manisa örneği) Lisans 
An investigation of organizational citizenship, job satisfaction and organizational loyalty levels of Youth 
and Sports Provincial Directorates according to demographic variables: Example of Manisa 
Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetinin aracı rolü: Yüksek Sağlık Kurumları 
ÖZLEM AKKURT 2021 Malatya urgu Ozal Tıp Merkezi l l Na ER Lisans Yönetimi = Health 
The mediating role of organizational commitment and turnover intention in the effect of organizational Care Management 
justice on job satisfaction: Malatya Turgut Özal Medical Center 
Örgüt iklimi ve algılanan örgütsel desteğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine sağlık Yüksek İşletme = Business 
İLAY TİLKİ 2021 sektöründe bir araştırma Lisans Administration 


A research in the health sector on the effect of organizational climate and perceived organizational 
support on organizational citizenship behavior 


mnergiz.blogspot.com Sayfa 34 / 195 


TAMER PETEK 


BİLAL ÇELİK 


ŞEYMA YILDIZ 


MUSTAFA 
KARADENİZ 


DENİZ KOYUNCU 


ÖZNUR ÖZLÜ 
TEMİZEL 


ÖMER FARUK KUŞ 


MURAT AKYÜZ 


ZOZAN ALI 
ABDULLAH 


MEHMET SERHAN 
BEZCİ 


OMAR MAHMOOD 
NAJM 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


Öğretmenlerin örgütsel dedikodu ile örgütsel tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examining the relationship between organizationalgossip and organizational burnout level of teachers' 


Örgütsel çift yetenekliliğin örgütsel çeviklik üzerindeki etkisi 
The effect of organizational ambidexterity on organizational agility 


Örgütsel güven ve örgütsel demokrasi ilişkisi: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma 

The relationship between organizational trust and organizational democracy: A study for healthcare 
employees 

Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisine ilişkin metal sanayi sektöründe bir uygulama: Bursa 
Hasanağa organize sanayi örneği 

An application in the metal industry sector on the effect of organizational justice on organizational 
commitment: The sample of Bursa Hasanağa organized industry 


Yükseköğretim kurumlarında iş yaşam kalitesi, örgütsel adanmışlık ve örgütsel vatandaşlık davranışı 


Quality of work life, organizational commitment and organizatiional citizenship behavior in higher 
education institutions 

Ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel demokrasi algıları ve örgütsel sinisizm 
düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between organizational democracy perceptions and organizational cynicism levels of 
secondary school directors and teachers 


Aile hekimlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 


The relationship between organizational synism levels and organizational commitments of family 
physicians 


Eğitimde ödüllendirme sistemi örgütsel adalet algısı ve örgütsel sinizm ilişkisinin incelenmesi 


Examining the relationship of reward system organizational justice perception and organizational 
cynicism in education 


The management of cultural diversity and its impact on organizational performance 
Kültürel çeşitliliğin yönetimi ve örgütsel performansa etkisi 
Influence of CSR perceptions on OCB: The mediating role of trustworthiness 


Kurumsal sosyal sorumluluk algılarının örgütsel vatandaşlık davranışına etkileri: Güvenilirliğin aracılık 
etkisi 


The effect of transformational leadership on organizational identification an empirical study in 
Baghdad 


Dönüşümcü liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi Bağdat'ta ampirik bir çalışma 


mnergiz.blogspot.com 
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The mediating role of cognitive flexibility between job-related stress and organizational commitment: 
a study on insurance sector employees 


Bilişsel esnekliğin iş stresi ve örgütsel bağlılık üzerinde aracılık rolü: Sigorta sektörü çalışanları üzerine 
bir çalışma 

The effect of corporate social responsibility on organizational commitment through burnout: A case in 
Turkish employees 

Kurumsal sosyal sorumluluğun tükenmişlik vasıtası ile örgütsel bağlılığa etkisi: Türk çalışanlar üzerine 
bir vaka çalışması 

The effect of occupational health and safety programs on organizational loyalty 

iş sağlığı ve güvenliği programlarının örgütsel bağlılık üzerine etkisi 

Ethical climate, organizational identification, and affective commitment: An empirical study in the 
banking industry of Somalia 


Etik iklim, örgütsel özdeşleşme ve duygusal bağlılık: Somali bankacılık sektöründe ampirik bir 
araştırma 


Green human resource management practicese and its role in organizational sustainability: An applied 
study of al-Sadr Teaching Hospital in Najaf, Irag 


Yeşil insan kaynakları yönetimi ve örgütsel sürdürülebilirlikteki rolü: Irak, Necef'teki al-Sadr Eğitim 
Hastanesi'de ampirik bir çalışma 


Empowerment strategy and its impact on organizational foresight: An exploratory study University of 
Duhok 


Güçlendirme stratejisi ve örgütsel öngörü üzerindeki etkisi açıklayıcı bir araştırma: Duhok Üniversitesi 


The impact of employees' satisfaction on organizational performance: A case study in Mogadishu, 
Somalia 


Çalışanların memnuniyetinin örgütsel performans üzerindeki etkisi: Mogadişu, Somali'de bir vaka 
çalışması 


Employee motivation on organizational performance: A case study in Nigeria 


Örgütsel performansta çalışan motivasyonu: Nijerya'da bir vaka çalışması 
An empirical research on the relationship between job satisfaction and organizational commitment 


İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine ampirik bir araştırma 


Relationship between organizational silence and psychological capital, differentiation of X and Y 
generations: An example in a public organization 


Örgütsel sessizlik ve psikolojik sermaye arasındaki ilişki, X ve Y jenerasyonuna göre farklılaşması: Bir 
kamu kuruluşu örneği 


Family business succession planning in the Gambia textile market 


Gambia tekstil sektöründeki aile işletmelerinde örgütsel yedekleme planı 


mnergiz.blogspot.com 
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Analysis of flexible work transformation based on organizational change and performance model 


Örgütsel değişim ve performans modeli baz alınarak esnek çalışma dönüşümünün analiz edilmesi 
Investigating organizational agility of the Turkish construction companies 


Türk inşaat şirketlerinin örgütsel çevikliğinin incelenmesi 

Organizational mutual dependence and power imbalance between manufacturers and retailers and 
their conseguences 

Üreticiler ve satıcılar arasındaki örgütsel ortak bağımlılık ve güç dengesizliği ve sonuçları 
Organizational factors contributing to teacher burnout on EFL instructors working in a private 
university with respect to years of experience 


Bir vakıf üniversitesinde çalışan ingilizce öğretmenlerinin tükenmişliklerine etki eden örgütsel 
faktörlerin mesleki deneyim açısından incelenmesi 


Recognition in organizational administration: The experiences of the part-time language instructors 


Örgütsel yönetimde tanınma: Yarı zamanlı yabancı dil okutmanlarının deneyimi 
Effects of toxic emotional experiences and perceived organizational support on positive work 
behaviors and withdrawal behaviors 


Toksik duygusal deneyimler ve algılanan örgütsel desteğin olumlu iş davranışları ve geri çekilme 
davranışları üzerindeki etkileri 


The effect of ERP systems implementation on organizational performance at small and medium 
companies in Amman-Jordan 


Amman-Ürdün'deki küçük ve orta ölçekli şirketlerde ERP sistemi uygulamasının örgütsel performans 
üzerindeki etkisi 


Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterlikleri ile mesleki bağlılıkları 
arasındaki ilişkide örgütsel canlılığın aracılık etkisinin incelenmesi 


The impact of visionary leadership behaviors on employees' perceptions of corporate identity 
Örgütsel kültürün kalite yönetimi üzerindeki etkisi 


Impact of organizational culture on guality management 


İş doyumunun örgütsel aidiyete etkisinin değerlendirilmesi (npİstanbul beyin hastanesi örneği) 


Evaluation of the effect of job satisfaction on organizational being (npistanbul brain hospital example) 


İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel dedikodunun okul iklimi üzerindeki rolü 


The role of organizational gossip on school climate according to the perceptions of primary and 
secondary school teachers 


mnergiz.blogspot.com 
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Örgütsel bağlılığın sağlık çalışanları üzerindeki etkisi: bahat sağlık grubu örneği 
Effect of organizational commitment on healthcare employees: bahat health group example 
Örgüt içi eğitim programları ve çalışanların örgütsel uyum süreci arasındaki ilişki 


Intra-organizational training programs effect on employees oforganizational adaptation process 
Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel muhalefeti arasındaki ilişki 


The relationship between the empowering leadership of school principals and the organizational 
dissent of teachers 


Hastane yöneticilerinin yöneticilik tarzlarının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerine 
etkisi: Buna yönelik bir araştırma 


The effect of the management styles of hospital management on employees "job satisfaction and 
organizational commitment levels: A research on this 


İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre okul iklimi, işe yabancılaşma ve örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


An investigation of the relationship among school climate, alienation to work, and organizational 
citizenship behaviors according to the perceptions of primary school teachers 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre iş yaşam dengesi ile örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişki 

The relationship between work-life balance and organizational commitment according to the opinions 
of primary school teachers 


Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik bir 
çalışma (Tekirdağ ili bir kamu hastanesi örneği) 


A study aimed at evaluating the organizational commitment levels of health workers during the 
pandemic proces (An example of a public hospital in Tekirdağ province) 

İç girişimciliğin inovasyon ve örgütsel inovasyon kültürü üzerindeki etkisi: Lojistik sektöründe bir 
uygulama 


Intrapreneurship's impact on innovation and organizational innovation culture: In logistic sector an 
implementation 


Narsistik hayranlık ve rekabet örgütsel özdeşleşmeyi etkiler mi: Örnek bir uygulama 
Do narsistic admiration and rivalry affect behavior organizational identification: A case study 


Konaklama işletmelerinde etik liderlik algısının örgütsel bağlılığa etkisi: Bodrum örneği 


Ethical leadership in hospitality managements the effect of perception on organizational commitment: 


The case of Bodrum 


Okul yöneticilerinin kullandığı motivasyonel dil ile okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının 
incelenmesi 


Investigation of the motivational language used by school managers and the organizational 
commitment of preschool teachers 


mnergiz.blogspot.com 
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Örgütsel politika algısı ve iş performansı ilişkisinin değerlendirilmesi: Hemşireler üzerinde bir araştırma 


Evaluating the relationship between perception of organizational politics and job performance: A study 


on nurses 


Çalışanların kişilik özellikleri ve esnek çalışmanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Bir savunma 


sanayi uygulaması 


Impact of employees personality and flexieble work on organizational commitment: A defence 


industry practice 


Örgütsel adalet unsurlarının çalışan motivasyonu üzerindeki etkileri ve bir araştırma 
A study on the effects of organizational justice elements on the motivation of employees 
Sorumlu hemşirelerin dönüşümcü liderlik davranışının çalışan hemşirelerin örgütsel bağlılıklarına etkisi 


The effect of responsible nurses' transformational leadership behavior on organizational commitment 


of employee nurses 


Çalışanların kriz yönetimi algılarının örgütsel sessizlik üzerine etkisi: Türk Hava Yolları örneği 
The effect of employees 'perceptions of crisis management on organizational silence: The case of 


Turkish Airlines 


Sağlık profesyonellerinin iş yükü, tükenmişlik, örgütsel bağlılıkları ve motivasyonlarının bilgi uçurma 


üzerine etkisi 


The effect of healthcare professionals' work load, burnouts, organizational commitment and 
motivation on whistleblowing 


Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları 


arasındaki ilişkinin incelenmesi: Şanlıurfa örneği 


Analyzing the relationship between school administrators’ leadership styles and teachers' 
organizational happiness perceptions according to teachers' perceptions: Sanliurfa sample 


Aile işletmelerinde devir planlaması süreci ve liderin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi 


A study on the relationship between the succession planning process and the organizational 


commitment of the leaders in family businesses 


Proaktif kişiliğin ve farkındalığın örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri: Sivil toplum örgütlerinde 


bir uygulama 


The impacts of proactive personality and mindfulness on organizational citizenship behaviors: An 


application in non-governmental organizations 


Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının performansına etkisi: Özel ve devlet okulu karşılaştırması 
The effect of teachers' organizational commitment on performance: Private and state school 


comparison 


Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelinin mükemmeliyetçilik, esenlik ve 
örgütsel yalnızlık düzeylerinin incelenmesi 


mnergiz.blogspot.com 
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Investigation of perfectionism, well-being and organizational loneliness levels in Esenyurt Municipality 
Directorate of Youth and Sports Services staff 


Lise öğretmenlerinin iş yaşamında yalnızlık düzeyleri ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationships between high school teachers'organizational loneliness levels and organizational 
silence levels 


Öğretim elemanlarının mobbing ve örgütsel çatışma algı düzeyleri arasındaki ilişki 
The relationship between faculty members mobbing and organizational conflict perception levels 
Kurumsal yönetim ve örgütsel dayanıklılık arasındaki ilişki 


Relationship between corporate governance and organizationalresilience 

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin algı yönetim taktikleri ile öğretmenlerin işle 
bütünleşmelerinin örgütsel ikiyüzlülükle ilişkisi 

The relationship between organizational hypocrisy and school administrators' perception of 
management tactics and teachers' work engagement according to teachers' views 


Psikolojik sermayenin örgütsel sessizlik üzerine etkisinin incelenmesi muhasebe meslek mensupları 
üzerine bir araştırma 


Examination of the effect of psychological capital on organizational silence a research on accounting 
professionals 

Etkileşimci ve dönüşümcü liderlik davranışlarının yenilikçi iş davranışına etkisinde örgütsel yenilikçiliğin 
aracı rolü 


The mediating role of organizational innovativeness on the relationship between transactional and 
transformational leadership and innovative work behaviour 


Algılanan etiksel iklim ile işgören performansı arasındaki ilişkide örgütsel sessizliğin aracılık rolü: 
Uygulamalı bir çalışma 


The mediating role of the organizational silence in the relationship between perceived ethical climate 
and employee performance: An applied study 


Örgütsel yabancılaşmanın iş tatmini üzerindeki etkisine yönelik eğitim sektöründe bir araştırma 
A study in education sector on the effect of organizational alienation on job satisfaction 
Örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasındaki ilişki: Elazığ belediyesi itfaiye müdürlüğü örneği 


The relationship between organizational commitment and job satisfaction: The case of Elazig 
municipality fire department 


Kamuda esnek çalışmanın örgütsel yabancılaşma üzerine etkisi 
The impact of flexible working in the public sector on organizational alienation 
Hemşirelerde örgüt ikliminin örgütsel yaratıcılık algılarına etkisi 


The effects of organizational climate on organizational creativity perceptions of nurses 
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Örgütsel sosyalleşme, kariyer gelişimi, duygusal bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki; bir 
alan çalışması 


The relationship between organizational socialization, career development, emotional commitment and 


turnover intention; a field study 


Okul yöneticilerinin stres kaynaklarının örgütsel çatışma yönetim stillerine etkisi: Okul yöneticilerine 
yönelik bir araştırma 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile sinizm düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship organizational justice and cynicism: A research in the education sector 

İlkokul ve ortaokul müdürlerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel 
bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 

The relationship between primary and secondary school principals' ethical leadership behavior levels 
and teachers' organizational commitment levels 

Mükemmeliyetçilik ile görev performansı arasındaki ilişkide örgütsel faktörlerin düzenleyici rolü 

The moderating role of organizational factors on the relationship between perfectionism and task 
performance 

Kamu yönetimindeki reform çabaları bağlamında öğretmenlerin Türk eğitim sistemindeki reform 
hareketlerine yönelik tutumları ile örgütsel değişim sinizmi algıları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi: Erzurum ilinde bir uygulama 

Evaluation of the relationship between teachers' attitudes towards reform movements in the Turkish 
education system and their perceptions of organizational change in the context of reform efforts in 
public administration: An application in the province of Erzurum 

Örgütsel bağlılığın şirket başarısına etkisinde dönüşümcü liderliğin aracı rolünün incelenmesi; eğitim 
sektörü örneği 

Investigation of the instrument role of transformational leadership in the impact of organizational 
commitment on company success; education sector example 

Psikolojik sermaye ve iş yaşam kalitesinin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Afyonkarahisar'daki otel 
işletmeleri üzerinde bir araştırma 

The effect psychological capital and guality of work lifeon the organizational identification: A research 
on hotel enterprises in Afyonkarahisar 

Y ve Z kuşağı çalışanları üzerinde örgütsel bağlılık ve psikolojik rahatlık algılarının işten ayrılma 
niyetine etkisi: İkitelli organize sanayi bölgesindeki bir işletme üzerinde araştırma 

The effect of organizational commitment and perceptions of psychological comfort on employees of Y 
and Z generation: Research on a business in the İkitelli organized industrial zone 


Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin örgütsel bağlılık ve motivasyonla ilişkisi 


Transformational leadership of school principles organizational commitment and relationship with 
motivation 


İstanbul Havalimanı elektrik teknik personelinin motivasyon ve örgütsel bağlılığının betimsel bir analizi 


mnergiz.blogspot.com 
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A descriptional analysis of the motivation and organizational commitment of the Istanbul Airport 
electrical technical staff 


Hemşirelerin örgütsel güven algısının hemşire-hemşire işbirliği üzerine etkisi 
Impact of the organizational trust of nurses on nurse-nurse cooperation 


Türkiye'deki havayolu taşımacılığı sektöründe kurum kültürü, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki 
ilişkiler üzerine bir araştırma 


A study on the relations between organizational culture, institutional commitment and job satisfaction 
in the airline transport sector in Turkey 


Örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetine etkisinde sendikalaşmanın aracı rolü: Ege Bölgesi örneği 


Mediating role of unionization in the effect of organizational cynicism on intention to quit: The case of 
the Aegean Region 


Sağlık kurumlarında sosyal kaytarma, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin 
değerlendirilmesi 


The evaluation of the relationship between social loafing, job satisfaction and organizational 
commitment in healthcare organizations 


İş tatmini ve örgütsel başarı ilişkisinin filmler üzerinden değerlendirilmesi 


Evaluation of job satisfaction and organisational success through movies 
İş yerinde yaşanan duygulanımın örgütsel yabancılaşmaya etkisi: İstanbul'daki seyahat acentalarının 
çalışanları üzerinde bir araştırma 


The effect of affectivity in workplace on organizational alienation: A research on employees of travel 
agencies in Istanbul 


Sağlık çalışanlarında merhamet yorgunluğunun örgütsel vatandaşlık davranışıyla ilişkisine yönelik bir 
araştırma: Darülaceze Başkanlığı örneği 


A research about the relationship between the compassion fatigue of the healthcare employees and 
organizational citizenship behavior: Darulaceze Instutition example 


Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Şanlıurfa ili banka çalışanları üzerine bir araştırma 


The relationship between mobbing and organizational sinism: A research on bank employees in 
Şanliurfa province 


Yöneticilerin kullandıkları güç türleri ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki 


The relationship between the types of power used by managers and the perception of organizational 
justice of teachers 


Hastanelerde liderlik faktörünün örgütsel bağlılığa etkisi: Diyarbakır ili özel hastane örneği 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of leadership factor on organizational commitment in hospitals: An example of private 
hospital in Diyarbakır province 


Sağlık kurumlarında sosyal iklimin örgütsel dışlanma üzerindeki etkisinin incelenmesi : Bir alan 


araştırması 


Investigation of the effect of social climate on organizational ostracism in health institutions: A field 


study 
Algılanan yönetici desteği ve yöneticiye güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Görgül bir 
araştırma 


The effect of perceived supervisor support and trust in supervisor on organizational commitment: An 


empirical research 


Çoklu örgütsel mantık ve hibrit bir örgütün doğuşu: Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunun vaka 
analizi 


Multiple institutional logics and the founding of a hybrid organization: The case of a Turkish charity 
Algılanan örgütsel desteğin iş performansı üzerindeki etkisi: İş becerikliliğinin aracı rolü 


The effect of perceived organizational support on job performance: The mediating role of job crafting 


Okulların örgüt kültürü profili ile örgütsel öğrenmeleri arasındaki ilişkinin analizi 


Analysis of the relationship between the organizational culture profile of schools and their 
organizational learning 


Özel eğitim meslek okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between organizational commitment and job satisfaction of special education 
vocational school teachers 


Örgütsel stres iş motivasyonu ilişkisi (Otel çalışanları üzerinde bir araştırma) 


Organizational stress work motivation relationship (A study on hotel employees) 


Örgütsel kariyer planlamasının çalışan motivasyonu üzerindeki etkisinin incelenmesi: Otomotiv 
sektöründe bir araştırma 


Examining the effect of organizational career planning on employee motivation: A research about 
automotive 
Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyinin Ruminatif Düşünce Biçimleri Ve Örgütsel Affedicilik Açısından 
İncelenmesi 


investigation of burnout level in terms of ruminative thought and organizational forgiveness in nurses 


İşletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının çalışanların örgütsel adalet algısı ve motivasyonları 
üzerindeki etkisi ve buna yönelik bir araştırma 


The effect of talent management practices on organizational justice perception and motivations of 
employees and a research on the subject 


mnergiz.blogspot.com 
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Örgütsel yalnızlığın iş tatminine etkisi: Bir araştırma 


The effect of organizational loneliness on job satisfaction: A research 


Yöneticilerin etik yönetim uygulamalarının çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine etkileri: Balıkesir ili 
yoğun bakım ünitelerinde hemşireler üzerinde bir araştırma 


The effects of managers' ethical management practices on employees' organizational commitment 
levels: A study on nurses in Balıkesir province intensive care units 


Örgütsel sadakate ilişkin nitel bir çalışma 


A gualitative study on organizational loyalty 
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan kadın personelin üst düzey yöneticiliğe 
yükselmelerindeki cam tavan sendromu algılarının örgütsel bağlılığa olan etkisi 


Istanbul youth and sports provincial directorate working women staff to high level management the 
effect of the perception of glass ceiling syndrome in the elevator's elevator's collaboration 


Engelli çalışanların iş yaşam kalitelerinin örgütsel sosyalleşme üzerindeki etkisine yönelik bir 
araştırma: Burdur ili örneği 


A research on the effects of work life guality of disabled employees on organizational socialization: 
Example of Burdur province 
Evde çalışmanın örgütsel vatandaşlık davranışı tutumu ve motivasyonuna etkisi 


The effect of working from home on attitude of organizational citizenship behaviour and motivation 
Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışan iş doyumu ve örgütsel bağlılığına 
etkisi 

The effect of total guality management implementations on employees' job satisfaction and 
organizational commitment 

Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerin etik duyarlılıklarının örgütsel bağlılıkla ilişkisi 

The relationship of nurses between ethical sensitivities of organizational commitment on an university 
hospital 


Değişim yönetimi uygulamalarının örgütsel performansa etkisi: Rekabet stratejilerinin aracılık rolü, 
Mersin ili lojistik sektöründe bir araştırma 


The effect of change management practices on organizational performance: The mediating role of 
competition strategies, a research in the logistics sector of Mersin province 


Esnek çalışma süresi ve denkleştirme esasına göre çalışmanın örgütsel bağlılığa etkisi: Bir liman 
işletmesinde uygulama 


The effects of flexible working times and working baded on the principle of egualization on 
organizational commitment : Research in a port business 


Örgütsel adalet ve güvenin bilgi paylaşımına etkisi 


mnergiz.blogspot.com 
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The impact of organizational justice and trust on knowledge sharing 


Okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarının örgütsel sessizliğe etkisi: Erzurum ili, Oltu ilçesi örneği 


The effect of ethical leadership behaviors of school managers on organizational silence: Erzurum 
province, Oltu district sample 


İşgörenlerin çalışma hayatındaki örgütsel bağlılık ve iş tatminleri üzerine bir araştırma 
A research on the job satisfaction and organizational commitment in working life of employees 
Öğretmen özerkliği ve örgütsel mutluluk arasındaki ilişki 


The relationship between the teachers autonomy and organizational happiness 

Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
(Konya/Ilgın örneği) 

An analysis of the relationship between teachers emotional intelligence levels and their attitudes 
towards organizational cynicism (The case of Ilgın sample) 

Okullarda örgütsel dedikodu ile bağlılık arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi 
Examination of the relationship between organizational gossip and commitment in schools according 
to teacher views 

İşin anlamlı bulunması ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki 


The relationship between the finding work meaningful and organizational citizenship behavior 


COVID-19 sürecinde uzaktan çalışmanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: finans sektöründe 
çalışanlar üzerinde bir araştırma 


The effect of remote working on organizational commitment during COVID-19 process: A research on 
finance sector employees 


Karanlık liderliğin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma 

The effect of dark leadership on organizational commitment: A research in the banking sector 
Öğretmenlerin öz liderlik stillerinin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi 

Effect of teachers self- leadership style on organizational cynicism 

Dış kaynak kullanımının örgütsel performansa etkisi: Göç idareleri örneği 


Effect of outsourcing on organizational performance: Example of migration administrations 


İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri bölümünde 
çalışanlar üzerine bir araştırma 


The effect of job satisfaction on organizational commitment: a study on employees in the information 
technologies department of the banking sector 
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Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzı ile örgütsel çatışma yönetimi arasındaki ilişkilerin araştırılması 


Investigating the relationships between transformational and transactional leadership style and 
organizational conflict management 

Gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi: Mardin ili 
örneği 

Examination of organizational commitment levels of youth and sports provincial directorates 
employees: The example of Mardin province 


Duygusal bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel kimliğin aracılık rolü: MEB Tunceli 
okullarında bir uygulama 


Medium effect of organizational identity on the relationship between emotional commitment and 
intention to leave: Implementation in MEB Tunceli schools 


Örgütsel muhalefetin çalışan yalnızlığı çalışan performansı ve yaşam tatmini üzerine etkisi: Bir alan 
araştırması 


The effect of organizational opposition on employee loyalty, employee performance and life 
satisfaction: A field study 


Örgütsel sosyalizasyon ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Van ilinde faaliyet gösteren otel 
işgörenleri üzerinde bir araştırma 


The relationship between organizational socialization and the intent to guit: A research on hotel 
employees operating in Van 


Spor örgütlerinde sosyal sermaye ile örgütsel değişim bağlılığı arasındaki ilişki 


The relationship between social capital and commitment to organizational change in sports 
organizations 


Toksik liderliğin örgütsel sessizlik ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 


The effect of toxic leadership on organizational silence and intention to leave 


Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde algılanan örgütsel desteğin iş stresine etkisinde kişi 
örgüt uyumunun aracılık rolü 


The mediating role of the person-organization fit on the effect of jop stress in perceived organizational 
support in nurses working in A University Hospital 


Hemşirelerin algıladıkları örgütsel destek ile mesleğe bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between nurses' perceived organizational support and levels of occupational 
commitment 


Örgütsel özdeşleşme, yenilikçi davranış ve kariyer hedefi ilişkisi üzerinde bir araştırma 
A research on the relationship of organizational identification, innovative behavior and career goal 
Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları 


Primary school teachers' perceptions of organizational justice 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının örgütsel sosyalleşme düzeylerinin incelenmesi (Bingöl ili 
örneği) 
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Investigation of organizational socialization levels of youth and sports provincial directorate (City of 
Bingöl example) 


Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: Beylikdüzü Belediyesi örneği 
The effect of organizational justice on job satisfaction: The case of Beylikdüzü Municipality 
Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre çoklu liderlik stilleri ve örgütsel belirsizlik 


Multifactor leadership styles and organizational uncertainty according to the perceptions of secondary 


school teachers 

Algılanan örgütsel desteğin pozitif psikolojik sermayeye etkisi 

The effect of perceived organizational support on positive psychological capital 
Öğretmenlerin örgütsel adalet ile etkili okul algıları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and effective school 


İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının psikolojik dayanıklılık ve örgütsel yabancılaşma üzerine 
etkisi (Otel işletmelerinde alan araştırması Azerbaycan Türkiye karşılaştırması) 


The effect of human resources management practices on psychological resiliency and organizational 
alienation (Area survey on hotel businesses comparison in Azerbaijan and Turkey) 


Ortaokul müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları 
arasındaki ilişki 


The relationship between secondary school principals' service leadership behavior and teachers' 
organizational justice perceptions 


Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının yöneticilerinin hizmetkar 
liderlik düzeyleri ve özerklik davranışları ile ilişkisi 


The relationship of teachers who work in private education schools and their organizational 
commitments with their leadership level and autonomy behavior of their managers 


Okul yöneticilerinin örgütsel güven algıları ile okul kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examining the relationship between school administrators' organizational perceptions and school 
culture 


Örgütsel adaletin işgören motivasyonu üzerindeki etkisi 
The effect of organizational justice on employee motivation 
Duygusal zekanın eğitim kurumlarındaki örgütsel çatışma yönetimini yordama gücü 


The predictive power of emotional intelligence on organizational conflict management in educational 
institutions 


Yönetici özerkliği ve örgütsel adaletin iş tatminine etkisi: Kırıkkale ili örneği 

Effecet of managers autonomy and organization justice on job satisfaction; case of Kırıkkale 
Örgütsel adalet ve duygusal emek arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma 

A research to determinate the relationship between organizational justice and emotional labor 


mnergiz.blogspot.com 
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Güç mesafesinin motivasyon ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Milli eğitime bağlı okullarda çalışan 
öğretmenler üzerinde bir araştırma 


The effect of power distance on motivation and organizational commitment: A research on teachers 
working in national educational schools 


Örgütlerde karizmatik liderlik, iş tatmini ve örgütsel abominasyon etkileşimi: Bir imalat işletmesinde 
uygulama 

The effect of charismatic leadership in organizations on job satisfaction and organizational 
abomination concepts: Application ina manufacturing facility 

Etik liderliğin örgütsel muhalefete etkisi, lider üye etkileşiminin aracılık rolü 


The effect of ethical leadership on organizational opposition, the intermediate role of leader member 
interaction 


Araştırma görevlilerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki 


The relationship between research assistants' burnout levels and perceptions of organizational 
cynicism 

İlköğretim okul yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilleri ile örgütsel sinerji 
arasındaki ilişki 


The relationship between the leadership styles of primary school administrators perceived by teachers 
and organizational synergy 


Öğretim elemanlarının örgütsel sessizlik düzeyleri ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The study of the relationship between academicians' organizational silence levels and humor styles 
Basketbol antrenörlerinin örgütsel adalet algılarının iş tatmini üzerine etkisi 


The effect of organizational justice perceptions of basketball coaches on job satisfaction 
Spor örgütlerinde çalışanların spor farkındalıklarının psikolojik sermaye ile örgütsel yaşamda yalnızlık 
düzeylerine etkisinin incelenmesi: Istanbul Avrupa Yakası örneği 


Investigation of the effect of sport awareness of employees in sports organizations on psychological 
capital and levels of loneness in organizational life: The case of Istanbul European Side 


Sosyal sorumluluk algısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Pozitif psikolojik sermayenin düzenleyici 
rolü 

The relationship between social responsibility and organizational cynicism: The moderating role of 
pozitive psychological capital 

Ortaokul öğretmenlerinin okul kültürü ve yönetici desteği algıları ile örgütsel adalet algıları arasındaki 
ilişki: Alanya ilçesi örneği 

The relationship between lower secondary school teachers' perceptions of school culture and 
administrative support and perception of organizational justice: The example of the Alanya district 
Örgütsel stres ve iş motivasyonunun iş performansına etkisi ve bir araştırma 


The effect of organizational stress and work motivation on work performance and a research 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Psikoloji — 
Psychology 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Spor = Sports 


Spor = Sports 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 48 / 195 


ŞULE GEGEKOĞLU 


NİHAN GÜNEŞ 


MUSTAFA KEMER 


BÜŞRA UYSAL 


SEDAT SIRRI AYDIN 


MEHMET ERDOĞAN 


HASAN ÖZKAN 


YUSUF YILDIRIM 


ELİF ERDOĞAN 


DİLŞAD PAKSOY 


MUSTAFA 
KARAMANLI 


ALİ BAKIRCI 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


Okul müdürlerinin kindarlık davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki 
The relationship between the school principals' spiteful behaviors and teachers' perceptions of 
organizational justice 

Örgütsel çeviklik ve örgüt içi bilgi paylaşımında yöneticinin lider olarak algılanmasının etkisinin 
incelenmesi 


Investigation of the effect of perception of the manager as a leader on organizational agility and 
information sharing within the organization 


Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algı düzeylerinin okul iklimi ile ilişkisi 


The relationship between secondary school teachers' perception of organizational justice and school 
climate 

Çalışma yaşamında algılanan örgütsel adaletin çalışanların motivasyonlarına etkisi ve buna yönelik bir 
araştırma 


The effect of organizational justice perception on employee motivation in business life and a research 


Okul yöneticilerinin kayırmacı tutumları ile örgütsel affedicilik arasındaki ilişki 
Relationship between school administrators attitudes and organizational forgiveness 
Eğitim kurumlarında liderlik kapasitesi ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

Leadership capacity and organizational citizenship behaviour in educational institutions 


Örgütsel çevikliğin sürdürülebilir kalite algısı üzerine etkisinde yenilik odaklılığının aracı rolü 
The mediating role of innovation orientation in the effect of organizational agility on sustainable 
guality perception 

Örgütsel tasarrufun algılanmasına yönelik alan araştırması — İBB örneği 


Field research on the perception of organizational savings - İBB example 
Çalışanların işveren markası algısının örgütsel inovasyon iklimi ve çalışan performansı üzerine etkisi 


Effect of employees 'perception of employer brand on organizational innovation climate and employee 
performance 


Öğretmenlerin eğitime inanmaları ile örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
(Kahramanmaraş ili örneği) 


Examination of the relationship between teachers' believe in education and perceptions of 
organizational identification (Kahramanmraş province) 

Kişisel özellikler ile örgütsel davranış boyutları ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki : Orman ürünleri 
işletmesi örneği 

The relationship between personal traits and dimensions of organizational behavior and level of 
burnout: Forest products enterprise 


Yönetici davranışlarının çalışan iş doyumuna ve örgütsel bağlılığına etkisi; sağlık sektörü örneği 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of manager's behavior on employee job satisfaction and organizational commitment: case 
of the health sector 

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişki 
(Muğla ili Milas ilçesi örneği) 

The relationship between middle school and high school teachers' organizational justice perception 
and occupational professionalism (Muğla Milas province sampling) 

Yenilikçi kabiliyetinin ihracat performansına etkisinde örgütsel yeteneğin aracılık rolü: Mersin-Tarsus 
organize sanayi bölgesi örneği 

The mediation role of organizational ability in the effect of innovation capability on export 
performance: The case of Mersin-Tarsus organized industrial zone 

Ortaokul matematik öğretmenlerinin ve yöneticilerinin örgütsel adanma ile iş tatmin düzeyleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Examination of the relationship between organizational commitment and job satisfaction levels of 
secondary school mathematics teachers and managers 

Özel eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumu arasındaki 
ilişkide iş motivasyonunun aracılık rolü 


The mediating role of job motivation in the relationship between organizational justice perceptions and 


job satisfaction of private education institution administrators and teachers 


Etik iklimin örgüt yararına etik olmayan davranışlar, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkileri 


Effects of the ethical climate on unthethical behaviors, organizational commitment and job satisfaction 


Ortaokul öğretmenlerinin pozitif psikolojik sermayeleri, yönetsel destek algıları ve örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasındaki ilişki: Alanya ilçesi örneği 


The relationship between positive psychological capital of lower secondary school teachers, perception 
of management support and organizational citizenship behavior: Example of Alanya district 


Örgütsel adalet ve motivasyona ilişkin öğretmen görüşleri: Bir durum çalışması 


Teachers' views on the concept of organizational justice and motivation: A case study 


Covid-19 sürecinde ücret düzensizliğinin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Vakıf 
üniversiteleri üzerine bir araştırma 


The effect of wage irregularity on organizational commitment and intention to quit in the Covid-19 
process: A study on foundation universities 


Örgütsel bağlılığın firma performansı üzerine etkisi: Kuşaklar arası farklılıklar 


The effect of organizational commitment on firm performance: Intergenerational differences 


Hemşirelerin mesleki ve çalışma koşulları özellikleri ile algılanan örgütsel desteğin verimliliğe ilişkin 
tutumlarına etkisi 
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The effect of nurses' professional characteristics, working conditions and perceived organizational 
support on their attitudes towards productivity 


Öğretmenlerin okullara ilişkin örgütsel adalet algıları üzerinde sendikaların etkisi 
The effect of unions on teachers' perceptions of organizational justice regarding schools 
Okullarda örgütsel mutluluğun yordayıcısı olarak örgüt kültürü 


Corporate culture as the predictor of organizational happiness at schools 


Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz 
çalışması 

Investigating teachers' perceptions of organizational silence in terms of various variables: A meta- 
analysis 


Hemşirelerin farklılık yönetimi algısının örgütsel mutluluk düzeyleri üzerine etkisi 
The effect of nurses' perception of diversity management on organizational happiness levels 
Örgüt iklimi ve örgütsel destek algısının çalışanların sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi 


The effect of organizational climate and the perception of organizational support on employees' 
cyberloafing behavior 


Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve örgütsel bağlılık 


düzeyleri arasındaki ilişki 
The relationship between school administrators' democratic attitudes and behaviors and teachers' 
levels of motivation and organizational commitment 


Ulusal kültürün örgütsel muhalefet üzerine etkisi: Bir kamu kurumunda saha çalışması 
The impact of national culture on organizational dissent: Fieldwork in a public institution 


Presenteızm ile örgütsel yabancılaşma ilişkisi: Van ili otel iş görenleri üzerine bir araştırma 


Relationship between presenteeism and organizational alienation: A research on hotel employees in 


Van province 

Ortaöğretim kurumlarında örgütsel sessizlik ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Analysis of the relationship between organizational silence and teacher autonomy in secondary 
education institutions 

Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between the leadership styles of school heads and the levels of teachers" 
organizational cynicism 


Örgütsel kronizm ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 


A research on determine the relationship between organizational chronism and turnover intention 


Algılanan otantik liderlik davranışının çalışanların örgütsel bağlılık ve performans düzeylerine etkisi: 


Otel işletmelerinde bir araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of perceived authentic leadership behavior on employees' organizational commitment and 
performance levels: a research in hotel management 


Duygusal zeka ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Üniversite çalışanları üzerine 
bir araştırma 


Investigation of the relationship between emotional intelligence and organizational identification: A 
research on the university employees 


Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınlarda hissedilen cam tavan algısının örgütsel bağlılığa etkisi: 
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan kadınlar üzerine bir araştırma 


The effect of glass ceiling perceptions of employed women in health services on organizational 
commitment: A research on women working in Kırıkkale Provincial Health Directorate 
Aile işletmelerinde örgütsel demokrasinin inovasyona etkisi 


The effect of organizational democracy on innovation in family businesses 
Psikolojik sermayenin örgütsel sinizm üzerindeki etkileri 


The effects of psychological capital on organizational cynicism 

İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: Katılım bankacılığında bir 
araştırma 

The effect of internal and external motivation to the organizational reliability of employees: A research 
in participation banking 

Ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel dedikoduya yönelik görüşlerinin 
incelenmesi 

Examining the opinions of administrators and teachers who work on organizational gossip in 
secondary schools 

Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının çatışma eylem stilleri algıları ile örgütsel 
bağlılık algıları arasındaki ilişki 

The relationship between the perceptions of conflict action styles and organizational commitments of 
the teaching staff at the vocational schools 

Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlikleri ile örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

Analysis of the relationship between teachers 'culturalcapital competency and organizational 
socialization levels 

Covıd-19 sürecinde uzaktan çalışmanın telekomünikasyon sektöründe çalışanların örgütsel bağlılıkları 
üzerindeki etkisi: Istanbul ilinde bir araştırma 

The effect of remote working on organizational commitment of employees working in the 
telecommunication sector during Covid-19: A research in Istanbul 


Algılanan aşırı nitelikliliğin örgütsel sinizme etkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünü belirlemeye 


yönelik bir araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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A research on determining the moderating role of personality characteristics to the impact of 
perceived overgualification to organizational cynicism 


Sağlık alanında çalışan yöneticilerin motivasyonları ve örgütsel bağlılıklarının incelenmesi 
Examination of organizational commitment and motivation of managers working in the field of health 


Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel yalnızlık algıları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' emotional intelligence levels and organizational loneliness 
perceptions 


Okul müdürlerinin kindarlık davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki 


The relationship between school principals' spiteful behaviors and teachers' perceptions of 
organizational silence 


Öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Examining the relationship between teachers' perceptions of work life and organizational happiness 


Bir sivil toplum kuruluşunda örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasında ilişkinin araştırılması 


Investigation of the relationship between organizational climate and organizational commitment in a 
civil society organization 


Çalışanların nepotizm ve örgütsel adalet algısı ilişkisi: Ankara'da bir alan araştırması 

Employees' nepotism and organizational justice perception of relationship: A field research in Ankara 
Kayırmacılığın örgütsel bağlılık ve tükenmişliğe etkisi 

The effect of nepotism on organizational commitment and burnout 

Stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Gemiadamları üzerine bir araştırma 

The relationship of work stress and organizational commitment: A research on seafarers 


Toplam kalite yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik bir 
araştırma 


A research to determine the effects of total guality manegement practices on organizational 
commitment 


Okullarda örgütsel demokrasi uygulamaları: Bir karma yöntem çalışması 


Organizational democracy applications in schools: A mixed method study 


Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutumlarının işe adanmışlıklarına etkisinde örgütsel 
adalet algısının aracılık rolü: Ankara'da iha alanında faaliyet gösteren işletmelerde bir araştırma 


Organizational justice in the effect of employees' attitudes towards flexible work arrangements on 
their engagement to work: A Research on businesses operating in the field of UAV in Ankara 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 


Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Sağlık Yönetimi = 
Healtcare 
Management 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim 
Education and 
Training 

Sağlık Yönetimi = 
Healtcare 
Management 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 

Turizm = Tourism 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 

Savunma ve 
Savunma 
Teknolojileri — 
Defense and Defense 
Technologies 


Sayfa 53 / 195 


CEM KATIRCI 


ZEYNEP BAKAN 


ENDER DOMBAYCI 


FATİH SULTAN 
KİŞMİR 


ESİN TEKİN 


SELDA KARGÜN 


NURSEL YOLCU 


AYŞE BAŞARAN 


HARUN KAYRAKÇI 


MUSTAFA ERDAL 


MUAMMER KURKUT 


ERCAN SEMERCİ 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


2021 


Kamu sektöründe X ve Y kuşaklarının örgütsel iletişim değerleri üzerine bir araştırma 


A research on organizational communication assessments of generations X and Y in the public sector 
Meslek liselerindeki öğretmenlerin iş doyumunun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi: 
Bağcılar ilçesi örneği 


Examining the effect of job satisfaction of teachers in vocational high schools on organizational 
commitment: Case of Bağcılar district 


Hizmet içi eğitimin örgütsel bağlılık düzeyi üzerine etkisi 
The effect of in-service training on organizational commitment level 


Ortaöğretim öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile örgütsel sapma algıları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


School of secondary education teachers investigation of the relationship between climate perceptions 
and organizational diverting perceptions 


Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişki 


Correlations between organizational forgiveness levels and emotional intelligence levels of high school 
teachers 


İşgörenlerin motivasyon düzeylerinin örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerine etkileri: Konaklama 
işletmelerinde bir inceleme 

The effects of motivation levels of employees on organizational commitment and job performance: A 
review in accommodation businesses 


Cam tavan sendromunun örgütsel güven ve işten ayrılma niyetine etkisi: Edirne ili örneği 


The effect of glass ceiling syndrome upon organizational trust and intention of cease of employment: 
Example of Edirne province 


Uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynakları üzerine nitel bir araştırma 
Qualitative research on organizational stress sources of flight dispatchers 
Hazır giyim sektöründe çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel bağlılığa etkisi 


The effect of institutional social responsibility perceptions of workers at ready-made clothing market 
on organizational commitment 


Otantik liderlik ile iş tatmini ilişkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü 


The mediating role of organizational trust in the relationship of authentic leadership and job 
satisfaction 


İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Bir otomotiv firmasında alan araştırması 


The effect of job satisfaction on organizational commitment: Field research in an automotive company 


Sanal kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin teknoloji firmalarında incelenmesi 


mnergiz.blogspot.com 
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An examination of the relationship between cyberloafing and organizational commitment in technology Yüksek 


companies 
İşyeri mutluluğu ve iş tatmini ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolünün belirlenmesi 


Determining the mediating role of perceived organizational support in the relationship between 
workplace happiness and job satisfaction 


Okul müdürlerinin yalnızlığı ile örgütsel güç mesafesi arasındaki ilişki 

The relationship of the loneliness of school principals with organizational power distance 
Uluslararasılaşmada kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel vatandaşlık davranışı: Şırnak örneği 
Corporate social responsibilty and organizational citizenship behavior in internationalization: Şırnak 
case 

Havacılık sektörü çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik algılarının örgütsel bağlılığa etkisi 


The effects job stress and burnout perceptions of aviation sector employees on organizational 
commitment 


Lojistik organizasyonların performansını artırmada örgütsel inovasyonun rolü 


The role of organizational innovation in improving the performance of logistics organizations 


İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Analyzing the relationship between the positive psyclogical capital and ogranizational commitment 
level of teacher's working in the primary and secondary schools 


İlkokullarda okul iklimi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 
The relationships between organizational silence and school climate in primary schools 
Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin işte istemeden var olmalarına (presenteeism) etkisi 


The effect of teachers' organizational commitment levels on presenteeism 
Özel sektör kuruluşlarında örgütseldavranış: Erbil örneği 


Organizational behavior in private sector organizations: the example of Erbil 


Örgütsel stres kaynakları ve çözümüne ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi 
Determination of teachers' organizational stress sources and the solution suggestions made by 
teachers 


Öğretmenlerin sosyal kaytarma davranışları ile iş doyumları arasındaki ilişkide örgütsel bağlılıklarının 
aracılık rolü 


The mediating role of the organizational commitment in the relationship between teachers 'social 
loafing behaviors and job satisfaction 


mnergiz.blogspot.com 
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Lise öğretmenlerinin örgütsel kültür ve değerlere göre yönetim algıları 


Perceptions of high school teachers on organizational culture and value based management 
Proje okullarında algılanan örgütsel destek, okul etkililiği veörgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 


ilişkilerin incelenmesi(Giresun ili örneği) 


Organizational support perceived in project schools, school effectiveness and organizational citizenship 
behavior examining the relationship between (Giresun province example) 


Dönüşümcü liderliğin yenilikçi iş davranışına etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolü 
In the effect of transformational leadership on innovative business behavior the tool of perceived 


organizational support 


Çalışanlarda farklılıkların yönetimi ve örgütsel özdeşleşmeilişkisi, 

Management o f differences in employees and organizationalidentification relationship 

Bir yükseköğretim kurumunda örgütsel gücün etik iklim ve etik liderlik ile ilişkisi 

Relation of organizational power to ethical climate and ethical leadership in a higher education 


institution 


Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öz yeterlilik inancı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin 


incelenmesi (Erzurum ili örneği) 


Examination of the relationship between self-efficacy beliefs and organizational commitment of 
physical education and sports teachers (example of Erzurum province) 


Örgütsel dedikodu ve sinerjiye yönelik lise öğretmenlerinin görüşleri 
Opinions of high school teachers about organisational gossip and organisational synergy 
Bilgi ataletinin örgütsel değişim üzerine etkisi: Konya imalat sanayinde bir uygulama 


The effect of information inertia on organizational change: The case of Konya manufacturing industry 


İş tatmini örgütsel bağlılık ilişkisi: Başakşehir ilçesi özel okul öğretmenleri örneği 
The relationship between job satisfaction and organizational commitment: Example of private school 


teachers in Başakşehir 


Sağlık sektöründe örgütsel etik iklim ve whistleblowing ilişkisinin incelenmesi 
The examination of the relation between whistleblowing and organizational ethical climate in health 


sector 


Öğretmenlerin okul müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışlarına ilişkin algıları ile örgütsel 


mutlulukları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceptions regarding servant leadership behaviors of school 


principals and their organizational happiness 


İş-aile çatışması ile örgütsel bağlılık ilişkisinde algılanan yönetici desteğinin aracılık rolü: Akhisar OSB 


örneği 


mnergiz.blogspot.com 
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The mediation role of manager support perceived in the relation of work-family conflict and 
organizational commitment: Akhisar OSB example 


Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz 
çalışması 

The examination of teachers' perceptions of organizational cyncism according to various variables: A 
meta analysis study 


Kadınların kariyer engelleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler: Gaziantep ili örneği 


Toksik liderlik davranışlarının örgütsel depresyona ve örgüt temelli benlik saygısına etkisi 


The effect of toxic leadership behaviors on organizational depression and organization based self- 
esteem 


Çalışanların örgütsel demokrasi algılarının bağlamsal performansla ilişkisinde işe bağlılığın aracılık rolü 


The mediating role of job involvement in the relationship between employees' perceptions of 
organizational democracy with contextual performance 


Etik değerlerin örgütsel sessizlik üzerine etkisi: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma 
Effect of ethical values on organizational silence: A study on health professionals 


Sağlık çalışanlarında iş yaşam kalitesinin örgütsel bağlılığa etkisi: Bir zincir hastane örneği 


Impact of guality of work life on organizational commitment in healthcare workers: A chain hospital 
example 

Karanlık üçlü kişilik özellikleri, örgütsel sinizm ve bilgi saklama davranışı arasındaki ilişkiler üzerine bir 
araştırma 


A study on relations between dark triad personality traits, organizational cynicism and knowledge 
hiding behaviour 


İşin anlamının prososyal örgütsel davranışa ve hayatın anlamına etkisi 
The effect of meaning of work on prosocial organizational behavior and meaning of life 
Demografik özellikler ve örgütsel sinizm ile sosyal kaytarma arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examining the relationship between demographic characteristics and organizational cynicism and 
social loafing 


Örgütsel sosyalleşme ile bilgi paylaşımı arasındaki ilişkide güçlendirici liderliğin düzenleyici rolü 


Organizational socialization and knowledge sharing: The moderating role of empowering leadership 


Okul yöneticilerinin şeffaflık uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki 


mnergiz.blogspot.com 
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The relationship between the transparency pratices of school administrators' and the perceptions of 
organizational commitment 


Aşırı iş yükü tükenmişlik ilişkisinde, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık rolü: Sağlık çalışanlarında bir 


uygulama 


The role of job satisfaction and organizational citizenship in the relationship of overload and burnout: 
A practice in healthcare workers 


İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının işgörenlerin işveren marka değeri algıları ve örgütsel 
bağlılıkları üzerine bir araştırma 


A research on employer's employer brand value perceptions and organizational commitment of human 
resources management practices 


Örgütlerde psikolojik şiddetin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel yabancılaşmanın aracı 


rolünün belirlenmesi 


The role of workplace harrassment in organizations as a means of organizational alienation the impact 
on the intention to leave work 


Liselerde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel güven düzeylerinin incelenmesi 
Job satisfaction and investigation of organizational trust and levels of teachers working in high schools 


Aktif iş yaşamı olan kişilerde bağlanma stilleri ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Relationship between attachment styles and organizational commitment in individuals with active 


work life 


Okul müdürlerinin denetim rolleri ile öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişki 


Relationship between the supervisory roles of school principals and the organizational socialization 


levels of teachers 


Ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişki 
The relationship between secondary school teachers' job satisfaction and perceptions of organizational 


trust 


Okulun mimari ve tarihi özelliklerinin etkileyiciliği ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


The relationship between the architectural structure and history of schools and the organizational 
commitment of teachers 


Balıkesir ili maden işleme şantiye çalışanlarının güvenlik kültürü ve örgütsel bağlılık algısına yönelik 


araştırma 


Research on the perception of safety culture and organizational loyalty of Balikesir provincial mineral 
processing site employees 


Öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları ile etkili okul arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Examining the relationship between teachers' perceptions of organizational commitment and effective 


school 
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Öğretmenlerin psikolojik güçlendirme algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceptions of psychological empowerment and levels of 
organizational identification 


Akademisyenlerin örgütsel bağlılığı 


Organizational commitment of academicians 


Yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Azerbaycan Bakü'deki özel 
bankalara yönelik bir araştırma 


Analysis of the relationship between talent management and organizational commitment: A research 
for private banks in azerbaijan baku 


Örgütsel çatışma ve yönetiminin iş performansına etkisi: Ankara ili konaklama işletmeleri örneği 


The effect of organizational conflict and its management on business performance: Ankara 
accommodation enterprises case 
Nepotizmin örgütsel çatışma ve işten ayrılma niyetine etkisi: Vakıf üniversitelerinde bir araştırma 


The effect of nepotism on organizational conflict and leave of employment: A research on foundation 
universities 


Uçak kazalarına etki eden insan faktörlerinde örgütsel etkilerin rolü 
The role of organizational effects on human factors affecting aircraft accidents 


Örgütsel adalet ile iş stresi arasındaki ilişkide etik iklimin aracılık rolü 


The mediating role of ethical climate in the relationship between organizational justice and work stress 


Örgüt kültürü ve örgütsel yenilikçilik ilişkisi: İstanbul tekstil aksesuarı işletmelerinde bir uygulama 
The relationship between organizational culture and organizational innovation: An application in 
Istanbul textile accessory businesses 

Çalışanların değerlendirmesiyle otel işletmelerinde örgütsel güvendüzeyi 

Organizational trust level in hotels operating through employeesevaluation 

Öğretmen algılarına göre dönüşümcü liderlik ile örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkinin analizi 


Analysis of the relationship between transformational leadership and organizational commitment 
according to teacher perceptions 

Okul yöneticilerinin açık liderlik özellikleri ileöğretmenlerin örgütsel yaratıcılıkları arasındaki ilişki 
(Balıkesir ili örneği) 

The relationship between open leadership characteristics of school administrators and organizational 
creativity of teachers (Balıkesir province case) 


Diş hekimlerinin örgütsel adalet, iş yüküalgısı, motivasyonlarının tıbbi hatatutumları üzerine etkisi 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of denists 'organizational justice,workload perception and motivations on themedical error 


attitudes 


Örgütsel adalet ve etik dışı davranış ilişkisinde kariyer memnuniyetinin rolü: Bankacılık sektöründe bir 


araştırma 


The role of career satisfaction in the relationship between organizational justice and unethical 
behavior: A research in the banking sector 


Öğretmenlerin okul yönetimi hakkında sahip olduğu algılanan etik liderlik düzeyi, örgütsel sinizm 
düzeyleri ve iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Research of the relationship between teacher's perceived ethical leadership, organizational cynicism 
and job satisfaction about a school administration 


Örgütsel sinizmin üretkenlik karşıtı davranış oluşturmadaki etkisi 

The impact of organizational cynicism in creating anti-productivity behavior 

Sağlık çalışanlarının malpraktis konusundaki yaklaşımlarının örgütsel bağlılığa etkisi 

The effect of healthcare professionals' approaches to malpractice on organizational commitment 
Ögütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma 


A research study about the relation between organizational loyalty and organizational sinizm 
İletişim çatışmaları ile örgütsel güven arasındaki ilişkide empatinin aracılık rolü: Elazığ sağlık 


çalışanları örneği 


The mediating role of empathy in the relationship between communication conflicts and organizational 
trust: The case of Elaziğ health workers 


Yöneticilerin yenilikçilik eğilimlerinin çalışanların örgütsel muhalefet ve çalışmaya tutkunluk 
davranışlarına etkileri: Samsun Atakum Belediyesi örneği 


The effects of managers' innovative tendencies on employees' behaviors of organizational dissent and 
work engagement: Samsun Atakum Municipality sample 


Liderlik tarzı-iş angajmanı ilişkisinde örgütsel güvenin etkileşim etkisi 

Interaction effect of organizational trust on leadership style-work engagement relationship 

Örgütsel bağlılığın çalışanların performansına etkisi: özel sektörde bir araştırma 

The effect of organizational commitment on employee performance: a research in the private sector 
Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerinin incelenmesi (Van il örneği) 


Investigation of organizational silence levels of physicaleducation teacher (Van province example) 
Algılanan örgütsel destek ile örgüte yabancılaşma etkisinde sanal kaytarma rolünün araştırılması 


Research on the role of cyberloafing under the influence of perceived organizational support and 
organizational alienation 
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Öğretmenlerin örgütsel destek ve sinizm algıları ile motivasyonel kararlılıkları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers organizational support and cinism perceptions and motivational 
stability 


Lider kaynaklı korku kültürünün örgütsel sessizlik üzerindeki rolü 
The role of leader-based fear culture on organizational silence 


Öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları ile okul iklimi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The research of relation between teachers' organizational commitment and school climate and 
satisfaction with life 

Örgütsel çekiciliğe ilişkin nitel bir çalışma 

A gualitative study on organizational attractivity 


Ortaokul Türkçe öğretmenleri ve yöneticilerinin örgütsel adanma ile iş tatmin düzeyleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 


Examination of the relationship between organizational commitment and job satisfaction levels of 
secondary school Turkish teachers and managers 


Örgütsel destek ve tükenmişlik arasındaki ilişkide liderlik türlerinin aracılık rolü 
The mediating role of leadership types in the relationship between organizational support and burnout 


Liderlik tarzlarının inovasyon performasına etkisinde örgütsel desteğin aracı rolü 

Leadership styles to innovation performance the vehicle role of organizational support in its effect 
Uzaktan çalışmanın örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisi ve bir uygulama 

Th effect of remote work on organizational commitment and job satisfaction and an application 
Çalışanların eğitime yönelik algıları ile eğitimin bireysel ve örgütsel sonuçları arasındaki ilişki 


The relationship between employees perceptions of education and the individual and organizational 
results of education 


Örgütsel vatandaşlık davranışı ve özel eğitim kurumları çalışanları üzerine bir araştırma 


A research on organizational citizenship behavior and employees of private educational institutions 
Örgütsel sinizm ile iş tatmini arasındaki ilişki: Kafkas Üniversitesi idari personeli üzerine bir araştırma 


The relationship between organizational cynicism and job satisfaction: A study on the administrative 
staff of Kafkas University 

Karanlık liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ve yöneticiye duyulan güven ile ilişkisi 

The relationship of dark leadership with organizational citizenship behavior and trust in the manager 


İşyeri maneviyatının, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ve üretim karşıtı iş davranışı üzerinde 
etkisi 
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The effects of workplace spirituality on organizational citizenship behavior and counterproductive work 
behavior 


Okullarda değişim yönetimi çalışmalarında öğretmenlerin örgütsel iletişim algıları ile kararlara katılım 
davranışları arasındaki ilişki 

The relationship between teachers 'perceptions of organizational communication and participation in 
decision behavior in change management activities in schools 


Öğretmenlerin karar sürecine katılımı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 


The relationship between participation of teachers in decision process and organizational commitment 


Psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


Investigation of the relationship between psychological counselors' psychological resilience and 
organizational happiness 

Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde örgüt sağlığının örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Afyonkarahisar ili 
örneği 

The effect of organizational health on organizational identification in five star thermal hotel 
establishments: The case of Afyonkarahisar province 

Kişi-örgüt uyumu ve örgütsel sosyalizasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya ilinde bir işletme 
örneği 

Relationship between organizational socialization and person-organization fit: A business case in 
Kutahya 


Havacılık sektöründe vardiyalı çalışma örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerine bir araştırma 


A study on shift work, organizational commitment and intention to guit in the aviation sector 
İşveren markasının örgütsel mutluluğa, iş tatminine ve işten ayrılma niyetine etkisi 


The impact of employer brand on employee's organizational happiness, job satisfaction and intention 
to leave 


Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin algıladıkları yıldırma davranışları ve örgütsel sinizm tutumları 
arasındaki ilişki 


Relationship between the deceptive behaviors and organizational cynical attitudes perceived by 
physical education and sports teachers 


Okul etkililiğini yordayan iki faktör: Teknolojik liderlik ve örgütsel çeviklik 
Two factors predicting of school effectiveness technological leadership and organizational agility 
Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Kamu kurumunda bir araştırma 


The effect of organizational justice on job satisfaction: Research in a public institution 


Örgütsel destek algısının, çalışanların gelişmeleri kaçırma korkusu ve içsel işten ayrılma niyeti üzerine 
etkisi 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of the perception of organizational support on employee's fear of missing out on 


developments and internal intention to leave the job 


Ortaöğretim kurumlarında yaşanılan örgütsel sessizlik ile okul kültürü arasındaki ilişki 


The relationship between organizational silence education experienced in secondary education 
institutions and school culture 


Psikolojik iyi oluşun örgütsel sapma davranışları ve işten ayrılma niyetine etkisi: Sağlık kurumlarında 


bir araştırma 


The effect of psychological well-being on organizational deviation behaviors and intention to leave: A 
research on health institutions 


COVİD-19 dönemi özel sektör ve kamu sektörüspor işletmelerinde iş tatmini ve örgütsel bağlılık 


araştırması 


Job satisfaction and organizational commitment research in private and public sector sports 
businesses during COVİD-19 period 

Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi: Hakkâri il'i Merkez ilçesi devlet okullarında çalışan 
öğretmenler üzerinde bir araştırma 

The effect of organizational justice on job satisfaction: A research on the teachers working at state 


schools in the Central district of Hakkari province 


Psikolojik sözleşme ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma 


A research on the relationship between the psychological contract and organizational identification 
Stratejik yönetim uygulamaları ile örgütsel performans arasındaki ilişki: Türk Eğitim Vakfı çalışanları 


üzerinde bir araştırma 


Okullardaki dağıtımcı liderlik ile örgütsel mutluluk ve sinerjik iklim arasındaki ilişki 
Relationship between distributed leadership in schools and organizational happiness and synergic 


climate 


Öğretmenlerde liderlik tiplerinin psikolojik sermaye ve örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin 


incelenmesi 


The investigation of the effect of the leadership types on psychological capital and organizational 
silence among teachers 


Öğretmenlerin örgütsel değişim algıları: Eğitimde dijital dönüşüm 
Teachers' perceptions of organizational change: Digital transformation in education 
Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme ve yabancılaşma algılarına cinsiyet ve medeni durumun etkisi: bir 


meta analiz çalışması 


The effect of gender and marital status on teachers' organizational socialization and alienation 
perceptions: a meta analysis study 


Örgüt kültürü ve örgüt ikliminin örgütsel bağlılığa etkisi 


The effect of organizational culture and organizational climate on organizational commitment 
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Kurumsal itibar algısının örgütsel bağlılığa etkisi: Bir özel güvenlik şirketi uygulaması 


The effect of corporate reputation perception on organizational commitment: Implementation of a 
private security company 


İmam hatip ortaokul ve liselerinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin takım çalışması algıları ile 


örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examination of the relationship between the perceptions of teamwork and the organizational loyalty of 
teachers and managers working in imam hatip secondary and high schools 


Algılanan nepotizmin örgütsel sessizliğe etkisi 


The effect of perceived nepotism on organizational silence 


Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinerji arasındaki ilişki 
The relationship between leadership styles of school principals and organizational synergy according to 


teacher perceptions 


Hemşirelerin iş yükünün işten ayrılma niyetine etkisi: İş doyumu ve örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü 


The effect of workload on nurses' intention to leave work: The mediating role of work satisfaction and 
organizational identification 


Yetenek yönetiminin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi 


The impact of talent management on job satisfaction and organizational commitment 


Ortaokul yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik davranışları ve öğretmenlerin örgütsel 
adanmışlık düzeylerinin incelenmesi 


Abstract the leadership behavior of secondary school managers perceived by teachers andan 


investigation of teachers' organizational commitment levels 


Seyahat işletmelerinde iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: ankara da 


faaliyet gösteren a grubu seyahat acentaları örneği 


The analysis of the relationship between the job satisfaction and the organizational commitment at 
travel agents: the sample of group - a travel agents which operate in ankara 


Duygusal zekanın ve tükenmişliğin beyaz yakalı çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi 


üzerine bir araştırma 


Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel adalet algıları üzerine 
etkileri: karaman ilinde bir araştırma 


The effects of authentic leadership behaviors of school administrators on teachers' perceptions of 


organizational justice: A study in karaman province 


Sosyal baltalama ile çalışan motivasyonu ilişkisinde örgütsel sessizliğin aracı rolü 
Mediating role of organizational silence in the relationship between social undermining with employee 


motivation 


Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
Examining the relationship between teachers' emotional intelligence levels and organizational 


commitment 
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Etkili lider sinerjik okul: Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinerji arasındaki ilişki 
Effective leading synergic school: The relationship between school heads leadership styles and 
organizational synergy 

Meslek öğretmenlerinde mesleki doyumun yordayıcıları olarak örgütsel bağlılık ve yaratıcılık 
Examination of vocational teachers' organizational commitment, professional satisfaction and 
creativity 

Çalışanlar perspektifinden örgütsel değişimin dinamiklerini açığa çıkarmaya yönelik bir araştırma 
A study on revealing the dynamics of organizational change from employees' perspective 
Çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatminlerinin işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Bir sivil toplum 
kuruluşu örneği 


The effect of employees' organizasional commitment and job satisfaction on the intent to leave job: 
An example of civil society organization 


Rol belirsizliği, rol çatışması ve tükenmişliğin örgütsel bağlılığa etkisi: Ayakkabıcılık sektöründe faaliyet 
gösteren bir aile şirketinde uygulama. 


The effect of role ambiguity, role conflict and burnout on organizational commitment: Practice in a 
family business operating in the shoemaking industry. 

Değişim yönetiminde dönüştürücü liderin örgütsel çeviklik üzerine etkisi 

The impact of the transformational leader in change management on organizational agility 

Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi 


Determining the organizational cynicism levels of physical education teachers 

Ugetam A.Ş çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

Investigation of the relationship between organizational commitment and job satisfaction levels of 
ugetam A.Ş employees 

Örgütsel bağlılığın iş performansına etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi'nde bir araştırma 

The effect of organizational commitment on job performance: A study at Yozgat Bozok University 
Algılanan nepotizm, kronizm ve partizanlığın örgütsel intikam üzerine etkisi 

The effects of perceived nepotism, cronyism, and partisanship on organizational revenge 

Okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dil ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri 
arasındaki ilişki 


The relationship between motivational language used by school administrators and teachers' levels of 
organizational commitment 


Türk siyasi hayatında Muhsin Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun dönüşümcü liderlik yönünün örgütsel 
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 


Muhsin Yazicioğlu in turkish politics and the impact of transformational leader characteristic of Muhsin 
Yazicioğlu on organizational citizenship behavior 
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Sağlık işletmelerinde etik liderliğin dile getirme davranışları aracılığıyla iş performansına etkisi: 
Örgütsel aidiyetin düzenleyici rolü 

The effect of ethical leadership on job performance via the role of voice behaviors in healthcare 
businesses: The mediating role of organizational identitys 

Organizational learning capability, organizational resilience, organizational performance, and market 
turbulence: A Moderated Mediation Model 

Örgütsel öğrenme yeteneği, örgütsel dayanıklılık, örgütsel performans ve pazar türbülansı: Durumsal 
Aracılık Modeli 

Çalışanların kişilik özellikleri ile örgütsel demokrasi algılarının örgütsel muhalefet davranışları ve 
örgütsel sessizlikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

Effects of personality types and organizational democracy perceptions of employees on employees' 
organizational dissent behaviors and organizational silence 

Örgütsel adalet ile örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkide örgütsel sessizliğin aracılık rolü: Bursa ili 
otomotiv sektöründe bir araştırma 

Mediating role of the organizational silence in the relationship between organizational justice and 
organizational creativity: A research in the automotive sector in Bursa 

Örgütsel güven, yıldırma ve örgütsel sinizmin, örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri üzerine karma bir araştırma 

The relation of organizational trust, mobbing and organizational cynicism with organizational 
commitment: A combined research on physical education and sports teachers 

Spor eğitimi veren kurumlardaki akademisyenlerin örgütsel sosyal sermaye, örgütsel özdeşleşme ve 
örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki 

The relationship between organizational social capital, organizational identity and organizational trust 
levels of academicians in sports education institutions 

Örgütsel sosyalleşmenin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlığın 
aracılık rolü: Havacılık sektöründe bir araştırma 

The mediation role of organizational commitment and organizational citizenship in the effect of 
organizational socialization on intention of leave: A reseach in the aviation industry 

Algılanan örgütsel destek ile örgütsel sinizmin örgütsel performansa olan etkisinde pozitif psikolojik 
sermayenin aracılık etkisi 

The mediation role of positive psychological capital on the impact of perceived organizastional support 
and organizastional cynicism on organizastional performance 

Örgütsel çift yönlülük ve adaletin örgütsel destek algısı üzerinden örgütsel öğrenmeye etkisi 

The effects of organizational ambidexterity and justice on organizational learning from the perception 
of organizational support 

The role of perceived organizational support on organizational cynicism with the impact of job burnout 
and openness to change: A study in a global company in retail sector 

İş tükenmişliği ve değişime açıklığın etkisi ile örgütsel sinizm'de algılanan örgütsel desteğin rolü: 
Perakende sektöründe küresel bir şirkette araştırma 

Örgütsel adalet ve örgütsel sinizmin üretkenlik karşıtı davranışlar üzerine etkisi ve bir araştırma 
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The effects of organizational justice on organizational cynicism and anti-productivity behaviors and an 
research 

Algılanan örgütsel kronizmin örgütsel muhalefet üzerine etkisinde örgüte güvenin aracı rolü: Adıyaman 
ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında bir araştırma 

The mediating role of organizational trust in the effect of perceived organizational chronism on 
organizational dissent: A research in secondary education institutions affiliated to the Ministry of 
National Education in Adıyaman province 


Dijital çağda işletmelerde kurumsallaşma ve örgütsel öğrenmenin örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisi 


The effect of institutionalization and organizational learning on organizational innovativeness in digital 
age 

Örgütsel adaletin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü 

Intermediate role of organizational cinism in the effect of organizational justice on the turnover 
Pozitif psikolojik sermayenin lider-üye etkileşimi vasıtasıyla bireysel performansı etkilemede örgütsel 
destek ile örgütsel prestij algılarının rolü: Perakende sektöründe bir araştırma 

The role of positive psychological capital on effecting individual business performance through leader- 
member exchange, perceived organizational support and perceived organizational prestige: A 
research on retail sector 

Liderlik tarzları ve örgütsel kültürün örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: İletişim sektöründe bir 
uygulama 

Leadership styles and organizational culture effect on organizational commitment: Application in a 
company in the communication sector 

Yönetim kurulunun itibarı, örgütsel imaj ve örgütsel faaliyetlerden etkilenen tarafların aidiyeti ilişkisini 
incelemeye yönelik bir araştırma 


A research on the relationship between reputation of board of directors, organizational image and 
related organizational parties identification 


Ortaokulların bürokratik yapısının etkililiği örgütsel güven ve örgütsel destek düzeyi arasındaki ilişki 


The relationship between effectiveness of the bureaucratic structure of secondary schools 
organizational trust and organizational support level 


Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin örgütsel siyaset ve kariyer planlamaya etkisinde örgütsel aidiyetin 
aracı rolü 

The mediating role of organizational citizenship on the effect of the dark triad personality traits on 
organizational politics and career planning 

İnsan kaynaklarının örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgüt kültürü algıları üzerine bir 
araştırma 

A research on human resources' perceptions of organizational justice, organizational citizenship 
behavior and organizational culture 

Çalışanların örgütsel demokrasi algılarının örgütsel muhalefet davranışı ve işle bütünleşme düzeyine 
etkisi: Bir alan araştırması 
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The effects of employees' organizational democracy perceptions on organizational dissent behavior 
and level of work engagement: A field research 


Örgütsel adaletin örgütsel sonuçlar üzerindeki etkilerine bireyci ve toplumcu kültürün aracılık rolü: 
Doğu Karadeniz üniversiteleri idari personeli üzerinde bir araştırma 


The mediating role of individualistic and collectivist culture to the impacts of organizational justice on 
organizational outcomes: A research on the administrative personnel of the Eastern Black Sea 
universities 


Örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi: Paraya yönelik tutumun düzenleyici rolü 
The effect of organizational justice on organizational cynicism: The moderating role of attitude toward 
money 


Sağlık çalışanlarında örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlığın iş tatmini üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi: Bir üniversite hastanesi örneği 


Research on the effects of job satisfaction on organizational trust and organizational citizenship in 
health workers: A case study on university hospital 
Zorunlu örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel sinizme etkisinde psikolojik sermayenin rolü 


The role of psychological capital in the impact of compulsory organizational citizenship behaviour on 
organizational cynicism 


Otel işletmelerinde liderlik özellikleri, örgütsel ustalık ve örgütsel performans ilişkisi 

The relationship between leadership characteristics, organizational ambidexterity and organizational 
performance in hotel enterprises 

Liderlik tarzları ve örgütsel sessizlik ilişkisinde örgütsel adalet ve kuşak farklılıklarının etkisi 


The relationship of leadership styles and organizational slience: the effect of organizational justice and 
generation differences 


Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel yabancılaşma davranışı üzerine etkisi: Bir araştırma 
The effect of employees' organizational justice perception on organizational alienation behavior: A 
research 


Kurumsal kimlik faktörleri ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılık ile örgütsel 
sinizminin aracılık etkileri: Özel ve kamu sektörlerinde bir çalışma 


The mediating effects of organisational commitment and organisational cynicism on the relationship 
between organisational identity factors and turnover intentions: A study in the private and public 
sectors 


A qualitative study on the antecedents and consequences of organizational dissent in the IT sector 


Örgütsel muhalefetin öncelleri ve sonuçları üzerine bilişim sektöründe nitel bir araştırma 


The effect of human resource managemen practices, perceived organizational justice, and citizenship 
behaviors on turnover intention: An investigation of the Kosovo banking sector 
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İnsan kaynakları uygulamaları, algılanan örgütsel adalet ve vatandaşlık davranışlarının işten ayrılma 
niyeti üzerine etkisi: Kosova banka sektöründe bir araştırma 


The implications of perceived injustice climate on organizational trustworthiness and job outcomes 


Algılanan adaletsizlik ikliminin örgütsel güvenilirlik ve iş sonuçları üzerine etkileri 
The organizational change adaptation process: Differentiation and integration 


Örgütsel değişim adaptasyon süreci: Farklılaşma ve tamlaşma 

Organizational justice and work engagement relationship: Mediating effect of employee voice and 
moderating effect of psychological capital 

Örgütsel adalet ve işle bütünleşme ilişkisi: Çalışan sesinin aracı etkisi ve psikolojik sermayenin 
düzenleyici etkisi 

Emergence of an institutional field: The case of attachment parenting in Turkey 

Örgütsel alan oluşumu: Türkiye bağlamında doğal ebeveynlik vaka çalışması 


The relations of perceived destructive leadership and self-construals with employees' psychological 
disharmony and organizational cynicism: the roles of need thwarting, psychological contract breach 
and task significance 


Algılanan yıkıcı liderlik ve benlik kurgularının çalışanlarda psikolojik uyumsuzluk ve örgütsel sinizm ile 
ilişkileri: Ihtiyaç engellenmesi, psikolojik sözleşme ihlali ve işin anlamlılığının rolleri 


The impact of transformational leadership on empowerment and organizational citizenship behaviour 
in Palestine universities in the West Bank 


Batı bankasında Filistin üniversitelerinde dönüşüm liderliğinin güçlendirme ve örgütsel vatandaşlık 
davranışına etkisi 


The dialectic between institutional pluralism and field level responses 
Kurumsal çoğulculuk ile örgütsel alan tepkileri arasındaki diyalektik 


The role of emotional intelligence on employee creativity through the use of organizational climate and 


employee learning orientation: A study in Turkish retail sector 


Duygusal zekanın çalışanların yaratıcılığı üzerindeki rolünde örgütsel iklim ve çalışanların öğrenim 
odaklılığı: Türkiye perakende sektöründe bir araştırma 


The effect of cultural values on organizational citizenship behavior: A comparative study on academic 
administrative staff in Turkey and Libya 


Kültürel değerlerin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Türk ve Libyalı üniversite idari personeli 
üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma 


The effect of e-governance on job satisfaction and organizational commitment in Libyan commercial 
banks 


Libya ticari bankalarında e-yönetişimin iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 


Bilgi yönetimi süreci ile yenilikçilik arasındaki ilişkide örgütsel öğrenmenin aracılık rolü: Teknoloji 
geliştirme bölgelerinde bir uygulama 
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Mediating role of organizational learning on the relationship between knowledge management process 
and firm innovativeness: An application on technology development zones 


Yükseköğretimde örgütsel çeviklik: Akademik ve idari çalışanların üniversiteye ilişkin algı ve Doktora Eğitim ve Öğretim = 
İL Ri s deneyimleri Education and 
FERIDE OKSUZ L 202 Kae aa S : . i P N ” iñi 
İZ aN vag Organizational agility in higher education: The university perceptions and experiences of academic and Training 


administrative staff 
Otel işletmelerinde dinamik yetenekler, hizmet inovasyonu ve performans ilişkisi: Çevresel belirsizlik Doktora Turizm = Tourism ; 


ve örgütsel yapının rolü Işletme = Business 
GE Aİ 02g The relationship between dynamic capabilities, service innovation and performance in hotels: The role Administration 
of environmental uncertainty and organizational structure 
Duygusal ve kültürel zekâ, sosyal sermaye, iş doyumu ve örgütsel bağlılık ilişkileri: Eğitim sektöründe Doktora İşletme = Business 
DENİZ ÇIPA 2020 a galima : m İn f Mi f : di 
Relationship between emotional intelligence and cultural intelligence, social capital, job satisfaction 
and organizational commitment: A study in the education sector 
İstismarcı yönetim ve psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların işe gömülmüşlükleri üzerine etkisinde Doktora Psikoloji = 
AYŞE HATUN 2020 algılanan örgütsel desteğin aracı rolü Psychology ; Işletme 
DIRICAN The mediating role of perceived organizational support on the effect of abusive supervision and = Business 
psychological contract breach on employees' job embeddedness Administration 
Doktora Kamu Yönetimi = 
Yapısal güçlendirmenin personelin örgütsel özdeşleşme ve yaşam doyumu üzerindeki etkileri: Trakya Public Administration 
, ; Üniversiteler birliği araştırma ve uygulama hastaneleri örneği ; Sağlık Kurumları 
HAFİZE SEÇTİM 2020 ai n3 g aTe 
The effect of structural empowerment on organizational identification and satisfaction with life of the Care Management 
personnel: Example of association of Thrace Universities training and research hospitals 
Okullarda ayrılma, kayıtsız kalma, muhalefet ve sadakat ile örgütsel adalet ilişkisinde iş doyumunun Doktora Eğitim ve Öğretim = 
NURAY ÖZGE 2020 vaa etkisi Education and 
SAGBAŞ The mediating effect of job satisfaction on the relation between organizational justice and voice, Training 
neglect, exit, and loyalty in schools 
Öğretmenlerin mesleki kimlik algısı, örgütsel bağlılık düzeyi ve sınıf yönetimi yeterliği arasındaki Doktora Eğitim ve Öğretim = 
VEYSEL YILDIZ 2020 ilişkiler örüntüsünün incelenmesi l l l l Education and 
The investigation of relationships between teachers' perceptions of professional identity, Training 
organizational commitment levels and classroom management competencies 
Doktora Sağlık Kurumları 
n Sağlık işletmelerinde Endüstri 4.0 kapsamında örgütsel değişim üzerine bir araştırma Yönetimi = Health 
ALI GUVEN 2020 Care Management ; 
Işletme = Business 
A research on organizational change in health care business in the context of Industry 4.0 Administration 
Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel destek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
NURGÜL TURGUT 2020 arasındaki ilişki l E a Lisans Education and 
The relationship between teachers 'perceptions of organizational trust and organizational support and Training 


organizational citizenship behavior 
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Beyaz yakalı çalışanların örgütsel sessizlik tutumlarına göre sınıflandırılması ve örgütsel sessizliğin 
örgütsel sinizm üzerinde etkisi 

Classification of white collar employees according to the organizational silence attitudes and the effect 
of organizational silence over the organizational cynicism 

Öğretmenlerin algısal mobbing düzeylerinin örgütsel sosyalleşme, örgütsel bağlılık ve örgütsel yalnızlık 


ile ilişkisi 


Association teacher's perceptual mobbing level with organizational socialization and organizational 
commitment and organizational loneliness levels 


Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel güvenin aracılık rolü: 
Kamu sektöründe bir araştırma 

The mediating role of organizational trust in the relationship between organizational justice and 
organizational citizenship behavior: A research in the public sector 

İlköğretim okullarında örgütsel sinisizm ve örgütsel maneviyatın örgütsel bağlılık üzerindeki rolü 


The role of organizational cynicism and organizational spirituality on organizational commitment in 


primary education 


İlkokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güven algıları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Investigation of the relationship between the organizational justice perceptions and organizational 
silence and organizational trust perceptions of primary school teachers 

Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel destek algılarının örgütsel sinizm tutumuna yönelik etkisinin 


incelenmesi 


A study of the effect of teachers' organizational justice and organizational support perception on 
organizational cynicism attitude 

The role of gender, job characteristics, job satisfaction, and organizational commitment as a 
determinant of organizational citizenship behavior among the workers of welfare organization 
Refah örgütü çalışanları arasında örgütsel vatandaşlık davranışının belirleyicisi olarak cinsiyet, iş 
özellikleri, iş doyumu ve örgütsel bağlılığın rolü 

Turizm sektörü çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Otel 
işletmelerinde bir araştırma 

The relationship between organizational justice perceptions and organizational commitments of 
tourism sector employees: A research in hotel businesses 

Üniversitelerin örgütsel yapı özellikleri ile akademisyenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasındaki 


ilişki 


The relationship between organizational structure features of universities and organizational 
socialization levels of academicians 


Örgütsel sinizm, örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini arasındaki ilişki: Sektörel bir araştırma 


Relationship between organizational cynicism, organizational citizenship behavior and job satisfaction: 


A sectoral application 


İnsan kaynakları uygulamalarının örgütsel özdeşleşmeye ve örgütsel yabancılaşmaya etkisi 
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The effect of human resources applications on organizational identification and organizational 
alienation 


Örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetinin öncülleri, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişkilerin analizi: Havacılık çalışanları üzerine bir uygulama 


Analysis of the relationships between antecedents affecting organizational commitment and intention 
to leave, organizational commitment and intention to leave: an application on aviation employees 


Öğretmenlerin örgütsel atalet düzeylerinin yordayıcısı olarak örgütsel adalet algısı 


Teachers' organizational justice perception as a predictor of organizational inertia 
Örgütsel sessizlik ile örgütsel özdeşleşme ve kültür arasındaki ilişki üzerine bir araştırma 


A study on the relationship between organizational silence with organizational identification and 
culture 


Ortaokullarda öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme algıları ile örgütsel etkililik algıları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

The analysis of relationship between organizational identificitation and school effectiveness according 
to teachers' perceptions in secondary schools 


Örgütsel iletişim doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir alan araştırması 
A field research on impact of organizational communication satisfaction on organizational commitment 


Otantik liderliğin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Bankacılık sektörü üzerine 
bir araştırma 


The effect of authentic leadership on organizational commitment and organizational citizenship 
behavior: A research on the banking sector 


Gençlik spor il müdürlüğünde görev yapan personellerin örgütsel sinizm ve örgütsel güven algılarının 
incelenmesi 


Youth sports provincial directorate of personnel organizational citizenship examination of perceptions 


Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisinde psikolojik sermayenin düzenleyicilik rolü üzerine bir 
çalışma 

A research on the improvement of psychological capital in the effect of organizational justice on 
organizational liberation 


Akademisyen hemşirelerde örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm davranışı arasındaki ilişki 
The relationship between organizational justice perceptions and organizational cynicism at 
academician nurses 


Örgüt yapısının, çalışanların örgütsel sinizm algılarına ve örgütsel yabancılaşma düzeylerine etkisi: 
Sağlık sektöründe bir araştırma 
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The impact of organizational structure on organizational cynicism perceptions and organizational 
alienation degrees of workers: A research on health sector 


Örgütsel sinizmin çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi: Bir otomotiv yan sanayi kuruluşu 
çalışanları üzerine araştırma 


The effect of organizational cynicism on organizational commitment of employees: Research on 
employees of an automotive oem supplier 


Örgütsel miyopizm ve örgütsel çatışmanın demografik değişkenler açısından değerlendirilmesi: 
Karaman OSB'de bir araştırma 


Organizational myopism and assessment of organizational conflict in terms of demographic variables: 
A research in Karaman OSB 


Mersin Organize Sanayi Bölgesi işletmelerinde örgüt kültürünün örgütsel performansa etkisi ve 
örgütsel öğrenme ikliminin aracılık rolü üzerine bir araştırma 


The effect of organizational culture on organizational performance and intermediation role of 
organizational learning climate organized industrial zone enterprises in Mersin a research 

Örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık davranışının iş tatmini üzerindeki etkileri 

The effect organizational learning and organizational citizenship behavior on job satisfaction 

Özel okul öğretmenlerinin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 

The relationship between the organizational happiness and organizational commitment of private 
school teachers 

Örgütsel sessizliğin örgütsel bağlılığa etkisinde kararlara katılımın aracı rolü: Havacılık çalışanları 
üzerine bir araştırma 

The mediating role of participation in decisions in the effect of organizational silence on organizational 
commitment: A study on aviation workers 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık ve iş doyumu 
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kayseri ili örneği) 

Analysis of the relationship between organizational support perceptions and organizational 
commitment and job satisfaction levels of physical education and sports teachers (Sample of Kayseri 
province) 


Sağlık çalışanlarının yaşadığı örgütsel çatışma, örgütsel stres, iş yaşam kalitesi, iş tatmini ve işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişki 


The relationship among organizational conflict, organizational stress, guality of work-life, job 
satisfaction and turnover intention experienced by health workers 


İnsan kaynakları uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin bireysel ve örgütsel performansa 
olan etkileri 


The effects of the relationship between human resources practices and organizational commitment on 
individual and organizational performance 
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Örgütsel kimliğin örgütsel bağlılığa etkileri: Hakkari Devlet Hastanesi örneği 


The effects of organizational identity on organizational commitment: The case of Hakkari State 
Hospital 


Örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel stresin aracılık rolünün belirlenmesi 


Determining the mediation role of organizational stress in the effect of organizational synism 
perceived on the purpose of termination 


Psikolojik sözleşme ve örgütsel performans ilişkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının farklılaştırıcı 
rolü: Eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşları üzerine araştırma 


The differentiating role of organizational citizenship behavior in the relationship of psychological 
contract and organizational performance: Research on civil society organizations related to education 


Okulların örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişki 
The relationship between organizational learning levels of schools and teachers' organizational silence 


Hemşirelerin örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

The relationship between organizational cynicismand organizational commitment levels of nurses 
Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki 

The relationship between organizational cynicism and organizational trust levels of in physical 
education teachers 

Örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma 

A research on the effect of organizational trust on organizational citizenship behavior 


Etik liderlik ve örgütsel etik değerlerin algılanan örgütsel destek ve özdeşleşmeye etkisi: 
Karşılaştırmalı bir çalışma 


Ethical leadership and effect of organizational ethical values upon perceived organizational support 
and identification: A comparative study 


Örgütsel narsisizm ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin özel okullar ile devlet okulları açısından 
incelenmesi 


Research of the relationship between organizational narcissism and organizational trust in terms of 
private schools and public schools 


Örgütsel yalnızlık algısı ile örgütsel bağlılık ilişkisi ve bir araştırma 


The relationship between the perception of organizational loneliness and organizational commitment 
and a research 


Öğretmenlerin örgütsel destek algısı ve örgütsel sessizliği arasındaki ilişkinin incelenmesi 
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The observing of the relationship between teachers' perception of organizational support and 
organizational silence 


Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers 'organizational cinism levels and organizational citizenship behavior 


Eğitim örgütlerinde örgütsel adalet ve örgütsel güven arasındaki ilişki 


The relationship between organizational justice and organizational trust in educational organizations 
Algılanan örgütsel politikanın örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Türkiye-Romanya 
karşılaştırması 


The effect of perceived organizational politics on organizational trust and turnover intention: 
Comparison of Turkey and Romania 


Öğretmenlerin okul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin algıları ile örgütsel 
adalet algıları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceptions towards school administrators' organizational power 
sources and their organizational justice 


Çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi: hazır yemek sektöründe bir 
araştırma 

The effect of perceived organizational justice of employees on organizational silence: research on 
catering sector 

Örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık sigorta sektörüne çalışanları üzerine bir araştırma 

An empirical study on determining the relationship between organizational commitment and 
organizational silence 

Örgütsel çeviklik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Üniversite personeli üzerine bir analiz 
Relationship between organizational agility and organizational cynicism: An investigation on university 
employees 

Öğretmenlerin örgütsel adalet ve otantik liderlik algıları ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki 
The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and authentic leadership and 
their levels of organizational happiness 


Psikolojik sermayenin örgütsel stresle başa çıkma ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Hayvanat bahçesi 
çalışanları üzerine bir araştırma 


The relationship between psychological capital with organizational stress and organizational 
commitment: An application on zoo workers 


Örgütsel adalet ve örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetine etkisi: Balıkesir ili örneği 


The influence of organizational justice and organizational cynicism on intention to quit: Example 
Balıkesir province 


Akademisyenlerde örgütsel stres ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki 
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The relationship between academicians' organizational stress and organizational silence behaviours 


Eğitim örgütlerinde örgütsel psikolojik sermaye ile örgütsel stres yönetimi arasındaki ilişki 
The relationship between organizational psychological capital and organizational stress management 


Algılanan örgütsel destek ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir uygulama 
Investigation of the relationship between perceived organizational support and organizational 
cynicism: One application 

Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel iletişim algılarının örgütsel yaratıcılığa etkisinin incelenmesi 
(Kayseri il örneği ) 

Investigation of the effects of physical education teachers' organizational communication perceptions 
on organizational creativity (sample of Kayseri province) 


Çalışanlarda örgütsel bağlılığın iş tatmini ve örgütsel sinizm ile ilişkisinin incelenmesi (Şanlıurfa 
Organize Sanayi Bölgesinde çalışanlar üzerine bir araştırma) 


Job satisfaction of organizational commitment on employees and the analyse of the relationship with 
organizational cynicism (A review on employees in Şanlıurfa Organized Industrial Zone) 


Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


Examination of the relationship between organizational cynicism perceptions and organizational 
commitment levels of physical education teachers 

Örgütsel intikam ve örgütsel nostalji arasındaki ilişki üzerine bir araştırma 

A research about the relationship between organizational revenge and organizational nostalgia 
Öğretmenlerde örgütsel stresin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde dönüşümcü liderliğin aracılık rolü 
ve bir uygulama 


The mediation role of transformational leadership and an application in the effect of organizational 
stress on organizational synism in teachers 


Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa, iş tatminine ve işle bütünleşmeye etkisi: Sağlık alanında bir 


araştırma 


The impact of organizational justice on organizational commitment, job satisfaction and job 
integration: A research in health 


Lise öğretmenlerinin örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


Analyzing the relationship between high school teachers' organizational support perceptions and 
organizational citizenship behaviors 


Örgütsel sıkılık ve esnekliğin örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi ve dönüştürücü liderliğin aracılık rolü 


The effect of organizational firmness and flexibility on organizational innovation and the mediating role 


of transformative leadership 
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Sağlık sektöründe örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkilerini belirlemeye yönelik bir 


araştırma 


A research on the effects of organizational communication on the organizational commitment in 


healthcare sector 


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dış yerleşkelerinde görev yapan idari personelin örgütsel adalet 


algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 


The relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment of 
administrative staff working in Zonguldak Bülent Ecevit University's external campuses 


Öğretmenlerin örgütsel politika ve örgütsel sinizm algılarının incelenmesi 


An analysis on teachers' perceptions of organisational policy and organisational cynicism 


Öğretmenlerin örgütsel muhalefet düzeyleri ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki 
The relationship between teachers' organizational impact level and perceptions of organizational 


silence 


Öğretmenlerin örgütsel affedicilik algıları ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examining the relationship between the organizational forgiveness perceptions and the levels of 


organizational happiness of teachers 


Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki 


The relation between the perceptions of organizatianal happiness and organizational trust of teachers 


Konaklama işletmelerinde örgütsel farkındalık ve algılanan örgütsel politikanın davranışsal bağlanma 


göstergeleri üzerindeki etkileri 


The effects of organizational mindfulness and perceived organizational politics on behavioral indicators 


of attachment in hospitality businesses 


İşletmelerde örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi 


Investigation of the impact of organizational justice on organizational commitment in business 
Öğretmenlerin mobbing yaşamaları ile örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm yaşama düzeyleri 


arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi 


The relationship between teachers' mobbing levels and organizational silence and organizational 


cynicism and examination according to some variables 


Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel iklim ve örgütsel öğrenme algıları arasındaki 


ilişkinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği) 


The analysis of the relationship between the organisational climate and organisational learning 
perceptions of both teachers and principals working at schools (Şanlıurfa case study) 


Örgütsel stresin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Etik liderliğin aracılık rolü 
The effect of organizational stress on organizational commitment: The mediating role of ethical 


leadership 
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Genel lise müdürlerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları 
örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between the levels of ethical leadership general high school principals demonstrate 
and the levels of organizational trust and organizational identification teachers build 
Farklılıkların yönetimi ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü 


The mediating role of organizational justice between diversity management and organizational 
commitment 


Öğretmenlerin örgütsel değişime hazır olma durumları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' readiness for organizational change and their perception of 
organizational happiness 

Öğretmen görüşlerine göre okullarda örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

Analysis of the relationship between organizational democracy and organizational opposition in schools 
according to teacher opinions 

Sağlık çalışanlarında örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa etkisi 

The effect of organizational justice perception on organizational commitment in healthcare 
professionals 

Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizmle ilişkisi: Karabük Üniversitesi örneği 

The relationship of positive organizational behavior with organizational cynicism: The case of Karabuk 
University 

Örgütsel ikiyüzlülüğün örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Otomotiv sektöründe bir araştırma 

The effect of organizational hypocrisy on organizational commitment: Research in automotive 
segment 

İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel dedikodu ve örgütsel güven algıları arasındaki 
ilişki 

The relationship between organizational gossip and organizational trust perceptions of teachers 
working in the primary education institutions 

The impact of ethical work climate on the management of organizational conflict: Case study; Duhok 
University 

Etik iş ikliminin örgütsel çatışma yönetimi üzerindeki etkisi; Duhok Üniversitesi örneği 

Perceived external prestige and perceived employee and organizational performance: The mediating 
role of organizational identification 

Algılanan dışsal prestij ve algılanan çalışan ve örgüt performansı: Örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü 
The impact of perceived organizational justice and job satisfaction on cyberslacking: An empirical 
research in municipalities in central Adana 

Algılanan örgütsel adalet ve iş tatmininin sanal kaytarma üzerindeki etkisi: Adana il merkezindeki 
belediyelerde görgül bir araştırma 
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Perceived organizational trauma risk and its impact on employee well-being 

Algılanan örgütsel travma riski ve çalışan iyi oluşuna etkisi 

An analysis of the relationship among perceived organizational support, organizational culture, and 
intrapreneurship behavior: Evidence from Turkish aviation industry 

Algılanan örgütsel destek, örgüt kültürü ve iç girişimcilik davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: 
Türk havacılık endüstrisi örneği 

Relationships between leadership styles, follower needs, multidimensional work motivations and 
organizational commitment: A mediated model 


Liderlik tipleri, çalışan ihtiyaçları, çok boyutlu iş motivasyonları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler: 


Aracılı bir model önerisi 


The role of human resource management in achieving organizational success" (Duhok Polytechnic 
University in northern of Irag as a case study) 


'Örgütsel başarıyı sağlamada insan kaynakları yönetiminin rolü'(Bir vaka çalışması olarak Kuzey Irak 
Duhok Politeknik Üniversitesi) 


Mediating and moderating psychological processes in the links of abusive supervision with instigated 
incivility, CWBS, OCBS, and multidimensional work motivation 


İstismarcı yöneticiliğin işyeri nezaketsizliği, üretim karşıtı iş davranışları, örgütsel vatandaşlık 
davranışları ve çok boyutlu iş motivasyonu ile ilişkilerinde yer alan düzenleyici ve aracı psikolojik 
süreçler 


Relationship between job satisfaction, job commitment and organizational citizenship behavior: A 
research in the human resources department of a company 


İş tatmini, işe bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler: İnsan kaynakları 
bölümünde bir araştırma 


The relations of leader-member exchange with organizational social capital: The role of perceived 
organizational trust 
Lider-üye etkileşiminin sosyal sermaye ile ilişkisinde algılanan örgütsel güvenin rolü 


The relationship between leadership styles and organizational performance companies in 
manufacturing industry in Turkey 


Türkiye'de imalat sanayinde liderlik tarzı ve örgütsel performans şirketleri arasındaki ilişki 


Business strategy and competitive advantages in family businesses: The role of organizational 
learning 


Aile şirketlerinde örgütsel öğrenmenin işletme stratejileri ve rekabetçi avantajlar üzerindeki rolü 
Between a refuge and a stepping stone: An organisational analysis of underground music in Turkey 


Sığınak olmak ile basamak olmak arasında: Türkiye'deki yeraltı müzik sahnesinin örgütsel analizi 


Relationship between ethical leadership and organizational commitment: A case study at Charmo 
University, Irag 
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Etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Irak Charmo Üniversitesi'nde bir vaka çalışması 


Kişilik özelliklerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: Özel bir eğitim kurumunda bir 
araştırma 


The effect of personality traits on organizational citizenship behaviour: A research in a private 
educational institution 


Sağlık çalışanlarında örgütsel miyopi ve tükenmişlik sendromu ilişkisi 


The relationship between organizational myopy and burnout syndrome in healthcare workers 


Örgüt kültürü ve yenilikçi davranış ilişkisinde örgütsel adalet algısının aracı rolü: Bir alan araştırması 


The role of organizational justice in the relationship of organizational culture and innovative behavior: 


A field research 
Okul öncesi öğretmenlerinin algılanan örgütsel destek ve öz-yeterlik düzeyleri ile mesleki benlik 
saygıları arasındaki ilişki 


The relationship between perceived organizational support, self-efficacy and professional self-esteem 
levels of pre-school teachers 

Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre 
incelenmesi 


The relationship between organizational silence and professional burns of teachers and evaluation of 
some variables 


Liselerde yenilik yönetimi ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişki (Şanlıurfa ili örneği) 

The relationship between innovation management and organizational learning in high schools 
Teknoloji şirketlerinde örgütsel yenilikçiliğin işveren çekiciliği üzerindeki etkisi 

The effect of organizational innovativeness on employer attractiveness in technology companies 


Perakende sektöründe çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki 
etkisi: Zincir mağaza uygulaması 


The effect of educational and development activities of employees in the retail sector on 
organizational commitment: Chain store application 
Risk alma eğiliminin örgütsel bağlılık ile ilişkisi ve bu ilişkiyi belirlemeye yönelik bir uygulama 


Relationship between organizational commitment and the tendency of taking risk and the application 
so as to determine the relationship 

Algılanan örgütsel adalet ile sanal kaytarma arasındaki ilişkinin analizi: Bir telekomünikasyon şirketi 
örneği 
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Analysis of the relationship between perceived organizational justice and cyberloafing: An example of 
a telecommunication company 


Algılanan örgütsel desteğin iç girişimcilik üzerine etkisi: Tekstil sektöründe bir uygulama 

The effect of perceped organizational support on intrepreneurship: An application in the textile sector 
Cam tavan sendromunun örgütsel bağlılığa olan etkisi ve bir uygulama 

The effect of glass ceiling syndrome on organizational commitment and an application 

Otel işletmelerinde örgütsel stres düzeyleri ve departman ilişkisi üzerine bir araştırma 


A research on organizational stress levels and department relationship in hotel businesses 


Öğretmenlerin değişime karşı tutumlarında örgütsel adanmışlığın ve bağlanma stillerinin (ilişkilerinin) 
rolü 


The role of organizational commitment and attachment styles in teachers' attitudes to change 
Örgüt kültürünün örgütsel değişime etkisi ve bir alan araştırması 

The effect of organizational culture on organizational change and a field study 

Örgüt kültürü tipi ile örgütsel sessizlik ilişkisi: Otel işletmeleri örneği 


The relationship between organizational culture type and organizational silence: The case of hotel 
enterprises 


Dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Kamu çalışanları üzerine bir 
araştırma 


Determining the relationship between transformational leadership and organizational commitment: A 
research on public employees 


Uçuş ekiplerinde iş doyumu, örgütsel stres, psikosomatik belirtiler ile tükenmişlik düzeyi arasındaki 
ilişki: Bir havayolu şirketi örneği 

The relationship between job satisfaction, organizational stress and psychosomatic symptoms with 
level of job burnout in flight attandents sample of an airline company 


Sağlık çalışanlarında kurumsal itibar algısının örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir çalışma 


A study on the effect of healthcare workers corporate reputation perception on organizational 
commitment 


Okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel destek algıları ile iş tatminlerinin incelenmesi 
Examining the organizational support perceptions and job satisfactions of pre-school teachers 


Yetenek yönetiminin örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve Bursa otomotiv sektöründe bir uygulama 


The effect of talent management on organitanional commintment: Research on employees of an 
automotive OEM supplier 


Öğretmenlerde mesleki motivasyon ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki 


The relationship between professional motivation and organizational citizenship behavior in teachers 
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Yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personellerin örgütsel adalet algılarının tükenmişlik 
düzeylerine etkisi: 'İstanbul ilinde bir devlet üniversitesi örneği' 


The effect of organizational justice perceptions of administrative staff working at higher education 
institutions burnout levels: A state university in Istanbul 


Öğretmenlerin işe bağımlılık düzeyleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki 
The relationship between workaholism levels of teachers and organizational cynicism 


Örgütsel sinizm algısına duygusal zekânın etkisi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma 


The effect of emotional intelligence to organizational cynism perception: A research in accommodation 


establishments 

Özel okul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik ile ilgili görüşleri 

Views of private school teachers on organizational silence 

Algılanan örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırma 


A research to examine the effect of perceived organizational justice on job satisfaction 


Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile okul yöneticilerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki 


The releationship between organizational socialization levels of teachers and leadership styles of 
principals 

İlkokullarda örgüt sağlığı ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 

The relationship between organizational health in primary schools and primary school teachers 
organizational commitment 

Anaokullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


Investigation of the relationship between perceptions of school culture and organizational silence 
teachers' in kindergartens 

Algılanan toksik liderlik ve örgütsel bağlılık ile iş tatmini etkileşimi: Medya çalışanları üzerinde bir 
araştırma 

The interplay to perceived toxic leadership, organizational commitment and job satisfaction: A 
research on the media workers 

Örgütsel vatandaşlık ve duygusal bağlılık konusunda öğretmen görüşleri arasındaki ilişki: Mesleki ve 
teknik Anadolu liseleri örneği 

The relationship between the view of the teachers on organizational citizenship and emotional 
commitment: Vocational and technical Anatolian high schools sample 

Algılanan liderlik tiplerinin örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir 
araştırma 


The impact of perceived leadership types on organizational commitment and job satisfaction: A study 


in the banking industry 
Uluslararası turizm araştırmalarında örgütsel davranış konulu makalelerin Bradford Yasası'na göre 
incelenmesi 
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An examined of articles on organizational behavior in international tourism researches according to 
Bradford Law 


Örgütsel çekicilik birey örgüt uyumu ve iş tatmini ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma 


Organizational attraction, person-organization fit, and job satisfaction: A study on the banking sector 


Müşteri katılımının müşteri sadakati ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde memnuniyetin aracı rolü: 
Bankacılık sektöründe çalışanlar ve müşteriler üzerine bir araştırma 


Mediating role of satisfaction in the impact of customer participation on customer loyalty and 
organizational commitment: A research on employees and customers in the banking sector 


Personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi-özel sektör üzerinde bir 
uygulama 

The effect of personnel reinforcement applications on organizational commitment - an application on 
the private sector 


Toksik liderliğin yöneticiye güven aracılığı ile örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi 


The effect of toxic leadership on organizational silence via trust in manager 
Kadın yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışan performansı ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi 


The effect of leadership features of women managers on employee performance and organizational 
commitment 

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık ve örgüt kültürü oluşturmaya etkisi 

The effect of human resource management practices on organizational commitment and 
organizational culture 


Örgütsel küçülmenin Türkiye Cumhuriyeti devlet örgütlenmesi bağlamında incelenmesi 


Organizational downsizing of investigation in the context of the Republic of Turkey 

Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının örgütsel iklim ve örgütsel güven algıları 
ile örgütsel bağlılık duyguları arasındaki ilişkilerde iş yaşam dengesinin aracılık rolü 

The role of intermediary of work life balance in relations between organizational climate and 
organizational trust perceptions and organizational commitment attitudes of employees of central and 
provincial organization in General Directorate of Sports 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor İstanbul'da çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel güven 
algılarının örgütsel bağlılık davranışı üzerindeki etkisi ve buna yönelik bir uygulama 

The effects of perception of organizational justice and organizational trust on the organizational 
commitment behaviour in Istanbul Metropolitan Municipality spor Istanbul and sample aimed at this 


Otel işletmelerinde örgütsel demokrasi algısının örgütsel vatandaşlığa etkisinde örgütsel bağlılığın rolü: 


Kapadokya örneği 

The role of organizational commitment in the effect of organizational democracy perception on 
organizational citizenship in hotel businesses: Case of Cappadocia 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel kimlik örgütsel imaj algılarının örgütsel bağlılıklarına 
etkisi (Kayseri ili örneği) 
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The impact of organizational identity and organizational image perception on organizational 
commitment in physical education and sports teachers (The case of Kayseri) 

Yükseköğretimde örgütsel körlük ve örgütsel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkide örgütsel dayanıklılığın 
aracı rolü 

The mediation role of organizational resilience in the relationship between organizational myopia and 
organizational sustainability in higher education 

Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi 

An analysis of teachers' perceptions of organizational happiness, organizational cynicism and 
organizational justice 

Örgütsel adaletin örgütsel değişime yatkınlık üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: 
Seyahat acentalarında bir uygulama 

The mediating role of organizational identification in the effect of the organizational justice on the 
organizational readiness for change: An application in travel agencies 

Algılanan örgütsel destek ile iş performansı ilişkisinde örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve örgütsel 
vatandaşlık davranışının aracı rolü 

The mediating effect of organizational identification, job satisfaction and organizational citizenship 
behavior on the relationship between perceived organizational support and job performance 
Demokratik liderliğin örgütsel muhalefet ve örgütsel yaratıcılık üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir 
uygulama 

The effect of democratic leadership on organizational dissent and organizational creativity: An 
application on hotel businesses 

Farklılıkların yönetimi ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık 
rolü 

The relationship between diversity management, job satisfaction and organizational commitment: 
mediating role of perceived organizational support 

Lider-üye etkileşimi, yenilikçi iş davranışı, işe adanmışlık, örgütsel özdeşleşme ilişkisinde örgütsel 
adaletin rolü 

The role of organizational justice in the relations of leader-member exchange, innovative work 
behavior, work engagement and organizational identification 

Kariyer tatmininin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel bağlılığın ve iş tatmininin aracılık 
rolü 

The mediating roles of organizational commitment and job satisfaction in the effect of career 
satisfaction on organizational citizenship behavior 

Okul yöneticilerinin açık liderlik, örgütsel adalet ve örgütsel erdemlilik algıları arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi 

Analysing the relationships between open leadership, organizational justice and organizational virtue 
of the school administrators 


Liderlik tarzı örgütsel sessizlik ilişkisinde örgütsel politikanın düzenleyici rolü: Kamu kurumlarında bir 
araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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The moderator role of organizational policy between leadership styles and organizational silence: A 
research in public institutions 


Örgüt kültürünün örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde kültürel zekâ ile duygusal zekânın düzenleyici 
rolü ve örgütsel iletişimin aracılık rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma 


The moderating role of cultural intelligence and emotional intelligence in the effect of organizational 


culture on organizational cynicism and the mediating role of organizational communication: A research 


in hotel business 
Örgütsel unutmanın örgütsel yenilikçiliğe etkisinde değişime yönelik tutumun ve sosyal desteğin rolü 


The role of attitude towards change and social support in the impact of organizational unlearning on 
organizational inmovativeness 


Yıkıcı liderliğin örgütsel sapma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracı rolü: Samsun ili 
sağlık sektöründe bir araştırma 


The mediating role of organizational cynicism on the impact of destructive leadership on 
organizational deviance: A health sector research in Samsun 

Örgütsel bağlılığın değerlendirilmesinde, kişilik özellikleri ve örgütsel adalet algısının etkisi üzerine bir 
araştırma 


A research on the effect of personality traits and organizational justice perceptions their organizational 


commitment 

Örgütsel adalet algısının iç girişimci davranışa etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü: Konaklama 
işletmelerinde bir uygulama 

The mediating role of organizational identification in the effect of organizational justice on 
intrapreneurship behaviour: A application in accommodation companies 

Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve 
örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 

The relationship between school leaders' authentic leadership behavior and teachers' organizational 
citizenship behaviors and organizational commitment levels 

İlaç sektörü Ar-Ge birimi çalışanlarında örgütsel özdeşleşmenin ve algılanan örgütsel desteğin iç 
girişimci davranışına etkileri üzerine bir çalışma 

A study on the effects of organizational identification and perceived organizational support to 
intrapreneur behavior of the pharmaceutical industry R&D unit employees 

Örgütsel öğrenme, bilgi yönetimi ve inovasyonun örgütsel performansa etkisi: Hizmet işletmelerinde 
bir uygulama 

The effect of organizational learning, knowledge management and innovation on organizational 
performance: An application in service businesses 

Eğitim yöneticilerinin örgütsel destek algısı, örgütsel hafıza ve yenilikçi iş davranışları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 


Administrator’ perceptions of organizational support, organizational memory and innovative business 
behavior 
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Ulusal kültürün çalışanların örgütsel bağlılıkları,iş performansları,işten ayrılma niyetleri üzerindeki Doktora İşletme = Business 

etkisinde yöneticilerin örgütsel adalet anlayışlarının aracılık rolü ve bir araştırma Administration 
AHMET GUMUŞ 2019 The mediation role of the organizational justice perspective of the managers in the effect of the 

national culture on the organizational commitment, job performances, intention to leave of the 

employees and a research 


Çevresel çalkantı ve örgütsel yenilikçilik ilişkisi: Örgütsel öğrenme ve yüksek performanslı iş Doktora İşletme = Business 
EVRİM ÇARK 2019 uygulamalarının etkileri Administration 
GEMİCİ The relationship between environmental turbulence and organizational inmnovativeness: The impact of 
learning orientation and high performance work systems 
İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki Doktora Eğitim ve Öğretim = 
A ilişkinin incelenmesi Education and 
m SE RA ii Investigation of the relationship between primary school teachers' perceptions of organizational Training 


identity and organizational identification levels 
Duygusal emeğin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisinde örgütsel yaşamda yalnızlığın aracı rolü: Bir Doktora İşletme = Business 
araştırma Administration 


AE İLAN 2013 The mediating role of loneliness at work on the impact of emotional labour on organizational 
citizenship: A research 
Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Görgül bir Doktora İşletme = Business 
FATMA BURCU 2019 araştırma Administration 
ERDOGDU The relationships between organizational commitment, organizational citizenship behaviour, job 


satisfaction and intent to leave: An emprical study 
Doktora İletişim Bilimleri = 


Psikolojik dayanıklılık ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: Birey-örgüt uyumu, birey-iş uyumu, mile ie 


işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel desteğin düzenleyicilik rolü (perakende sektörü örneği) 


MUHAMMET CUMALİ z019 Sciences 
ÇETİNKAYA The relationship between psychological resilience and organizational alienation: Moderating role of 
person-organisation fit, person-job fit, turnover intention and perceived organizational support 
(sample of retail industry) 
; Liderlik tarzları, örgütsel dayanıklılık, örgütsel özümseme kapasitesi ve firma yenilikçiliği ilişkisi Doktora Işletme = Business 
MEHMET ALI f l . Ge i ai $ ; Administration 
KARAKÖSE 2019 Relationships between leadership styles, organizational resilience, organizational absorptive capacity 
and firm innovativeness 
Algılanan örgütsel politika ile pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini, işten ayrılma niyeti ve örgütsel Doktora İşletme = Business 
a : sessizlik üzerine etkisi: Afyonkarahisar örneği Administration 
UMIT ŞEVİK 2019 y R ; $ o ; ; > ; 
The effect of perceived organizational politics and positive psychological capital on job satisfaction, 
intention to leave and organizational silence: The sample of Afyonkarahisar province 
Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık ve akran zorbalığı eğilimlerinin örgütsel yabancılaşma ve örgütsel Doktora Eğitim ve Öğretim = 
güven algılarına etkilerinin incelenmesi: Ankara ili örneği Education and 
ESRA SİPAHİ 2019 The investigation of the effects of secondary school students' cyber bullying and peer Training ; Işletme = 
bullyingtendencies on the perception of organizational alienation and organizational trust: The case of Business 
Ankara Province Administration 
EPHREM ASSEFA 2019 Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgütsel inovasyon arasındaki ilişkide örgütsel Doktora İşletme = Business 
HAILE öğrenme yeteneğinin rolü Administration 


mnergiz.blogspot.com Sayfa 86 / 195 


BURCU AKKAYA 


DAVUT DEMİRCİ 


HAKAN KOÇAK 


SEMİH KOÇMAR 


PERİHAN ABAY 


HASSAN R.H. 
ELKHDR 


MURAT ÇELİK 


NADİRE , 
KANTARCIOĞLU 


TUNCAY ŞAMDAN 


NECDET SEZAL 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


The effect of strategic human resource management practices on organizational innovation: The 
mediational role of organizational learning capability 


İlkokullardaki öğretmenlerin üretkenlik karşıtı iş davranışının örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet 


ile ilişkisi 


The relationship of counterproductive work behavior of teachers in primary schools with organizational 
citizenship and organizational justice 


Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri: Psikolojik 
sermayenin bu süreçteki rolü ve bir araştırma 


The effects of employee's organizational support perceptions on their organizational citizenship 
behaviors: The role of psychological capital in this process and a study 


Psikolojik sözleşme ihlallerinin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: kamu ve özel 


sektör karşılaştırması 


The effects of psychological contract breaches on organizational trust and organizational commitment: 
a comparison of public and private sectors 

Örgütsel kimlik algısının örgütsel muhalefet ile ilişkisi, kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü 

The relationship of organizational identity perception with organizational dissent, moderatory role of 
personality characteristics 


Etik liderlik ve örgütsel adalet algısının çalışanların örgütsel sinizm davranışlarına etkisi üzerine bir 
sağlık kuruluşunda uygulama 
The impact of ethical leadership and organizational justice on employees behavior of organizational 


cynicism 


Örgütsel bağlılık ve prososyal örgütsel davranış için işgören eğitim programlarının incelenmesi 
Exploring employee training programmes for organizational commitment and prosocial organizational 


behavior 


İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde stratejik insan kaynakları yönetiminin kurumsal iletişim, 
örgütsel bağlılık ve örgütsel performansa etkisi 

The impact of strategic human resources management on organizational communication, 
organizational commitment and organizational performance in Istanbul Youth and Sports provincial 


directorate 


Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışının işgören performansına etkisi: Ankara'daki 
KOBİ'lerde bir araştırma 


Effect of organizational justice and organizational citizenship behavior on employee performance: A 
research in SMEs in Ankara 


İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel adalet ve örgütsel sinizm arasındaki 


ilişkinin incelenmesi 


An analysis of the relationship between organizational justice and organizational cynicism according to 
the perceptions of primary and secondary school teachers 

Örgüt kültürünün, örgütsel bağlılık ve örgütsel tükenmişlik üzerine etkisi: Kahramanmaraş tekstil 
sektörü üzerine bir uygulama 


mnergiz.blogspot.com 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


Bilim ve Teknoloji — 
Science and 
Technology ; İşletme 
= Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Spor = Sports 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 87 / 195 


ZEYNEP, 
GÖRMEZOĞLU 
GÖKÇEN 


YUSUF AKKOCA 


AWIL MOHAMUD 
NOOR EGAL 


EDA ÇALIŞKAN 


ALPER GÖKNAR 


KÖKSAL BANOĞLU 


MUSTAFA UÇAR 


ERKAN KAYAALP 


ALİ BOZBEY 


AHMET SELBİ 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


Effect of organizational culture on organizational commitment and organizational burnout: An 
application on Kahramanmaraş textile sectory 


Hizmetkâr liderlik, sosyal sürdürülebilirlik, örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme: Aralarındaki 
ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma 


A research on the investigation of the relationships between servant leadership, social sustainability, 
organizational trust, and organizational identification 


The role of personality characteristics on the relationship between tendency of stigmatization and 
organizational commitment: A research on academic staff 


Damgalama eğilimi ve örgütsel bağlılık ilişkisinde kişilik özelliklerinin rolü: Akademik personel üzerine 
bir araştırma 


Determining the relationship between human resources management practices and organizational 
innovation: The case of Somali telecom and banking firms 


İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve örgütsel yenilik arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Somali 
Telekom ve bankacılık işletmeleri örneği 

Individualized hr practices and idiosyncratic deals (İ-deals) and the expected positive individual and 
organizational outcomes 


Bireysel insan kaynakları uygulamaları ve kişiye has anlaşmaların kişisel ve örgütsel ölçekte olumlu 
sonuçları 


Relationship between governance guality of public institutions and organizational innovativeness, with 
emphasis on the mediating role of horizontal, vertical and institutional trust: A comparative study 
between Switzerland and Turkey 


Kamu kurumlarının yönetişim kalitesi ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişkide; Yatay, dikey ve 
kurumsal güvenin arabuluculuk rolüne odaklanarak İsviçre ile Türkiye arasında karşılaştırmalı bir 
çalışma 

Multivariate analysis of school principals' technology leadership competencies, learning school 
environment and schools' social network structures 


Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri, Okullardaki Örgütsel Öğrenme Ortamı ve Örgüt-içi 
Sosyal Ağ Yapıları Arasındaki İlişkinin Çok Yönlü Analizi 


Innovation in the workplace: the roles of employee's psycap and multidimensional organizational 
climate on the individual innovation process 


İşyerinde inovasyon: çok boyutlu örgütsel iklimin ve çalışanların psikolojik sermayesinin kişisel 
inovasyon sürecindeki rolü 


Öğretmenlerin örgütsel sessizlik, örgütsel yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma algılarının örgütsel sinizm 
düzeyleriyle ilişkisi 

Associating teachers' perceptions of organizational silence, organizational loneliness and 
organizational alienation with organizational cynicism levels 


Otellerde örgütsel adalet algısının örgütsel güven ve örgütsel kimlik üzerindeki etkisi 
The effect of organizational justice perception on organizational turst and identity in hotels 


Okul müdürlerinin kullandıkları liderlik stilleri ve örgütsel adalet davranışlarının öğretmenlerin örgütsel 
bağlılık ve örgütsel yabancılaşmalarını yordama derecesi 
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Leadershıp styles and organızatıonal justıce actıvıtıes of school dırectors assessing organızatıonal 
organızatıon and organızatıonal studıes of teachers 


İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirmenin örgütsel körlük ve örgütsel sessizliğe etkilerinde 
örgütsel öğrenmenin aracılık rolü: Turizm sektöründe bir uygulama 

The mediating role of organizational learning within the impact of education and development on 
organizational blindless and organizational silence in human resources management: An application in 
tourism sector 

Çalışanların iş tatmini örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
açısından değerlendirilmesi: Finans sektöründe bir araştırma 

The evaluation of employees' job satisfaction in terms of organizational commitment, organizational 
identification and organizational citizenship behaviour: A research in the finance industry 
Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları, örgütsel sessizlik düzeyleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları 
arasındaki ilişki (Pendik ilçesi örneği) 

The relationship between teachers' organizational justice perception, their organizational silence 
degree and their organizational citizenship behaviours (A sample of Pendik district) 

Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir 
araştırma 

A study to determine the effect of organizational trust and organizational communication on 
organizational commitment 

Temel eğitim ve orta eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mobbing yaşama düzeyleri ile 
örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki ve bunların bazı değişkenlere 
göre incelenmesi 

The relationship between mobbing experiencing levels of teachers working at primary and secondary 
schols and organizational silence, organizational cynicism and organizational commitment and 
investigation of these according to some variables 


Örgütsel stres ile örgütsel bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin moderatör etkisi 


The moderating effect of perceived organizational support in the relationship of between 
organizational stress and organizational commitment 


Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel sessizlik ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi: Konuyla ilgili 
bir araştırma 


The effect of perceived organizational support on organizational silence and organizational 
identification: A Research on the subject 

Hemşirelerin örgütsel güven düzeyinin örgütsel çekicilik ve algılanan örgütsel destek ile ilişkisinin 
değerlendirilmesi 


Evaluation of the relationship between organizational trust and organizational attraction and perceived 
organizational support of nurses 


The relationship between leadership styles, organizational silence and organizational citizenship 
behaviour 


Liderlik stilleri, örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler 
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The role of organizational citizenship behavior on the relationship between organizational culture and 
organizational deviance: A research in the banking industry 


Örgüt kültürü ve örgütsel sapma davranışı arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının rolü: 
Bankacılık sektöründe bir araştırma 

The relationship among organizational justice, trust in manager and organizational citizenship 
behavior 

Örgütsel adalet, yöneticiye güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki 

Mediating effect of organizational trust and knowledge sharing behavior on the relationship between 
organizational justice and contextual performance: A case of auditing sector 


Örgütsel adalet ve bağlamsal performans ilişkisinde örgütsel güven ve bilgi paylaşım davranışının aracı 
etkisi: Denetim sektöründe bir çalışma 


Öğretmenlerin damgalama eğilimleri ve örgütsel muhalefet davranışlarının, örgütsel depresyona etkisi 


The effects of teachers' stigma tendencies and organizational opposition behaviors on the perception 
of organizational depression 


Öğretmenlerin iş doyumunun yordayıcısı olarak örgütsel güven ve örgütsel destek algısı 

The perception of organizational trust and organizational support as teachers' job satisfaction 
predictor 

İlkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel ikiyüzlülük algıları ile örgütsel bağlılık 
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Examining of the relationship between organizational hypocrisy perception and organizational 
commitment behaviour of teachers working in primary and secondary schools 


Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir 
araştırma 

The relationship between organizational cynicism and organizational citizenship behavior: A research 
at Istanbul Directorate of Security 


Türkiye tekstil sektörü çalışanlarının algıladıkları örgütsel iklimin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri 


The effects of perceived organizational climate on employees' organizational commitment in textile 
industry firms in Turkey 
Öğretmen algılarına göre örgütsel adalet ve örgütsel sağlık arasındaki ilişki (Kemalpaşa örneği) 


Relationship between organizational justice and organizational health according to teachers' 
perceptions (Samples of Kemalpaşa) 


Sağlık çalışanlarında örgütsel adalet algısının örgütsel sinizm tutumlarına etkisi 


The effect of health care workers organizational justice perception on their organizational cynicism 
attitudes 
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Akademik entelektüel liderlik, örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkinin incelenmesi 


A study of the relationship between academic intellectual leadership, organizational support and 
organizational citizenship 

Çalışanlarda örgütsel güven algısı ile örgütsel adanmışlık ilişkisi: Katılım bankacılığı sektöründe bir 
uygulama 


The relationship between organizational trust perception and organizational commitment in 
employees: An application in participation banking sector 


Hemşirelerde örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi 


The effects of organizational cynicism on organizational commitment in nurses 
Örgütsel bilgi paylaşımı ve örgütsel çevikliğin rekabet avantajı üzerine etkisi 


The effect of organizational knowledge sharing and organizational agility on competitive advantage 
Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri ile örgütsel 
adalet algıları arasındaki ilişki 


The relationship between perceived organizational support levels and organizational justice 
perceptions of teachers working in public high schools 


Örgütsel bağlılık, örgütsel güven, psikolojik kontrat ve psikolojik kontrat ihlali üzerine bir araştırma 


Organizational commitment, organizational trust, psychological contract and a study on psychological 
contract violation 


Örgütsel vatandaşlık davranışı nın çalışanın iş tatminine , iş performansına ve örgütsel bağlılığına 
etkisi 


The effect of organizational citizenship behavior to job satisfaction, business performance and 
organizational commitment 


İşletmelerde örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Beyaz eşya bayileri üzerinde bir 
araştırma 

Relationship between organizational trust and organizational commitment in business: A research on 
white goods dealers 

Örgütsel iletişimin çalışanların iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkileri 

The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational citizenship 
behaviors of employees 


Okul müdürlerinin güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve algılanan 
örgütsel kimlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


An analysis of the relationship between the power sources used by school principals and 
organizational citizenship behaviors and organizational identification perceptions 


Lise öğretmenlerinin örgütsel iç imaj algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 
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The relationship between high school teachers' organizationalinternal image perceptions and 
organizational commitment 


İnsan kaynakları uygulamalarında örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


The relationship between organizational justice perception and organizational commitment in human 
resources practices 

Örgütsel adalet algısı ve tükenmişlik arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracı rolü 

Mediating role of organizational cynicism on the relationship between organizational justice perception 
and burnout 

Spor merkezlerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
incelenmesi 

Investigation of organizational commitment and organizational citizenship behaviors of employees 
working in sport centers 


Psikolojik güvenlik algısının örgütsel sosyalleşme ve örgütsel öğrenme sürecine etkisinde güvenlik 
ikliminin aracı rolü 


The role of safety climate in the impact of psychological safety perception on organizational 
socialization and organizational learning process 

Örgütsel nepotizm ve psikolojik sahiplenme arasındaki ilişkide örgütsel güvenin aracılık rolü: 
Bankacılık sektöründe bir araştırma 

Mediatory role of organizational trust in relationship between organizational nepotism and 
psychological ownership a case study in banking sector 

Örgütsel iletişime ve okul yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme stratejilerini kullanma becerilerine 
yönelik öğretmen görüşleri 

Teachers' opinions on organizational planning and skills of school administrators using organizational 
socialization strategies 

Okul yönetimindeki kayırmacılığın örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile olan ilişkisinin öğretmen 
algılarına göre incelenmesi 

Examining the relationship of favoritism on school administration with organizational trust and 
organizational commitment according to teachers' perceptions 

Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Akçakoca örneği 


Relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior: Akçakoca 
example 


Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examining the relation between teachers' level of organizational commitment and perception of 
organizational cynicism 
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Kamu çalışanlarının örgütsel adalet algılamalarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkileri: Karaman 
örneği 

The effects of public employees on the organizational commitment of organizational justice 
perception: Karaman example 

Algılanan örgütsel politika ve örgütsel adalet ilişkisi 

Relationship between perceived organizational politics and organizational justice 


İşveren markası dâhilinde ortaya koyulan çalışan değer önermesi ile yaratılan beklentilerin karşılanma 
derecesine ilişkin çalışan algısı örgütsel sinizim algısı ve örgütsel vatandaşlık algısı arasındaki ilişkiler; 
bankacılık sektöründe bir araştırma 


Relations between employees perception of high fulfilment of employee value proposition expectations 
within employer brand, perception of organizational cynicism and perception of organizational 
citizenship: A Research in banking sector 


Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sessizlik davranışı arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma 


Research on the relationship between organizational citizenship behavior and organizational silence 
behavior 


Vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarının örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between organizational cinism and organizational commitment levels 
of faculty members in foundation universities 


Örgütsel erdemliliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisinde personel güçlendirmenin aracı rolü 

The mediator role of empowerment on the effect of organizational virtuousness on organizational 
identification organizational 

Teknokentlerde örgütsel kültür ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişki: Yıldız Teknik Teknopark örneği 
The relationship between organizational culture and organizational innovation in technologies: Yildiz 
Technical Technopark example 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Relationship between teachers' organizational happiness and organizational commitment 


Gerçekleşen bir örgütsel değişim karşısında örgütsel bağlılığın sonuçlarının incelenmesi üzerine bir 
saha araştırması 


A field research on the study of the consequences of organizational commitment in the face of a 
realized organizational change 


Örgütsel sağlığın örgütsel iklim üzerine etkisi: Özel hastane örneği 
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The impact of organizational health on organizational climate: A private hospital example 


Mesleki ve teknik anadolu liselerinde görevyapan öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık 
seviyelerinin incelenmesi 


Relationship between organizational justice andorganizational commitment of teachers workingin 
vocational and technical high schools 


Spor Genel Müdürlüğü personelinin örgütsel vatandaşlık ve örgütsel özdeşleşme davranışları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between organizational citizenship and organizational identification 


behaviors of the General Directorate of Sport 


Öğretim liderliği, örgütsel destek, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerine bir modelleme çalışması 


A modelling study on instructional leadership, organizational support, job satisfaction and 
organizational commitment 


Düzce acil sağlık hizmetleri çalışanlarının etik iklim algılarının örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile 


ilişkisi 


The relationship between ethical climate, organizational trust and organizational commitment of Düzce 
emergency medical services employees 


Örgütsel tükenmişlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi; Bir sivil toplum kuruluşu üzerinde araştırma 
The relationship between organizational burnout and organizational commitment; A research on civil 


society organization 


Örgütsel iletişimin örgütsel sessizliğe etkisi: Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi alan çalışması 


The effect of organizational communication on organizational silence: Field study of Kirikkale 
organized industrial zone 


İlk ve orta okullardaki yöneticilerin duygusal zekâ seviyeleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizim ve 


örgütsel sessizlik seviyeleri arasındaki ilişki 


The relationship between the emotional intelligence level of primary-secondary school managers and 
organisational cynicism-organisational silence level of the teachers 

Örgütsel bağlılığın örgütsel performansa etkisi: Kastamonu Sosyal Güvenlik Kurumu örneği 

The effect of organizational commitment on organizational performance: The case of Kastamonu 
Social Security Institution 


Öğretim elemanlarının örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme algılarının akademik entelektüel liderlik 
davranışlarına etkisi: İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Universitesi- Cerrahpaşa Örneği 
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The effect of organizational justice and organizational identification perceptions on academic 
intellectual leadership behaviors of teaching staff: Istanbul University and Istanbul University- 
Cerrahpasa Sample 


Örgütsel etik kültür ve örgütsel yenilik arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Erzurum İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü bağlı iki lisede karşılaştırma örneği 


the evaluation of the relationship between organizational ethics culture and organizational innovation: 
Erzurum Province Provincial Directorate of National Education in two high schools comparison 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa ve iş doyumuna ilişkin etkisinin incelenmesi 


Investigation of the impact of organizational justice perceptions of teachers on organizational 
commitment and job satisfaction 


Taşeronlaşmanın sağlık çalışanlarında örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Çanakkale" 
de bir uygulama 


The effect of subcontractorship on organizational justice and dependence among healthcare workers: 
An emprical study in Çanakkale province 


Örgütsel iletişimin örgütsel yenilik üzerindeki etkisi 


The impact of organizational communication on organizational innovation 

Örgütsel dayanıklılığın örgütsel bağlılık ve işgören performansı üzerine etkisi: Bir alan araştırması 
The effect of organizational resilience on organizational commitment and employee performance: A 
field research 

Örgütsel güven ve iş tatmininin örgütsel bağlılık ile ilişkisi: Kamu'da örnek bir uygulama 

The relationship between organizational reliability and job satisfaction: A sample application in puplic 


Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi: İstanbul'da A grubu seyahat acentaları üzerine bir 
araştırma 

The relationship of organizational trust and organizational commitment: A research on group A travel 
agencies in İstanbul 


Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: Bir alan araştırması 


The relationship between organizational citizenship and organizational silence: A field study 


Çalışanların performans değerleme algısının örgütsel sinizme ektisi; X bankası çalışanlarının 
performans değerlendirme algısının örgütsel sinizme etkisi adlı çalışma 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Training ; Kamu 
Yönetimi = Public 
Administration 
Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training ; Kamu 
Yönetimi = Public 
Administration ; 
İşletme = Business 
Administration 
Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


Sağlık Kurumları 
Yönetimi = Health 
Care Management 


Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 
= Labour Economics 
and Industrial 
Relations 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Sağlık Kurumları 
Yönetimi = Health 
Care Management ; 
İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 95 / 195 


VAHİT CEM 
TÜZEMEN 


CÜNEYD EGİ 


DUYGU UYSAL 


BİRSEN ATAKAY 


OZAN SALKIN 


ÖZLEM ATAKAY 


HANIM SOLMAZ 


GÖKSU ÇAPAR 


EBRU ERSOY 


MERVE ÖZVATAN 


ABDULLAH TAHA 
ARSLAN 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


A research for the effects of employee's perception of performance assessment system on 


organizational cynicsm 


Örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Erzurum ili bankacılık sektörü üzerine bir 


çalışma 


The relationship between the perception of organizational justice and organizational loyalty: A study in 


the banking sector of Erzurum 


Örgütsel sessizlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş doyumunu yordaması 


Job satisfaction predicted by organizational silence and organizational identification 
Yapıcı sapkın iş yeri davranışlarının örgütsel güven, algılanan örgütsel destek ve öz yeterlik açısından 


incelenmesi 


An investigation of constructive deviant workplace behaviors in terms of organizational trust, 


perceived organizational support and self efficacy 


Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılığın bilgi paylaşımı ve firma performansı üzerine etkisi 
The effect of organizational justice and organizational commitment on knowledge sharing and firm 


performance 


Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perception of organizational support and organizational silence 
Lider-üye etkileşiminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisinde algılanan örgütsel desteğin 


aracılık rolü: Bir zincir perakende işletmesi üzerine araştırma 


The mediating role of perceived organizational support on the effect of leader-member exchange and 
organizational citizenship behavior: Research on a chain retail business 


Ortaöğretim alanında çalışan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık 


ilişkilerinin incelenmesi 


Investigation of organizational support and organizational citizenship relations by the teachers worked 


in the secondary education field 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının bağlanma teorisi açısından incelenmesi 
A research on organizational commitment and organizational citizenship behaviors in terms of 


attachment theory 


Öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi ile örgütsel sinerji düzeyi arasındaki ilişki 

The relationship between organizational power distance and organizational synergy level of teachers 
Hemşirelerde örgütsel erdemlilik ve örgütsel vatandaşlık arasındakı ilişki 

Relationship between organizational virtuousness and organizational citizenship in nurses 


Süreç yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü 
The mediator role of organizational justice in theeffect of process management applications on 


organizational commitment 
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Psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: Karabük Yüksek İşletme = Business 
Üniversitesinde bir uygulama Lisans Administration 

The effect of psychological contract breach on organizational trust and identification: A research on 

administrative staff working in Karabuk University 


HACER KOYUNCU 2019 


Örgütsel imajın örgütsel bağlılık ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme Yüksek işletme > Business 
ECEM ALTUN 2019 The effect of organizational image on organizational commitment and performance: An investigation Aene aamini stration 
on university employees 
Sınıf öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki Yüksek Eğitim ve Oğretim = 
AYŞE KORKMAZ 2019 The relationship among the organizational trust and organizational dissent perception levels of Lisans em ano 
clasroom teachers g 
Örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm boyutlarının işten ayrılma niyeti ile ilişkisi: Hekim ve hemşireler Yüksek Sağlık Kurumları 
we üzerine bir araştırma Lisans Yönetimi = Health 
GÜL SERAP YARA 2019 i x F g : F E 
> The relationship between the intention to leave work and the dimensions of organizational silence and Care Management 
organizational cinism: A study with doctors and nurses 
Örgütsel adalet ve örgütsel destek algısının öznel iyi oluş üzerine etkisi: Havacılık yer hizmetleri Yüksek Sivil Havacılık = Civil 
BEGÜM BUSE 2019 çalışanları üzerine bir çalışma Lisans Aviation ; Işletme — 
OZSAVANER The effect of organizational justice and organizational support perception on the occupational Business 
performance: A study on aviation ground services employees Administration 
Yüksek Bankacılık = Banking 
A Lisans ; Çalışma Ekonomisi 
Örgütsel iletişimin, örgütsel sinizm ve yabancılaşma üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir ve Endüstri Ilişkileri 
araştırma = Labour Economics 


RUKİYE NALBUR 2019 and Industrial 


Relations ; İşletme = 


Intra-organizational communication plays an active role in the emergence of organizational cynicism Business 
and organizational alienation within the organization Administration 
Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin banka çalışanları bağlamında incelenmesi: KKTC Yüksek İşletme = Business 
örneği Lisans Administration 
SERAP ANLAR 2019 9 > ` ; Li e Ee ; il 
A study to examine relationship between organizational justice and organizational commitment in the 
context of bank employees: The case of TRNC 
Örgütsel güvenin örgütsel bağlılığa etkisi (Sakarya Üniversitesi tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler e ER , 
ENGİN AYDIN 2010, | igers bir calisma ) Sağlık Kurumları 
Organizational trust influence at organizational commitment (A research on Sakarya University Yönetimi = Health 
resident physicians ) Care Management 
Çalışanlarda örgütsel adalet algısının, örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yüksek İşletme = Business 
l Lisans Administration 
ATAKAN ANT 2019 ll se , Rae A SE RT j 
The effect of justice perceptions of employees on organizational commitments: An aplication in Sasa 
Polyester Sanayi A.S 
ÇAĞRI ERDİNÇ 2019 Ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sağlığa ilişkin algıları ile örgütsel kimlik düzeyleri arasındaki Yüksek 


ilişkinin incelenmesi (Soma ilçesi örneği) Lisans 
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An investigation of the relationship between elemantary school teachers' perception of organizational 
health and their organizational identity level (Soma province case) 


Örgütsel adaletin örgütsel güven üzerine etkisi: Alanya'daki ilk ve ortaöğretim kurumları üzerine bir 
araştırma 


The effect of organizational justice on organizational trust: A reaserch on first and secondary 
educational institution in Alanya 


Örgütsel güvenin hizmetkâr liderlik ile pozitif örgütsel davranış ilişkisindeki aracılık rolü: Devlet 
üniversitesinde bir araştırma 


The role of organizational trust in the relationship between servant leadership and positive 
organizational behavior: A research at a state university 


Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algı düzeyleri ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between the perceptions of organizational justice and the level of organizational 
happiness of secondary school teachers 


Örgütsel adalet unsurlarının örgütsel stres üzerindeki etkisi ve bir araştırma 


The effect of organizational justice elements on organizational stress and a research 

Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki (Kahramanmaraş 
örneği) 

The relationship between teachers' organizational justice perception and organizational commitment 
(Kahramanmraş example) 


Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Gıda sektöründe bir araştırma 


The relationship between organizational justice and organizational commitment: Reseach in the food 
industry 


Algılanan örgütsel desteğin, çalışanların örgütsel bağlılığı ve iş tatmini üzerindeki etkisi: Türkiye'de 
ana-akım medya çalışanları üzerinde uygulama 


The effect of perceived organizational support on organizational commitment and job satisfaction: A 
study on the employees of the mainstream media outlets in Turkey 


Kayırmacılığın örgütsel güven ve örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkisi: Kuşadası'ndaki 4 ve 5 
yıldızlı konaklama işletmeleri örneği 


The effect of favoritism on organizational trust and organizational commitment perception: The case 
of 4 and 5 star accomodation establishments in Kuşadası 


İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between organizational cynicism and organizational commitment levels of primary 
and secondary school teachers 


Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki 
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The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and organizational silence 


İlkokul müdürlerinin kullandıkları örgütsel güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve 
motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 


Investigation of the relationship between organizational power resources the primary school managers 
use and teachers' organizational silence and motivation levels 


Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyetine etkisi: Yerel yönetimlerde 
bir araştırma Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği 


The impact of organizational commitment on organizational citizenship behaviour and release 
intention: A study in local governments Bursa Metropolitan Municipality sample 


Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel adalet düzeyleri üzerindeki etkisinde 
örgütsel bağlılığın aracılık rolü 


The role of organization of the leadership styles of the school administrators in the impact of the 
organization of organizational justice levels 


İşveren markası algısının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının rolü 
ve bir araştırma 


The effect on employer branding perception on the organizational silence: The medaiating role of 
organizational citizenship behaivor 


Psikolojik sözleşmenin örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm üzerine etkisi: Araştırma görevlileri üzerine 
bir araştırma 


The effect of psychological contract on organizational commitment and organizational cynicism: A 
research on research assistants 


Örgütsel muhalefetin anlaşılmasında örgütsel güvenin rolü ve önemi 
The role and importance of organizational reliability in the understanding of organizational action 


Örgütsel değişim sinizmi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkisinde örgütsel bağlılık ve yönetici 
desteğinin aracılık rolü 


The mediating effects of organizational commitment and supervisor support on the relationship 
between organizational change cynicism and intention guitting job 


Hemşirelerde örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerine etkisi 
The effect of organizational cynicism on organizational commitment in nurses 
Psikolojik sermayenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde örgütsel desteğin aracı rolü 


The role of organizational support in the effect og psychological capital on organizational identification 


Örgütsel adalet ve örgütsel sessizliğin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 
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The impact of organizational justice and organizational silence on job satisfaction and turnover 
intention 


Örgütsel sessizlik ile örgütsel tükenmişlik arasındaki ilişki 
The relationship between organizational silence and organizational burnout 


X ve Y kuşağında örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigationoftherelationshipbetweenorganizationaljusticeandorganizationalcommitment in 
generations X and Y 


İşgörenlerin iş tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkide örgütsel adalet algısının aracı rolü 


The intermediary role of organizational justice perception in the relationship between employees' job 


satisfaction and organizational commitment. 


Örgütsel iletişim tarzının örgütsel bağlılık üzerine etkisi: OSTİM organize sanayi bölgesi araştırması 


The effect of organizational communication style on organizational commitment: OSTİM organized 


industrial zone research 
Örgütsel hafıza ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Examination of the relationship between organizational memory and organizational learning 


İşletmelerde dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ile örgütsel sinizm ilişkisinde örgütsel politika algısının 


aracılık etkisi 


The interaction effect of organizational policy perception on the relationship between the transformer 


and interactive leadership and organization 
Akademisyenlerin örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The investigation of the relationship between organizational image and organizational citizenship 
perception of academicians 


Örgütsel politika algısı ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide algılanan mağduriyetin düzenleyici 


rolü 


The moderating role of perceived victimization in the relationship between perceived organizational 


politics and organizational identification 


Algılanan örgütsel destek, psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler: Banka 
çalışanları üzerine bir araştırma 


The relationship between perceived organizational support, psychological empowerment and 
organizational commitment: The research on bank employees 


Örgütsel adaletsizlik algısı ile örgütsel sessizlik ilişkisinde kuşağın düzenleyici etkisi 


Moderator effect of generation on organizational silence and organizational injustice relationship 
Örgütsel desteğin örgütsel bağlılığa ve çalışan performansına etkileri 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 
Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


İşletme = Business 
Administration 
Bankacılık = Banking 
; İşletme = Business 
Administration 
İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


Bankacılık = Banking 
; işletme = Business 
Administration 


Endüstri ve Endüstri 
Mühendisliği = 
Industrial and 
Industrial 
Engineering 


Sayfa 100 / 195 


TÜLİN ERDOĞAN 


SERKAN ÇALIŞ 


YEŞİM SAYGU 


AHMET UYSAL 


MURAT GÜNEY 


MUKHAMMADBABUR 
DZHALALOV 


SOPİO CHİKVAİDZE 


EVRİM, 
GÖKSELOĞLU 


MUHAMMED 
KARABULUT 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


The effects of organizational support on organizational commitment and employee performance 


Öğretmenlikte örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm ilişkisi: Van örneği 


The relationship between organizational silence and organizational cinism among teachers: The case 
of Van 


Örgütsel sinizmin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi (Bir belediye örneği) 
The effect of organizational cinism on organizational citizenship behavior (A municipal example) 


Örgütsel prestijin örgütsel özdeşleşme düzeyine etkisi: Sağlık işletmelerinde bir uygulama 


The impact of organizational prestige on the level of organizational identification: An implementation 
on healthcare organizations 


Örgütsel demokrasinin örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul deniz otobüsleri çalışanları örneği 


The effect of organizational democracy on organizational commitment: The case of Istanbul sea bus 
workers 


Psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel bağlılık arasında örgütsel güvenin aracılık rolü 


The medidating role of organizational trust between psychological contract violation and organizational 


commitment 
Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel desteğin iş tatmini üzerindeki etkisi 


The effect of organizational identification organizational support on job satisfaction 
Örgütsel kültürün örgütsel stres üzerine etkisi: Gürcistan devlet hastanesinde bir araştırma 


The effect of organizational culture on organizational stress: A research in Georgia state hospital 


Karşılaştırmalı örgütsel analiz yaklaşımı ile yeni kurulan girişimlerin örgütsel meşruiyetlerini sağlama 
ve yönetme yaklaşımlarının incelenmesi: Bir çoklu örnek olay araştırması 

The examination of approaches of gaining and managing organizational legitimacy in new ventures by 
way of comparative organizational analysis: A multiple case research 


Türkiye yerel yönetimlerinde örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini ilişiği: Elazığ belediyesi 
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Turkey from local governance, organizational trust and job satisfaction attachment of organizational 
identifiction: Elaziğ municipality. 


Bireysel ve örgütsel kariyer yönetiminin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi 


The effect of individual and organizational career management on organizational commitment of 
employees 


Örgütsel kültür ve iklimin kadın çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi 
The affect of organizational culture and climate on organizational commitment of female employees 
Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki 


The relationship between the bureaucratic structure of the schools, organizational silence and 
organizational cynicism 


Örgütsel bağlılığın örgütsel mutluluğa etkisi: Eğitim sektörü örneği 


The effect of organizational commitment on organizational happiness: The case of education sector 


Okullarda etik liderlik ile örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
(Giresun İli örneği) 

An investigation into the relationship between the ethical leadership, organizational justice and 
organizational identification in the schools (sample of Giresun) 


Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Türk Telekom'da bir uygulama 


The effect of organizationnal cinism on organizational commitment: An application in Turk Telekom 


İşletmelerde örgütsel sessizlik ve algılanan örgütsel destek arasındaki ilişki: Otel çalışanları üzerine bir 


araştırma 


The relationship between organizational silence and perceived organizational support in business: A 
research on hotel employees 


Cumhuriyet Üniversitesi sağlık çalışanlarının örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeylerinin 
belirlenmesi 


Determination of organizational trust and organizational commitment levels of health employees of 
Cumhuriyet University 


Birey-örgüt uyumu ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkide örgütsel politikanın düzenleyici rolü 


The moderating role of organizational politics in the relationship between person-organization fit and 
organizational alienation 


Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma 


A study to determine relationship between perceived organizational juctice and organizational dissent 
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2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 
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2019 


Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisi: Ampirik bir çalışma 

The effect of organizational justice on organizational silence: An empirical study 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi 
An examination into the relationship between the organizational commitment and organizational 
citizenship behavior of teachers 

Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin araştırılması; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü örneği 

Investigation of the impact of organizational climate on organizational commitment; example of 
Provincial Directorate of Youth Services and Sports 

Dönüştürücü liderlik anlayışı ile örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi: Bir araştırma 
The relationship between convertor leadership and organizational synthesis and organizational 
improvement: A research 


Algılanan örgüt iklimi ile öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi 


Investigation of the relationship between perceptioned organizational climate and teachers 'levels of 
organizational creativity and organizational cinism 


Özel okullarda örgütsel iklim ve örgütsel politika algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The relationship between organizational climate and perceptions of organizational politics in turkish 
private middle schools 


Öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları ile örgütsel öç alma davranışları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' organizational cynicism attitudes and organizational revenge 
behaviours 


Örgütsel kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma 


The relationship between organizational career management and organizational commitment: A 
research in the banking sector 


Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve örgütsel sosyalleşmenin örgütsel adanmışlığı yordaması 


Leadership styles of school directors and organizational socialization to order organizational 
adhabilitation 


Örgütsel çatışma ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma 


A research on the relationship between organizational conflict and organizational citizenship behaviour 


Örgütsel stres örgütsel bağlılık ve öğrenilmiş güçlülük ilişkisi üzerine bir araştırma 


An investigation of the relationships between organizational stress organizational commitment and 
learned resourcefulness 
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Akademik personellerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizim tutumlarının belirlenmesi: Manisa Yüksek İşletme = Business 
Celal Bayar Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği Lisans Administration 
Determining organizational justice perseption and organisational cynicism attitudes of akademic staff: 

The case of Manisa Celal Bayar University Faculty of Economıcs and Administrative Sciences 


ZÜBEYDE AKGÜN 2019 


Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Akademik personel üzerinde bir araştırma Yüksek işletme z Business 
KUBRA ŞENGUL 2019 The relationship between organizational justice and organizational commitment: A research on Lisans GEMİDE 
academic staff 
Örgütsel intikamın örgütsel bağlılığa etkisi: Bir özel sektör işletmesinde araştırma Yüksek işletme = Business 
MUSTAFA 2 > e Lisans Administration 
MÜEZZİNOĞLU 019 o The effect of organizational revenge on organizational commitment: Research in a private sector 
management 
Örgütsel demokrasinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi Yüksek işletme = Business 
HANIFE BARUTCU 2019 A REET — i ; Lisans Administration 
The effect of organizational democracy on organizational citizenship behavior 
e Hemşirelerde örgütsel intikam niyeti ve örgütsel adalet algısının intikam niyeti üzerine etkisi Yüksek Hemşirelik = Nursing 
YILMAZ 2019  Nurses' organizational revenge intentions and the impact of organizational justice perception on ean 
revenge intentions 
Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel iklim algıları arasındaki ilişki (Bolu ili Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
AYŞE ASLAN 2019 örneği) Lisans Education and 
GUMUŞ The relationship between the teachers' perceptions of organizational cynicism and organizational Training 
climate in the middle schools (Bolu sample) 
i Örgütsel algı ve örgütsel algı yönetimi Yüksek Işletme = Business 
SELIM KAHVECI 2019 LE A EA F Lisans Administration 
Organizational perception and organizational perception management 
İmam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik algıları ile örgütsel bağlılıkları Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
; arasındaki ilişki (İstanbul örneği Lisans Education and 
HATICE KILIÇKAYA 2019 . i j ( 9 ) ; : F . sP ; iñi 
The relationship between organizational identity perception and organizational commitment of Training 


teachers working in imam hatip high schools: The case of İstanbul 


Örgütsel sinizm ve örgütsel güven arasındaki ilişki ile ilgili ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri Yüksek zeam Va Osram 


YAVUZ KAMİL 2019 Lisans Education and 
ŞEVİK The opinions of primary school teachers on the relationship between organizational cynicism and Training 
organizational trust 
HANDE GİZEM a Algılanan örgütsel destek ve duygusal emek arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü E Pa 
OZER The mediating role of organizational identification in the relationship between perceived organizational 
support and emotional labor 
Yeni kamu yönetimi çerçevesinde algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme ile ilişkisi: Manisa İl Yüksek Kamu Yönetimi = 
Tarım ve Orman Müdürlüğü örneği Lisans Public Administration 
OZAN ERDEM 2019 The relationship between perceived organizational support and organizational identification within the 
framework of new public administration: The case of Manisa Provincional Foresty and Agriculture 
Administration 
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Görsel sanatlar öğretmenlerinin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi: Eskişehir ili örneği 

Investigation of the relationship between organizational silence and organizational commitment of 
visual arts teachers: sample of Eskişehir province 

Örgütsel güven ve örgütsel adalet algısının işgören performansı üzerindeki etkisi 

The impact of perceptions of organizational trust and organizatonal justice on employee performance 
Effects of extraversion, neuroticism and organizational citizenship on work engagement 

Dışa dönük, nevrotik kişilik yapılarının ve örgütsel vatandaşlık davranışının işe gönülden adanma 
üzerine etkileri 


The mediating effect of work-related stress on the relationship between workload and employee 
burnout: The moderating role of perceived organizational justice 

İş stresinin aşırı iş yükü ve çalışan tükenmişliği ilişkisi üzerindeki aracı rolü: Algılanan örgütsel adaletin 
moderatör etkisi 


Beyond a political party: The AKP machine and its organizational capacity 
Bir siyasal partinin ötesinde: AKP makinesi ve örgütsel kapasitesi 
Çalışan annelerin örgütsel bağlılığını etkileyen faktörler 


Çalışan annelerin örgütsel bağlılığını etkileyen faktörler 
The relationship between employee participation in decision-making and work engagement: The 
mediating role of organizational justice 


Çalışanların karar alma süreçlerine katılımı ile işe adanmışlıkları arasındaki ilişkide örgütsel adaletin 
rolü 


The effects of cynicism on organizational commitment in ngos: An application with structural eguation 
modeling 


STK'larda sinizmin örgütsel bağlılık üzerine etkileri: Çok yapısal eşitlik modellemesi ile bir uygulama 


Does the focus of organizational identity moderate the relationship between norm conflict and dissent 
to norms? 


Örgütsel kimlik odağı örgütlerdeki norm çatışması ve muhalefet arasındaki ilişkiyi etkiler 
The effects of organizational learning on innovation: An application from the white goods sector 


Örgütsel öğrenmenin inovasyona etkileri: Beyaz eşya sektöründen bir uygulama 
Industry 4.0: Layoff effects on organizational citizenship behavior (ocb) of employees with distinct 
locus of control 


Endüstri 4.0: İşten çıkarılmaların farklı kontrol odağına sahip çalışanların örgütsel vatandaşlık 
davranışlarına etkileri 


Relationship between employee's perceptions of the finance managers' power sources and 
organizational trust 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 


Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 


Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Siyasal Bilimler = 
Political Science ; 
Tarih = History 
İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 


Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Psikoloji — 
Psychology 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 105 / 195 


HASAN ŞERİF 
BALTACI 


ECE NUR ÖZASLAN 


BLAND MOHAMMED 
GHAFOUR 


HATİCE SERRA 
KUTAN 


SELEN SELEK 


CEMRE 
KALKANDELEN 


SERAP YAĞLI 


MURAT ORHAN 


FADİME MELİS 
MADEN 


GÜLNUR YILMAZ 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


2019 


Finans müdürlerinin güç kaynaklarına göre çalışanın algıları ve örgütsel güven arasındaki ilişki 
Investigating professional identity and organizational citizenship behaviors of EFL instructors:A case 
study in a higher education context 

İngilizce öğretim elemanlarının öğretmen kimliği ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının incelenmesi: 
Bir yükseköğretim kurumunda bir durum çalışması 


An examination of organizational citizenship behaviour in a higher education institution 


Yükseköğretim kurumunda örgütsel vatandaşlık davranışının incelenmesi 


The impact of strategic planning on organizational performance: A study of private hospitals in Erbil 
city 


Stratejik planlamanın örgütsel performansa etkisi: Erbil şehrinde özel hastaneler üzerine bir araştırma 


Institutional and organizational underpinnings of corporate social responsibility and corporate 
governance practices: BIST listed companies, 2010-2017 


Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim uygulamalarının kurumsal ve örgütsel öncülleri: 
BIST şirketleri, 2010-2017 


Social value orientation as a moderator between corporate social responsibility and organizational 
citizenship behavior 

Kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde toplumsal değer yöneliminin 
düzenleyici rolü 


The relationship between organizational commitment and perceived organizational support: Case of a 
luxury concept hotel 


Örgütsel bağlılık ile algılanan kurumsal destek ilişkisinin lüks konseptte hizmet veren bir otelde 
incelenmesi 


The effects of western and eastern leadership styles on organizational citizenship behavior in China 


Çin'de batı ve doğu tarzı liderlik tiplerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 
Investigating the relationship between employee motivation and organizational commitment 


Personel motivasyonu ve örgütsel bağlılık ilişkisinin araştırılması 
Toxic workplaces, toxic leaders and effect on organizational commitment and employee performance 
Toksik işyerleri, toksik liderlerin örgütsel bağlılık ve çalışan performansı üzerindeki etkileri 


Lidere güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Eğitim sektörü çalışanlarına yönelik ampirik bir 
çalışma 
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Lidere güvenin örgütsel bağlilik üzerindeki etkisi: Eğitim sektörü çalişanlarina yönelik ampirik bir 
çalişma 

The relationship between organizational commitment and turnover intention: The effects of 
privatization process 

Örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Özelleştirme sürecinin etkileri 

The effect of religiosity on organizational commitment through work values: A case in Turkish 
companies 

Dindarlığın iş değerleri vasıtası ile örgütsel bağlılığa etkisi: Türk şirketleri üzerinde bir vaka çalışması 
The impacts of perceived manager acceptance-rejection and control on employees' attitudinal and 
psychosocial outcomes of organizational commitment, job strain and self-esteem 

Algılanan yönetici kabul, red ve kontrolünün çalışanlarda tutumsal ve psikososyal sonuçlar olarak 
örgütsel bağlılık, işe bağlı gerginlik ve özdeğerlilik algısına etkileri 


The relationship between organizational trust, social capital and job performance, a field study in IT 
sector 


Örgütsel güven, sosyal sermaye ve iş performansı ilişkisi, IT sektöründe bir alan uygulaması 


Relationships of safety climate and organizational citizenship behaviors in aerospace industry in 
Turkey 


Türkiyede havacılık ve uzay endüstrisinde örgütsel vatandaşlık davranışları ve güvenlik iklimi ilişkisi 


The effect of personality on organizatinal citizenship behavior: A research among entrepreneurs 


Kişilik özelliklerinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkisi: Girişimciler arasında bir araştırma 


The relationship between organizational transparency and employee engagement 


Örgütsel şeffaflık ve çalışan tutkunluğu arasındaki ilişki 
The impact of social media and its role on SMESs' B2B marketing 


KOBİ lerin örgütsel pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyanın etkisi ve rolü 


The mediating effect of organizational commitment and job satisfaction in the relationship between 
workplace incivility and turnover intention 


Örgütsel bağlılık ve iş tatmininin, işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık rolü 
An ethnographic account of identity formation in school: The role of institutional habitus 


Okulda kimlik oluşumu üzerine etnografik bir çalışma: Örgütsel habitusun rolü 
An analysis of organizational commitment of cabin crew in different generation 


Farklı kuşaklardaki kabin memurlarının örgütsel bağlılığının analizi 
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Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık, örgütsel sinizm ve örgütsel intikam üzerine etkisi: Sivas 
Cumhuriyet Universitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir araştırma 


The impact of organizational justice on organizational citizenship, organizational cynicism, and 
organizational revenge: A research in Cumhuriyet University Health Services Application and Research 
Hospital 


Örgütsel adalet, örgütsel anomi ve örgütsel güven arasındaki ilişki: Otel işletmelerinde bir araştırma 


The relationship between organizational justice, organizational anomie and organizational trust: A 
study on hotels 


Örgütsel politika algısı ile örgütsel bağlılık ilişkisinde örgütsel güvenin aracılık rolünün belirlenmesine 
yönelik Istanbul'daki üniversitelerde bir araştırma 


The moderating role of organizational trust on the relationship between perception of organizational 
politics and organizational commitment: research in Istanbul university 


Sağlık kurumlarında örgütsel bağlılık ve örgütsel değişime açıklığın örgüt sağlığı üzerindeki etkisi: 
Afyonkarahisar il merkezi hastanelerinde bir araştırma 


The effect of organizational commitment and organizational openness to change on organizational 
health in health institutions: An research in Afyonkarahisar city center hospitals 

Örgütsel duygusal hafıza, örgütsel bağlılık ve örgüt performansı ilişkisi 

The relationships between organizational emotional memory, organizational commitment and 
organizational performance 


Örgütsel sinizm ile örgütsel tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Hizmet sektörü çalışanları 
üzerine ampirik bir araştırma 


An analysis of the relationship between organizational cynicism and organizational burnout: An 
empirical research on service sector employees 
Örgütsel sosyalleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisine eğitimin etkisi 


The effect of training on the relationship between organizational socialization and organizational 
citizenship behavior 


Örgütsel güvenin örgütsel özdeşleşme ve mesleki özdeşleşme üzerine etkileri hakkında bir araştırma 
A research about effects of organizational trust on organizational identification and professional 
identification 

Örgütsel adaletsizlik ve sessizlik ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü 


The mediatör role of organizational cynicism in the relationship between organizational injustice and 
silence 


Algılanan örgütsel adaletin örgütsel muhalefet üzerindeki etkisinde çalışan sesliliğinin rolü: Bankacılık 
sektöründe bir araştırma 


The effect of perceived organizational justice on organizational dissent the role of employee voice: A 
research in the banking sector 
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Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel yenilikçiliğin toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerindeki 
etkileri: TR33 Zafer Kalkınma Ajansı bölgesindeki işletmelerde bir örnek uygulama 


Organizational citizenship behavior and organizational innovations on total guality management 
practices: An example application in businesses in TR33 region of Zafer Development Agency 


Örgütsel itibarın örgütsel özdeşleşmeye etkisinde benlik saygısı ve sosyal rol kimliğinin düzenleyici rolü 


Moderating role of self-esteem and social role identity in the effect of organizational prestige on 
organizational identification 

Özel spor işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi 
The examination of organizational cynicism and organizational commitment levels of employees of 
private sports enterprises 

Örgütsel dışlanma, işe yabancılaşma ve örgütsel sinizm ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri 
Teachers' opinions on the relationship among organizational ostracism, work alienation and 
organizational cynicism 

Öğretim elemanlarının örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılıklarına etkisi: Ankara İli örneği 

The effect of organizational justice perception of instructors organizational commitment: Sample of 
Ankara province 


Pozitif psikolojik sermayenin örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel sinizm ve tükenmişlik üzerine 
etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama 

The impact of positive psychological capital on organizational citizenship behavior, organizational 
cynicism and burnout: An application in the health sector 

Örgütsel meşruiyet ile örgütsel dil arasındaki ilişkinin kurumsal kuram açısından incelenmesi 

An examination of the relation between organizational legitimacy and organizational language in terms 
of institutional theory 

Örgüt kültürü,örgütsel vatandaşlık davranışı,örgütsel özdeşleşme,iş tatmini ile inovatif çalışma 
davranışı ilişkisi ve inovatif örgüt kültürüne yönelik meta-kuramsal bir model 


The relationships between the organizational culture, organizational citizenship behavior, 
organizational identification, job satisfaction and innovative work behavior and developing a meta- 
theory model of innovative organizational culture 

Etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm ve psikolojik iyi oluş üzerindeki 
etkisi 

Effect of tranformational and transactional leadership on organizational silence, organizational 
cynicism and psychological well-being 

Dönüşümsel liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel güvenin rolü 

The role of organizational trust in the effect of transformational leadership on organizational 
citizenship behavior 


İşgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimlerine 
etkisi: Otel işletmeleri örneği 
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The impact employees perceptions of organizational ostracism on organizational silence and 
whistleblowing: Hotel establishments case 


Örgüt alt kültürleri bağlamında örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: Bir 
elektrik üretim işletmesinde araştırma 


The effect of organizational committment on the organizational citizenship behavior within the 
organizational subcultures context: A study ata power generation company 


Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa etkisi: Bahşiş havuzu ile bireysel bahşiş sisteminin 
karşılaştırılması 


The effect of organizational justice perception on organizational commitment: Comparison of pooling 
and individual tip distribution systems 


Örgütsel sessizlik ve sinizm ilişkisinde örgütsel dışlanmanın aracılık rolü: Belediye çalışanları üzerine 
bir inceleme 


The mediating role of organizational exclusion in organizational silence and cynicism relation: A study 
on municipal employees 


Çalışanlarda, örgütsel pasif-agresif davranışların yordayıcısı olarak yönetim tarzları algısı, örgütsel 
adalet algısı ve kişilik 


Employees' perceptions of management styles and organizational justice, and personalities as 
predictors of their organizational passive aggressive behavior 


Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin kamu ve özel sektör çalışanları örneğinde 
araştırılması 


Investigation on the relationship between organizational justice and organizational commitment to 
public and private sector workers 

Aile şirketlerinde örgütsel sembolizmin örgütsel bağlılık ve firma performansı üzerindeki etkisi: Bir 
ölçek geliştirme çalışması 

The impact of organizational symbolism on firm performance and organizational commitment at family 
companies: A scale development research 


Lider iletişim tarzlarının örgütsel muhalefete etkisinde örgütsel erdemliliğin düzenleyici rolü: Otel 
işletmeleri üzerine bir çalışma 


The effect of leader communication styles on organizational dissent, the moderation role of 
organizational virtuousness: A study on hospitality businesses 


Örgütsel adalet algısı ve personel güçlendirmenin iş performansına etkisi: Örgütsel sinizmin rolü 


The impact of organizational justice perception and employee empowerment on performance: The role 
of organizational cynicism 


Güç merkezi oluşturma oyunlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye etkisi 


The effect of power base games on organizational silence and organizational socialization 


The role of personal and organizational factors on student attrition from graduate education: Do or 
die? 
Kişisel ve örgütsel faktörlerin lisansüstü eğitim'de öğrenci kaybı üzerindeki rolü: Tamam mı, devam 
mı? 
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The role of technology foresight, technology roadmapping, research & development in organizational 
transformation of manufacturing companies - A case from Turkey 


Üretim şirketlerinin örgütsel dönüşümünde teknoloji uzgörüleri, teknoloji güzergahları ile araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin rolü — Türkiye'den bir vaka çalışması 


The effect of big five personality traits on leader member exchange and organization citizenship 
behavior: A case of khyber Pakhtunkhwa universities 


Beş büyük kişilik özelliğinin lider üye etkileşimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: 
Kyhber Pakhtunkha üniversiteleri örneği 


Investigating the relations of psychological contract, organizational transparency and leader-member 
exchange with employee performance behaviors 


Psikolojik sözleşme, örgütsel şeffaflık ve lider-üye etkileşiminin çalışan performans davranışları ile 
ilişkisinin incelenmesi 

The effect of organizational culture & authentic leadership on whistleblowing: Cross-cultural research 
between Turkey & Ethiopia 

Örgütsel kültürün ve otantik liderliğinin bilgi ifşa etme etkisi: Türkiye ve Etiyopya karşılaştırması 
Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık, örgütsel sessizlik ve örgütsel 
tükenmişlik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

An analysis of relationship between organizational citizenship, organizational silence and 
organizational burnout behaviors ofteachers working in middle schools 

Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılığın örgütsel sessizliğe etkisi: Ankara'da faaliyet gösteren havacılık 
bakım merkezlerinde bir araştırma 


The effects of organizational communication and organizational commitment on organizational silence: 


A research on aviation maintenance centers in Ankara 


Örgütsel adalet algısı, örgütsel vatandaşlık davranışı, işten ayrılma niyeti ve örgütsel 
insandışılaştırılma algısı arasındaki ilişkiler 

Relationship between organizational justice perception, organizational citizenship behavior, intention 
to leave work and organizational dehumanization perception 

Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki 

The relationship between teachers' organizational support organizational identification and 
organizational commitment perceptions 

Örgütsel bilgi paylaşımı ve örgütsel yenilikçiliğin örgütsel inovasyon iklimine etkisinin sağlıkçı 
akademisyenler örnekleminde araştırılması: Iran ve Türkiye karşılaştırması 


A sample in academicians paramedics about the effect of the organisational knowledge share and 
organisational innovative behavior on organisational innovation climate: Comprassion of Iran and 
Turkey 


Araştırma görevlilerinin örgütsel politika ve örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri 


Research assistants' organizational policy and organizational support perceptions and their 
organizational cynicism levels 
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Sağlık çalışanlarının psikolojik sözleşme algılarının örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 


The effects of the psychological contract perception on organisational trust, organisational 
identification and organisational citizenship behaviour on health employees 


The impact of organizational culture and structure on enterprise resource planning success 


Örgütsel kültür ve örgütsel yapının kurumsal kaynak planlaması başarısına etkisi 
An empirical study to determine the effect of organizational culture on organizational commitment 


Örgütsel kültür ve örgütsel bağlılığının etkisinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma 
The effect of organizational justice on organizational citizenship behavior 
Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 


The impact of strategic empowerment and organization environment in organizational innovation - 
analytical study in University of Duhok -Irag 


Stratejik güçlendirmenin örgütsel ortam ile örgütsel yeniliğe etkisi - Irak Duhok Üniversitesinde 
analitik araştırma 

Exploring the effect of organizational culture on organizational ambidexterity 

Örgütsel kültürün örgütsel ustalık üzerindeki etkilerinin araştırılması 

The relationship between organizational silence and organizational commitment: A study 


Örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bir uygulama 


Organizational citizenship behavior, letader-member exchange, and organizational justice in Albanian 


higher education institutions 

Arnavut yüksek öğretim üyelerin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi, lider-üye etkileşimin ve 
örgütsel adaletin rolü 

The effect of workplace political tactics on organizational citizenship behavior and task performance: 
The moderating role of perceptions of organizational politics 


İş yerinde uygulanan siyasi taktiklerin örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş performansı üzerine etkisi: 


Örgütsel politika algısının moderatör rolü 


Öğretim elemanlarının örgütsel sosyalleşme ve örgütsel sessizlik düzeylerinin incelenmesi 


Investigation of organizational socialization and organizational silence levels of academics 


Örgütsel politika algısı ve örgütsel güven arasındaki ilişkide güç mesafesinin düzenleyici rolü 
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The moderating role of the power distance in the relationship between organizational politics 
perception and organizational trust 

Örgütsel erdemlilik ile örgütsel sağlık arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi 
Examining of the relationship between organizational virtue and organizational health according to the 
perceptions of teacher 


Örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Bir kamu kurumunda 
araştırma 


The interrelationship among organizational socialization, psychological contract and organizational 
commitment: The research in a public institution 


Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Karaman ili örneği 


An examination of the relationship between organizational citizenship behavior and organizational 
silence: The case of Karaman province 

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel dışlanma ve örgütsel uyum algıları arasındaki ilişki 
The relationship between primary and secondary school teachers'perceptions of organizational 
ostracism and organizational fit 

Çalışan kadınlarda örgütsel sessizlik ile örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi 


An analysis of the relationship between organizational silence and organizational socialization in 
working women 


Algılanan iş güvencesizliğinin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde örgütsel desteğin düzenleyici rolü 


The moderating effect of perceived organizational support on the relationship of perceived job 
insecurity and organizational cynicism 


Çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri üzerine bir 
araştırma 


A research on the impact of employee job satisfaction and organizational commitment on 
organizational citizenship behavior 


Erbil temel okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algılarıyla örgütsel sessizlik 
arasındaki ilişki 


A research on the relationship between organizational justice and organizational silence in Erbil basic 
schools 


Liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre örgütsel özdeşleşme ile örgütsel muhalefet 
arasındaki ilişki 


The relationship between organizational identification and organizational dissent according to the 
views of upper-secondary state school teachers 

Kamu çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemeye 
yönelik bir araştırma: Karaman örneği 


A research to investigate the impact of organizational cynicism levels of public employees on their 
organizational commitment: The case of Karaman 


Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel bağlılığa etkisi: Bir kamu kurumunda araştırma 
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The effect of perceived organizational support on organizational commitment: A research on a public 
organization 


Örgütsel stres ve örgütsel stresle başa çıkma yöntemleri: İstanbul'da bir perakende mağazası ve 
şubelerinde araştırma 


Organizational stress and coping methods with organizational stress: Research in a retail store and 
branches in Istanbul 


Yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının örgütsel özdeşleşme ve örgütsel yabancılaşmaya etkisi 
üzerine bir araştırma: Beş yıldızlı otel işletmeleri örneği 


A researh on the effect of power sources used by managers to organizational identification and 
organizational alienation : A case of five stars hotel business 


İnovasyon ve örgütsel öğrenmenin örgütsel performansa etkisi: Yazılım firmalarında bir uygulama 


The effect of innovation and organizational learning on organizational performance: An application in 
software companies 

Otel işletmelerinde örgütsel sosyalizasyonun, duygusal emek ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: 
Muğla ilinde bir araştırma 


The effects of organizational socialization on emotional labour and organizational commitment in hotel 
facilities: A research in Muğla 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, etik davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine bir 
araştırma 


A study on the organizational commitment, ethical behavior and organizational citizenship of teachers 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel adaletin işten ayrılma niyetine etkileri üzerine bir araştırma: Elektrik 
sektöründe bir uygulama 


A study of organizational commitment and the organizational justice's effects on the intention of 
leaving job: An application in the electricity sector 


İşletmelerde örgüt kültürü, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Hatay ilinde bir 
araştırma 


The relationship between organizational culture, organizational trust and organizational commitment: 
A research in Hatay 


Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir uygulama 


The impact of organizational trust on organizational commitment and an application 
Örgütsel bağlılık ve örgütsel tükenmişlik ilişkisi ile ilgili kamu kurumu çalışanları üzerinde bir araştırma 


A research on public institutions's employee relating to the relationship between organizational 
commitment and organizational burnout 


Öğretim elemanlarının örgütsel demokrasi algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationshipbetween organizational democracy perceptions and cynicism levels of academics 
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İşletmelerde örgütsel adalet algısı ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Bir alan araştırması 
Relationship between organizational justice perception and organizational silence in businesses: Case 


study 


Sınıf öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki 
The correlation between classroom teachers' organizational justice perception and organizational 


cynicism attitudes 


Örgütsel iletişim doyumunun iş tatmini ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi: Görgül bir araştırma 
The relationship between organizational communication, job satisfaction and organizational 


commitment : An empirical study 


Okul müdürlerinin örgütsel yenilik yönetimi davranış düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık 


düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between school administrators' organizational innovation management behaviour 


levels and teachers' organizational commitment levels 


Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında genel bilgiler öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ve örgütsel 


davranışları arasındaki ilişki 


The relationship between general information teachers' organizational justice perceptions and their 
organizational behavior in vocational and technical education institutions 


Performans değerlendirme memnuniyetinin örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş 


tatmini üzerindeki etkisine yönelik bir uygulama 


Its an application for affection the satisfaction of performance evaluation on organizational 
commitment, organizational citizenship behavior and job satisfaction 
Örgütsel özdeşleşme ile örgütsel bağlılık ilişkisi bağlamında Ankara enerji sektörü özel şirket çalışanları 


üzerine bir araştırma 


The relationship between organizational commitment and organizational identification: a research on 


private company employees in Ankara energy sector 


İlkokullarda örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki (Eskişehir il merkezindeki 


ilkokullarda bir çalışma) 


The relationship between organizational silence and organizational commitment in principles (A study 


in central primary schools of Eskişehir) 


Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri 


örnekleminde incelenmesi 


An investigation of the relationship between organizational justice and organizational commitment in 


the case of youth services and sports provincial directorates 


İşletmelerde etik değerlerin uygulanmasının örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü 


Intermediary role of organizational justice in impact of effect of applying ethical values in enterprises 


on organizational commitment 


İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin görüşlerine göre örgütsel adalet ve örgütsel iklim arasındaki 


ilişki (Edirne ili örneği) 
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Relationhips between organizational justice and organizational climate according to primary school 
teacher.(Edirne province sample) 


Okul yöneticilerinin kullandıkları makamsal güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ve 
örgütsel sinizm davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The investigation of the relationship between organizational citizenship and organizational cynicism 
behaviors of teachers with multiple power resources using school administrators 


Örgütsel iklim örgütsel bağlılık ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma 


Organizational climate organizational commitment: A research in the banking sector 


İş yaşamında algılanan örgütsel adaletin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: İstanbul ili 
Büyükçekmece ilçesinde bir uygulama 


The influence of the organizational justice perceived in the work place on vage earners' organizational 
loyalty; A case study in the city of Istanbul in Büyükçekmece region 


Örgütsel bağlılık ve sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri (Cerrahpaşa örneği) 


Organizatonal commitment and levels of health employee's organizatinal commitment (Cerrahpaşa 
trial) 


Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between teachers organizational silence and organizational commitment levels 


İşgören kaygı düzeyinin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık ilişkisinde aracılık rolü: Yiyecek 
içecek işletmeleri örneği 


Employee perceptions of organizational justice and organizational commitment the mediating role of 
anxiety: The case of food and beverage business 


Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki 


Relationship between teachers' organizational trust and organizational cynicism levels 


Örgütsel stresle başa çıkma, örgütsel adalet algısı, iş tatmini ve duyguların üretkenlik karşıtı iş 
davranışlarındaki rolü 


The roles of coping with organizational stress, organizational justice perception, job satisfaction and 
emotions in counterproductive work behaviors 


Örgütsel politika algısının örgütsel sinizme etkisi 


The effect of perceptions of organizational politics on organizational cynicism 


Marmara bölgesinde yer alan GHSİM'de çalışan kamu personelinin örgütsel bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık ile sosyal kaytarma arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
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An analysis of the relationship between organizational commitment, organizational citizenship and 
social loafing of public employees employed in ghsim in Marmara region 

Örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık ilişkisi: Van ili konaklama işletmeleri örneği 

Relationship between organizational cynicism and organizational commitment: The sample of 
accomodation establishments in the Van 


Örgütsel sessizliğin kayırmacılığa etkisi örgütsel güvenin aracılık rolü. Mersin ili örneği 
Therole of organizadional trust in mediation role. The case of Mersin province 


Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel sessizlik ve seslilik arasındaki ilişki üzerine bir araştırma 
A research on relationship between perceived organizational justice with organizational silence and 
organizational voice 


Sağlık sektöründe örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi: İstanbul hastanelerinde görev yapan 
hemşireler üzerine bir araştırma 


Organizational trust and organizational commitment in the health sector: A research on the nurses in 
Istanbul hospitals 


Otelcilik sektöründe örgütsel güven algısı ve örgütsel bağlılık ilişkisi: İstanbul 4 ve 5 yıldızlı konaklama 
işletmeleri çalışanları örneği 


The relationship between organizational trust and organizational commitment in hotel industry: 
Istanbul 4 and 5-star hospitality workers' sample 


Ortaokullarda örgütsel toksisitenin kaynaklarının, etkilerinin ve örgütsel toksisiteyle başa çıkma 
stratejilerinin incelenmesi 


Analysis of the sources and effects of organizational toxicity and the strategies used to cope with 
organizational toxicity in secondary schools 


Öğretmenlerde örgütsel değişim sinizmi ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between the organizational change cynicism and organizational commitment of 
teachers 


Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir araştırma 
A study on the relationship between organizational socialization and organizational cynicism 


Algılanan örgütsel desteğin örgütsel yabancılaşma üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma 
A study to determine the impact of perceived organizational support on organizational alienation 


Stratejik çeviklik, iş özerkliği, örgütsel iletişim, örgüt güvenlik iklimi, örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişkiler ve sağlık sektöründe bir araştırma 


A research between strategic cycling, business autonomy, organizational communication, organization 
security climate, organizational legislation and health sector 


Algılanan örgütsel destek ile örgütsel sinizmin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri: Atatürk 
Havalimanı temsil-gözetim ve yönetim hizmetleri şirketlerine yönelik bir araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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The effects of perceived organizational support and organizational cynicism on turnover intent: A 
research on representative companies at Atatürk Airport 

Beden eğitimi öğretmenleri tarafından algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

The investigation of the relationship between organizational support and organizational religue 
perceived by physical education teachers 

Örgütsel sessizlik, örgütsel adalet ve işe yabancılaşma arasındaki ilişkiler: Hizmet sektöründe bir 
uygulama 

The relationship between organizational silence, organizational justice and alienation to work: An 
application in the service sector 

Öğretmen görüşlerine göre okullarda örgütsel sosyalleşme ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 

Investigation on the relationship between organizational socialization and organizational silency levels 
in schools by teachers view 

Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında presenteizm ve örgütsel bağlılığın örgütsel sessizlik üzerine 
etkileri 

Effects of presenteeism and organizational commitment on organizational silence in the central 
organization of Department of Sports Services 

Anadolu lisesi öğretmenlerinin denetim odağı, özgüven ve algılanan örgütsel destek ile örgütsel 
sessizlik algıları arasındaki ilişki 

The relationship between organizational silence perceptions and locus of control, self-confidence and 
perceived organizational support of Aanatolian high school teachers 

Örgütsel adalet algısının işe tutkunluk üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracı rolü 


The mediator role of organiztional cynism on the effect of organizational justice on work engagement: 
a resarch in service sector 


Akademisyenlerin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinin 
incelenmesi 


The influences upon organisational dependencies ofacademicians perceptions related to organisational 
cynicism 

Hemşirelerde örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki 

The relationship between organizational cynicism and organizational identification in nurses 


İşyerinde psikolojik taciz ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü 
üzerine bir araştırma 


A research on the mediating role of organizational commitment in the relationship between workplace 
bullying and organizational citizenship behavior 


Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık ilişkisinin hemşireler açısından incelenmesi: Süleyman 
Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi örneği 


mnergiz.blogspot.com 
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The relationship between perceived organizationalsupport and organizational loyotg to be examined 
by nurse, example of, Süleyman Demirel University Research and Practice Hospital 


Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerine etkisinin incelenmesi: Hekimlere yönelik bir araştırma 


The investigation of the effects of organizational cynicism on organizational commitment: A research 
on doctors 


Sağlık kurumlarında örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ve bir araştırma 


The relationship between organizational trust and organizational citizenship behavior and a research 
on health institutions 


Örgütsel güven, hissedilen güvenilirlik, işyerinde dışlanma ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 
yordayıcı ilişkiler üzerine bir araştırma 

A research on the predictive relationships between organizational trust, felt trustworthiness, exclusion 
in the workplace and organizational citizenship behavior 


Al-Qaeda: its ideology and organizational evolution 
El-Kaide: ideolojisi ve örgütsel gelişimi 


The effect of organizational justice on employee well-being: A case study from information technology 
field in Turkey 


Örgütsel adaletin iyi oluş üzerindeki etkisi: Türkiye'de bilgi teknolojileri alanında bir uygulama 
The relationship between openness to change and organizational commitment in FMCG sector 
FMCG sektöründe değişime açıklık ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


The impact of total guality management practices on organizational performance in iragi private 
higher educational organizations: A case study on iragi organizations 


Irak özel yüksek öğretim organizasyonlarında toplam kalite yönetim uygulamalarının örgütsel 
performans üzerindeki etkileri: Irak organizasyonlarına ilişkin bir vaka çalışması 


A research on the effects of leader member exchange on organizational citizenship behavior 
Lider üye etkileşiminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisine yönelik bir araştırma 


A research on operational funds and organizational performance correlation in nonprofitable 
organizations 


Kar amacı gütmeyen örgütlerde operasyon fonları ve örgütsel performans ilişkisi üzerine bir araştırma 


The relationship between paternalistic leadership and organizational silence 
Paternalist liderlik ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 


The role of talent management process in achieving organizational innovation of northirag: an 
analytical study in the telecommunication companies 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yönetimi = Health 
Care Management 
Sağlık Kurumları 
Yönetimi = Health 
Care Management ; 
İşletme = Business 
Administration 


Sağlık Kurumları 
Yönetimi = Health 
Care Management ; 
İşletme = Business 
Administration 
Psikoloji — 
Psychology 


Uluslararası İlişkiler 
= International 
Relations 

İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 119 / 195 


MOHAMMAD FARID 
NOORZAD 


MUHANNAD 
MOHAMED ENBAYA 


HASAN MEHMED 
AYT 


ESİN ÇETİN 
ÖZBUDAK 


OĞULCAN SELÇUK 


NAZRİN 
MAMMADOVA 


GİZEM AKINCI 


FATMA FEYZA 
KESKİN 


BURÇİN ÖZDAMAR 


FATİH YURDAKUL 


PELİN ŞEN 


OSMAN TAYYAR 
ÇELİK 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2017 


Kuzey ırak'ta örgütsel yenilikçiliğe ulaşmada yetenek yönetimi sürecinin rolü: iletişim şirketlerinde 
analitik bir çalışma 


Exploring the effects of diversity management on organizational climate 


Farklılıkların yönetiminin örgütsel iklim üzerindeki etkileri 


Examining the relationship between employee engagement and organisation reputation; Research in 
Oilibya Global Company 


Çalışan katılımı ile örgütsel saygınlık arasındaki ilişkinin kurulması: Oilibya Global Company'de 
araştırma 


The effects of job stress on organizational citizenship behavior in the B2B Services Sector 


B2B hizmet sektöründe iş stresinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi 


Are you prepared? measuring the level of perceived risk for organizational trauma and its relationship 
with organizational resilience 


Hazır mısınız? organizasyonel travma için algılanan risk düzeyinin ölçülmesi ve örgütsel dayanıklılıkla 
ilişkisi 

A research about discussion of organizational communication and strategic planning process 
Örgütsel iletişim ve stratejik planlama sürecinin tartışılması üzerine bir araştırma 

The relationship between organizational justice and work motivation: A private school sample 


Örgütsel adalet ve iş motivasyonu arasındaki ilişki : Bir özel okul örneği 


Generation Y preferences at workplace in relation to job satisfaction & organizational commitment 


Türkiye'de Y kuşağının çalışma hayatından beklentileri ve bu beklentilerin örgütsel bağlılık ve iş tatmini 
ile ilişkisi 

Relationship between social capital, information sharing, organizational ambidexterity and firm 
performance in technology parks 


Türkiye'deki Teknopark firmalarında sosyal sermaye, bilgi paylaşımı, örgütsel çiftyönlülük ve firma 
performansı arasındaki ilişki 


The influence of ethical blindness on organizational citizenship behavior in organizations 
İşletmelerde etik körlüğün örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi 
Relationship between perceived organizational justice and job satisfaction and a research 


Algılanan örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişki ve bir araştırma 
Diversity and organizational attitudes: analysis of homosexuality, gender, and disability at work life 


Çeşitlilik ve örgütsel tutumlar: çalışma hayatında eşcinsellik, toplumsal cinsiyet ve engellilik analizi 


Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel politika algılarıyla örgütsel bağlılıkları ve örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasındaki ilişkinin analizi 
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An analysis of relationship between secondary school teachers' perceptions of organizational politics 
and their organizational commitment and organizational citizenship behaviors 


Örgütsel adaletin örgütsel sinizme etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü 


The mediator role of organizational commitment in the effect of organizational justice on 
organizational cynicism 

Örgütsel çekicilik, örgütsel imaj ve örgütsel sadakat arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre 
incelenmesi 


Investigation of the relationship between organisational attractiveness, organisational image and 
organisational loyalty according to the teachers' opinions 


Perception of employer branding in relation with organizational commitment, organizational 
identification and communication climate in higher education institutions 


Yükseköğretim kurumlarında algılanan işveren markasının örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve 
iletişim iklimi ile ilişkisi 
Örgütsel alt kültürlerin bireysel ve örgütsel temelleri: Bir sanayi firmasında araştırma 


Individual and organizational essentials of organizational subcultures: Research on an industrial firm 
Örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin etkisi: Otel 
işletmelerine yönelik bir araştırma 

The effect of psychological capital on relationship between organizational support and organizational 
identification: A research on hotel businesses 

İş güvencesizliği algısının ve örgütsel güven düzeyinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki 
etkileri: Devlet ortaokulu ve özel ortaokul öğretmenleri üzerine bir araştırma 

The effects of perceived job insecurity and organizational trust level on organizational citizenship 
behaviour: A research on public and primary middle school teachers 


Nepotizmin, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: İş görenlerin mülkiyet sahipliği 


yoluyla ve özel girişimlere devir şeklinde özelleştirilen işletmelerde bir araştırma 
The effect of nepotism on organizational commitment and organizational citizenship behavior: A 


research applied in business firms privatized by the property ownership of the workers and by getting 


transferred to the private enterprise 

Liderlik türleri,örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık ilişkisi 

Relation of leadership types on organizational engagement and organizational citizenship 
Yöneticilerin örgütsel adalet anlayışının işgörenlerin örgütsel bağlılık ve iş tatmini düzeylerine etkisi: 
Savunma sanayinde bir uygulama 


Effect of managers' organizational justice understanding on the level of employees organizational 
commitment and job satisfaction: A study in defense industry 


Erkek çalışanların örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetlerinin yatırım modeli 
çerçevesinde incelenmesi 


Examining organizational commitment, organizational cynicism and intention to leave of male 
employees based on investment model 
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Çalışanların otantik liderlik algılarının örgütsel vatandaşlık ve iş performansı üzerindeki etkisi ve 
örgütsel güvenin aracı rolü: Izmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de bir araştırma 


The effects on organizational citizenship and business performance of authentic leadership perceptions 


of employees and mediating role of organizational trust: A research in İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 


Personel güçlendirme ve örgütsel öğrenmenin örgütsel yaratıcılığa etkisi: Konu ile ilgili bir araştırma 


The effect of personal empowerment and organizational learning on organizational creativity: A 
research on the subject 


İlkokul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve örgütsel 
muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between primary school principals' paternalistic leadership behaviours and teachers' 
organizational creativity and organizational dissent levels 

Öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik öğretimsel liderlik algıları çerçevesinde örgütsel bağlılık ve 
örgütsel sinizm 

Organizational commitment and organizational synism in the framework of teacher's instructional 
leadership perceptions towards school administrators 

Örgütsel adaletin örgüt sağlığına etkisinde örgütsel özdeşleşmeninin rolü: Nevşehir ilindeki konaklama 
işletmelerinde bir araştırma 


The role of organizational identification in the influnce of the perceptions of organizational justice on 
organizational health: A study in three, four and five star hospitality enterprises in Nevşehir 


Öğretmenlerin dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve örgütsel destek algılarının iş yaşam kaliteleri 
üzerine etkisi 


Effects of teachers' transformational leadership, organizational justice and organizational support 
perceptions on their quality of worklife 


Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel sessizlik davranışı arasındaki karşılıklı etki derecelerinin 
yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi:Rize ili otel işletmelerinde bir uygulama 

Examination of mutual impact levels of organizational citizenship behavior and organizational silence 
behavior by structural equality modelling: A study in Rize hotels. 

Örgütsel ve kişisel öncülleri bağlamında örgütsel vatandaşlık davranışı: Bir model testi 
Organizational citizenship behavior in the context of organizational and personal premises: A model 
test 

Duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisine örgütsel güven ve örgütsel bağlılığın aracılık etkisi 

The intermediate effect of organizational trust and organizational commitment to relationship of 
emotional intelligence and job satisfaction 

Örgüte güven, örgütsel değişim ve örgüt içi iletişimin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi üzerinde bir 
araştırma 


A study on the effect of trust, organisational change and intra organisational communication on 
organisational health 
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Özelleştirme uygulamasının örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti 
üzerine etkisi: Bir alan araştırması 

The organizational commitment of privatization implementation, organizational citizenship behavior 
and that's intention to leave the effect: A field research 

Okul müdürlerinin liderlik stilleriyle öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık algıları 
arasındaki ilişki 


The relationship between school leaders' leadership styles and teachers' perceptions of organizational 


cynicism and organizational commitment 


Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel bağlılığa etkisinde kişilik özelliklerinin rolü: Otel işletmelerinde bir 


araştırma 

The role of personal cracteristics in perceived organizational support's, effect to the 
organizationalcommitment: A study in hotel businesses 

Örgütsel sessizlik davranışı ölçeğinin geliştirilmesi ve hemşirelerin örgütsel sessizlik düzeylerinin 
belirlenmesi 


Developing organizational silence behaviour scale and determining nurses' organizational silence level. 


Spor işletmelerinde psikolojik sözleşme ihlallerinin çalışanların örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık 
algılarına etkisi: kayseri büyük şehir belediyesi spor işletmelerinde bir araştırma 

The effect of psychological agreement violations in sports centres on organizational cynicism and 
organizational commitment perceptions of the employees: aresearch on the sport centers of kayseri 
metropolitan municipality 

The relationship of organizational ambidexterity with whistleblowing act and employees' intention to 
leave 


Akademisyenlerde örgütsel ustalık, etiksel ifşa arasındaki ve işten ayrılma niyeti arasındakı ilişki 


Measuring the relationship between quality management and organizational innovation performance: 


Mediating effects of knowledge management and intellectual capital 
Kalite yönetimi ile örgütsel yenilikçilik performansı arasındaki ilişkiyi ölçmek: Bilgi yönetimi ve 
entelektüel sermayenin arabulucu etkisini incelemek 


Experimental exploration of attitude change: A path model of cognitive dissonance, resilience, and 
readiness for organizational change among prospective teachers 


Tutum değişiminin deneysel yöntemle incelenmesi: Öğretmen adayları arasında bilişsel uyumsuzluk, 
yılmazlık ve örgütsel değişime hazır olma durumunun bir yol analizi 


Analyzing effects of organizational career management activities on employees' career outcomes 
Örgütsel kariyer uygulamalarının çalışanların kariyer çıktılarına etkisinin analizi 

Organizational Learning Culture, the Climate for Innovation and Organizational Resilience 
Örgütsel öğrenme kültürü, inovasyon iklimi ve kurumsal dayanıklılık/rezilyans 

Marketing essays on complex organizational forms and risk 


Karmaşık örgütsel formlar ve risk üzerine pazarlama denemeleri 
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Örgütsel prestij, örgütsel kimlik ve örgütsel vatandaşlık kavramları arasındaki ilişki: Bir alan 
araştırması 


The relationship among terms of organizational prestige, organizational identity and organizational 
citizenship: A field research 


Örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm ilişkisi 


The relationship between organizational trust, organizational identification and organizational cynicism 


The effect of organizational characteristics on organizational attractiveness: The moderating role of 
personality 


Örgütsel özelliklerin örgütsel çekicilik üzerindeki etkisi: Kişiliğin arabulucu rolü 


The moderating effect of perceived organizational support (pos) in the impact of workload and work- 
family conflict on organizational commitment - A research in hospital nurse staffing 


İş yükü ve iş-aile çatışmasının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve algılanan örgütsel desteğin 
düzeltici etkisi - Hemşireler üzerinde bir araştırma 


Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma 
Örgütsel adalet ile örgütsel bağlilik arasindaki ilişkinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalişma 


The relationship among teachers' perceived organizational support, organizational commitment and 
turnover intention 

Öğretmenlerin örgütsel destek algıları, örgütsel bağlılık düzeyleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki 
ilişki 

Impacts of social comparison orientation on the relationship between organizational commitment and 
organizational justice 


Sosyal kıyaslama eğiliminin örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiye etkileri 


İşyeri nezaketsizliği ve örgütsel sessizlik ilişkisinde örgütsel dışlanmanın aracı rolü 


The mediating role of workplace ostracism on workplace incivility and organizational silence 
relationship 


Sağlık kurumlarında hemşirelerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel adaletin iş motivasyonuna etkisi; 
özel hastaneler alan araştırması 

Nurses' organizational justice perception and the effect of organizational to the bussiness motivation 
in healthcare organizations; field survey in private hospitals 


Öğretmen algılarına göre örgütsel sağlık ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi 
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The investigation of the relationship between organizational health and organizational commitment 
according to teacher perceptions 


Sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde örgütsel sinizmin etkisi: Burdur ili örneği 


The affect of organizational cyncism over class teachers organizational commitment: Burdur sample 
Çalışanların otantik liderlik algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılıklarıyla olan 
ilişkisi üzerine bir araştırma; Katılım bankası örneği 


Research on the effect of authentic leadership on organizational citizenship behavior of employees and 
employees' organizational commitment 


Örgütsel güven-örgütsel bağlılık ilişkisi: İstanbul ilinde karayolu ulaştırma sektörü üzerinde bir 


araştırma 


The relationship between organizational trust and organizational commitment: A study on 
transportation sector in Istanbul 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkisinde güç mesafesinin düzenleyici etkisi 
The moderator effect of power distance on the relationship between organizational commitment and 


organizational silence 


İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel sağlık ile öğretmenlerin örgütsel 
vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki 

The relationship between organizational health and organizational behavior according to the 
perceptions of primary and secondary school teachers 


Havayolu işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel bağlılıklarının iş tatminleri üzerindeki 


rolü 


The role of organizational justice and organizational commitment of aviation sector employess on their 


business satisfaction 


İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Ankara 


Altındağ ilçesi örneği 


The relationship between primary and secondary school teachers' organizational cynicism and 
organizational citizenship behaviors: Ankara Altındağ district sample 


Örgütsel sosyalleşmenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi 


The impact of organizational socialization on organizational identification 
Örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir uygulama 


Examining the relationships among organizational commitment, organizational justice and life 
satisfaction: An application 
Örgütsel stres kaynakları ile örgütsel bağlılık ilişkisi: Akademisyenler üzerinde bir araştırma 


Relationship between organizational stress sources and organizational commitment: A resarch on the 


academicians 
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Bankalarda örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Düzce ili örneği 
The relationship between organizational justice and organizational commitment in banks: The example 


of Duzce province 


İşyerindeki yıldırma davranışlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Örgütsel bağlılık ve örgütsel 
sessizliğin aracılık rolü 

The effect of mobbing at work on the intention to leave: The mediaton role of organizational 
commitment and organizational silence 


Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 
The relationship between teachers' organizational support perceptions and organizational commitment 


Hemşirelerde örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi: 
üniversite hastanesi örneği 

Investigation on the relationship between organizational justice, job satisfaction and organizational 
administration in nurses: example of university hospital 


Lise öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının yordayıcısı olarak örgütsel sosyalleşme 
Organizational socialization as a predictor of high school teachers' organizational citizenship behaviors 


Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkide lider- 
üye etkileşiminin aracılık etkisi 


The relationship between research assistants' perceived organizational support and organizational 
commitment the mediator effect of leader-member exchange 


Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel sinizme ve görev performansına etkisi üzerine bir 


araştırma 


A study about the reflection of the workers' organizational justice perception on the organizational 
cynicism and the effect on the business perfomance 


Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: Otel çalışanları üzerinde bir 


araştırma 


The relationship between organizational justice and work alienation: A research on hotel staff 
Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının yordanmasında, okul yöneticilerinin kullandıkları güç mesafesi ve 
örgütsel adaletin etkisi 


The power distance and the effect of organizational justice that the school principals use to predict 
organizational independence of teachers 


Örgütsel güven ile lider-üye etkileşiminin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi: Özel okullar üzerine bir 


araştırma 


The effect of organizational trust and leader-member exchange on organizational health: A research 


on private schools 


Havacılık sektöründe örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı: Hava aracı bakım 
teknisyenleri üzerine bir araştırma 


Organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior in the aviation 
sector: A research on aircraft maintenance technicians 
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Çalışma yaşamında örgütsel iklimin örgütsel sessizlik üzerindeki etkileri ve bir örnek çalışma 
Organizational effects on organizational silency and a sample study on working life 


Öğretmenlerin algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleme düzeylerinin veri madenciliği ile analizi 


Analysis of teachers' perceived organizational support and organizational identification levels by data 
mining 
Örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşmenin ihbar davranışına etkisi: Mersin ilinde bir araştırma 


The effects of organizational justice and organizational identification the whistleblowing: A research on 
Mersin 


Spor bilimleri fakültelerinde görev yapan akademik personelin örgütsel adalet algıları ile örgütsel 
sinizm tutumlarının incelenmesi 


The investigation of organizational justice perceptions and organizational cynicism attitudes of the 
academic staff working in the faculty of sports sciences 


Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel farkındalık ve örgütsel güven düzeylerinin araştırılması 
Investigation of level and organizational trust levels of organizational awareness of physical education 
teachers 


Meslek liselerinde örgütsel adaletin okul-sanayi işbirliğine etkisi ve örgütsel vatandaşlığın aracı rolü: 
İstanbul ili örneği 

The effect of organisational justice on schoolindustrial cooperation at vocational high schools and the 
intermediary role of organisatinal citizenship: the sample Istanbul province 

Örgütsel bağlılık değişime direnç ilişkisi ve örgütsel bağlılığın değişime direnç üzerindeki etkisi 
Organizational commitment and resistance to change relationship and the effect of organizational 
commitment on resistance to change 


Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel yabancılaşmanın, çalışanların stres düzeyi üzerindeki etkisini 
incelemeye yönelik bir araştırma 


A research on the effect of organizational identification and organizational alienation on the stress 
level of employees 


Örgütsel yapı bağlamında bilgi yönetimi süreçlerinin örgütsel performansa etkileri: Ankara Üniversitesi 
örneği 


Organizational performance effects of information management processes with organizational 
structure: Ankara University sample 


Örgütsel adalet algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisini incelemeye yönelik bir araştırma 
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A study on the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior 


Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Bir aile işletmesinde araştırma 

The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior: Research at a 
family firm 

Örgütsel sessizlik ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ağrı örneği 


Investigating the relationship between organizational silence and organizational trust: Ağrı sample 
Örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Gaziantep'te bir alan araştırması 


Relationship of organizational alienation and organizational silence: A field research in Gaziantep 


Kamu hizmetleri motivasyonu, kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel adalet algısının örgütsel 
bağlılık üzerine etkisi: Bir kamu kurumunda alan araştırması 


The effect of public service motivation, corporate social responsibility and perceived organizational 
justice on organizational commitment: Field study at a public institution 


İstanbul Çekmece Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde çalışan doktorlarda ve hemşirelerde 
örgütsel adalet, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerine bir çalışma 


A study on organizational justice, occupational satisfaction and organizational commitment among 
medical doctors and nurses working in the hospitals subordinated to General Secretariat of Istanbul 
Cekmece Region 


Algılanan örgütsel destek, lider desteği ve sosyal desteğin iş tatminine etkisinde örgütsel bağlılığın 
aracılık rolü: Savunma sektöründeki KOBiler üzerine bir araştırma 


The mediating effect of organizational commitment on the influence of perceived organizational 
support, leader support and social support to work satisfaction: A study on small and medium-sized 
enterprises operating on defence industry 


Örgütsel sinizm ve iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: Banka çalışanları üzerinde bir uygulama 


The effect of organizational cynicism and job satisfaction on organizational: A case study on banks 
employees 


Otel işletmelerinde örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkilerinin incelenmesi 


The effects of organizitional justice on organizitional cynicism in hotel enterprises 
Örgütsel stres ve yabancılaşma ile örgütsel özdeşleşme ilişkisi: Hastane örneği 


Organizational stress and organizational relationship between foreign exercise: Hospital example 
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Örgütsel sessizlik, presenteizm ve algılanan örgütsel destek ilişkisi: Yalova Devlet Hastanesi örneği 


Organizational silence, presenteism and perceived organizational support relationship: Yalova State 
Hospital example 

Niğde ilindeki beden eğitimi öğretmenlerinin mobbing, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki 
ilişkilerinin araştırılması 


Investigating the relationship of mobbing, organizational silence and organizational cynicism among 
physical education teachers in Niğde 


Konaklama işletmelerinde çalışanların mobbing ve örgütsel sinizm algıları ile örgütsel güven 
düzeylerinin ilişkisi: Alanya'daki dört ve beş yıldızlı otellerde bir uygulama 


The relationship between mobbing and organizational cynicism perceptions and organizational trust 
levels of employees in the hospitality industry: An application in four and five star hotels in Alanya 


Otelcilik sektöründe örgütsel öğrenmenin örgütsel bağlılığa etkisi 

The effect of organizational learning on organizational commitment 

Okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ve örgütsel vatandaşlık davranışları 
Organizational commitment and behavioral perceptions of preschool teachers 

Örgütsel bağlılık ve örgütsel prososyal davranışların işten ayrılma niyeti ile ilişkisi 

Relationship between turnover intention, organizational commitment and organizational prosocial 


behaviors 


Yabancılaşma olgusunun örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir 
araştırma: Adıyaman Üniversitesi örneği 


Organizational reliability and organizational citizenship behavior: Adıyaman University sample 


Örgütsel tükenmişliğin,örgütsel bağlılığa etkileri hakkında üniversite idari personeli üzerinde bir 
uygulama (Gazi Universitesi rektörlük çalışanları üzerine bir araştırma) 


An application on university administrative staff about the effects of organizational binding on 
organizational commitment (A research on Gazi University rector workers) 


Mobbing davranışı, örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki 


Relationship between organizational justice perceptional and organizational silence levels with 
mobbing 


Commitment and satisfaction of barangay health workers in Marawi city, Philippines 


Filipinlerde Marawi şehrindeki barangay sağlık işçilerinin örgütsel bağlılık ve iş memnuniyeti 
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Investigating the benefits of implementing the balanced scorecard to improve the organizational 
performance 
Örgütsel performansı artırmak için kurumsal karne kullanımının avantajlarını araştırmak 


Moderating effects of workforce diversity on the relationship between entrepreneurial orientation and 
organizational performance 


Çalışma çeşitliliğinin girişimcilik yönetimi ve örgütsel performans arasındaki ilişkilere etkisinin 
iyileştirilmesi 


İşletmelerde eğitim ve geliştirme ile bireysel ve örgütsel performans ilişkisi 


Işletmelerde eğitim ve geliştirme ile bireysel ve örgütsel performans ilişkisi 


The investigation of relationship between perceived psychological contract breaches and 
organizational silence: The case of kilis state hospital 


Psikolojik sözleşme ihlalleri ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kilis Devlet Hastanesi 
örneği 

Analysis of organizational learning: A research on information and communication technology industry 
in Ankara 

Örgütsel öğrenme analizi: Ankara'da bilgi ve iletişim teknoloji endüstrisi üzerine bir araştırma 

The relationship between management models and organizational innovativeness 

Yönetim modelleri ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişki 

The effect of ethical climate on organizational identification 

Etik iklimin örgütsel özdeşleşmeye etkisi 


The influence of servant leadership on information technology specialists' organizational commitment 
in corporate business 


Hizmetkar liderliğin bilgi işlem uzmanlarının örgütsel bağlılığına kurumsal hayattaki etkisi 
The relationship between teachers' participation decision-making and organizational commitment 


Öğretmenlerin okul kararlarına katılımı ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 
The effect of job involvement on organizational commitment 


İşe bağlılığın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 


The effect of authentic leadership on organizational learning providing organization the ability to adapt 
quickly and conveniently to changing circumstances 


Otantik liderliğin organizasyona değişen koşullara hızlı ve uygun bir şekilde adapte yeteneği sağlayan 
örgütsel öğrenmeye etkisi 


Hemşirelikte örgütsel sessizlik düzeyinin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisi 
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Hemşirelikte örgütsel sessizlik düzeyinin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisi 


Helal konseptli otel işletmelerinde çalışanların etik algıları, birey-örgüt uyumu ve örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Helal konseptli otel işletmelerinde çalışanların etik algıları, birey-örgüt uyumu ve örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Impacts of servant leadership on organizational identification: mediating effect of leader-member 
exchange (Lmx) 


Hizmetkar liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Lider üye etkileşiminin aracılık etkisi (Lüe) 
The impact of organizational justice on employee satisfaction in the wakf institution in Iraq 


Örgütsel adaletin Irak vakıf kurumları çalışanlarının iş memnuniyeti üzerine etkileri 
The relationship between psychological capital and organizational silence: A research on 
telecommunications sector 


Psikolojik sermaye ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: Telekomünikasyon sektöründe bir araştırma 


Okulların örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin akademik iyimserlikleri arasındaki ilişki 
Okulların örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin akademik iyimserlikleri arasındaki ilişki 
Şirketlerde mobbing uygulaması ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi 


Şirketlerde mobbing uygulamasi ve örgütsel bağlilikla ilişkisi 
Organizational alignment: Case study of ministry of justice of Cape Verde 


Örgütsel uyum: Cape Verde Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı uygulaması 

The influence of technology transfer collaborations on organizational innovation: A study on YTU 
Technopark 

Teknoloji transferine yönelik işbirliklerinin örgütsel inovasyona etkisi : YTÜ Teknopark üzerine bir 
çalışma 

Measuring the links among human resources practices, organizational commitment and performance: 
vidence from Iranian and Turkish travel agencies 


İnsan kaynakları uygulamaları, örgütsel bağlılık ve performans arasındaki ilişkilerin ölçülmesi: İran ve 
Türk seyahat acentalarından bulgular 


Organizational justice as a determinant of affective commitment and silence of employees 
Duygusal bağlılığın ve çalışanların sessizliğinin bir belirleyicisi olarak örgütsel adalet 


An analysis on the relationship between organizational climate and employee retention: Evidence from 
the Gambia 
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Örgütsel iklimin ve çalışanı elde tutma ilişkisi üzerine bir araştırma : Gambiya örneği 
The role of human resource management strategies on organizational performance 


İnsan kaynak yönetim stratejilerinin örgütsel performans üzerindeki rolü 

Örgütsel adalet ve örgütsel güven algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri: Türk spor 
örgütü örneği 

The effects of perception of organizational justice and organizational trust on the organizational 
citizenship behaviour: The sample of Turkish sports organization 


The synergistic interaction of talent management and organizational learning capability on 
organizational innovativeness: Fast-fashion apparel industry 

Yetenek yönetimi ve örgütsel öğrenme yeteneğinin sinerjik etkileşiminin, örgütsel yenilikçilik üzerine 
etkisi: Hızlı moda hazır giyim sektörü 


Örgütsel erdemliliğin hemşirelerin örgütle özdeşleşme düzeylerine ve performanslarına etkisi: 
Algılanan örgütsel desteğin aracı rolü 

The effect of organizational virtuousness on nurses' organizational identification level and 
performance: The mediating role of perceived organizational support 


Örgütsel çatışma yönetiminde örgütsel vatandaşlık davranışının rolüne ilişkin bir araştırma 


A research on the role of organizational citizenship behaviour in organizational conflict management. 
Personel güçlendirme ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü: Örgütsel sinizm 
ölçeği geliştirmeye yönelik bir araştırma 

The meditation effect of organizational cynicism on employee empowerment and turnover intention 
relationship: A research on organizational cynicism scale development 

Psikolojik sözleşme ihlalleri, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet algısı ilişkisine yönelik bir 
araştırma 

A research on psychological contract violations and on relationship between organizational citizenship 
and perception of organizational justice 

Etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi ve bir 
uygulama 

A study investigating the mediating role of organizational identification between ethical leadership and 
organizational citizenship behavior 

Spor federasyonları personelinin örgütsel adalet algıları ile karar verme ve örgütsel bağlılık 
düzeylerinin araştırılması 

Research on decision making levels of sports federation staff with organizational justice perceptions 
and their organizational commitment levels 

Çaba-ödül dengesizliği (ÇÖD) ölçeğinin uzun Türkçe formunun geçerlik, güvenirlik çalışması ile sağlık 
çalışanlarında ÇÖD'ün örgütsel stres ve örgütsel güven üzerindeki etkisinin analizi 

The analysis of the validity reliability study of the long form in Turkish of the scale effort-reward 
imbalance (ERI) and the effect of eri on the organizational stress and organizational confidence with 
regard to healthcare employees 
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Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel 
sinizmin aracılık rolü 


The mediating role of organizational cynicism in the impact of ethical climate and organizational 
control mechanisms on cyberloafing 


In guest of financial stability: central banking,organizational learning, and proactive governance of 
financial stability policy in turkey 

Finansal istikrar arayışı: Türkiye'de merkez bankacılığı, örgütsel öğrenme ve finansal istikrar 
politikası'nın proaktif yönetişimi 


The relationship of group cohesiveness, psychological safety, control over work, and competitive work 
environment with organizational silence: The mediating role of motives of silence 


Grupta kaynaşma, psikolojik güvenlik, iş üzerindeki kontrol ve rekabetçi iş ortamının örgütsel sessizlik 
ile ilişkisi: Sessizliğe yol açan güdülerin aracı rolü 

The relationship between organizational sense of humor, job stress and affective commitment: 
Mediating role of communication satisfaction 

Örgütsel mizah anlayışı, iş stresi ve duygusal bağlılık arasındaki ilişki: İletişim doyumunun aracı 
değişken rolü 

Örgütsel bağlılığı etkileyen faktör olarak liderlik ve bir uygulama 


Örgütsel bağliliği etkileyen faktör olarak liderlik ve bir uygulama 
The impact of organizational agility and organizational learning capability on competitive intelligence 


Organizasyona dayanıklılık ve örgütsel öğrenme kabiliyetinin rekabetçi istihbarat üzerindeki etkileri 
The relation between training and development opportunities, work-life policies, empowerment 
practices and their effect on organizational citizenship behavior 


Eğitim ve gelişim olanakları, iş-yaşam politikaları ve güçlendirme uygulamalarının arasındaki ilişki ve 
bunların örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi 


Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü: Hastane 
çalışanlarına yönelik bir uygulama 


The organizational justice under trust trough the role of organizational citizenship: A study for hospital 
employees 

Örgütsel adalet algısının örgütsel sessizlik ve örgütsel muhalefet davranışı üzerine etkisi 

The influence of the organisational justice perception on the organisational silence and organisational 
dissent behaviour 


Pozitif örgütsel davranış ve sübjektif uyum algılarının, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık 
davranışına etkilerinde hizmetkâr liderliğin aracı rolü 


The mediating role of servant leadership over the effect of positive organizational behaviour and 
subjective fit perceptions on organizational commitment and organizational citizenship behaviour 


Hemşirelerin algıladıkları örgütsel desteğin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi 
mnergiz.blogspot.com 
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Impact of perceived organizational support of nurses on their organizational cynicism and 
organizational commitment 


Paternalistic leadership in Turkey: Its relationship with organizational identification, work-group 
identification, supervisor identification and organizational citizenship behaviors 


Türkiye'de babacan liderlik: Babacan liderliğin örgütsel özdeşim, çalışma grubu ile özdeşim, yönetici ile 


özdeşim ve örgütsel yurttaşlık davranışlarıyla ilişkisi 


Determinants of organizational citizenship and counterproductive work behavior: The role of 
personality, job characteristics, job satisfaction and organizational commitment 


Örgütsel vatandaşlık ve üretim-karşıtı iş yeri davranışlarının belirleyicileri: Kişilik özellikleri, iş 


özellikleri, iş doyumu ve örgütsel bağlılığın işlevi 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren dört ve 


beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarına yönelik bir araştırma 


The relationship between organizational commitment and organizational cynicism: A research on four 
and five star hotels' employees in the Southeastern Region of Anatolia, Turkey 


Örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Bir kamu hastanesi ile özel hastane 


karşılaştırması 


Relationship of organizational justice with organizational citizenship behaviour: Comparison of a public 
hospital with a private hospital 


Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile 
örgütsel bağlılıklarının araştırılması 


The investigation of the perceptions of organizational cynism and organizational commitment of 
academic staff in higher education institutions providing sports education 


Örgütsel güven ve örgütsel stres ilişkisi: Mutfak departmanı işgörenleri örneği 
A study on the relationship between the organizational trust and organization stress levels of the 


employees working in the department of cuisine 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları örgütsel destek ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki 


ilişkinin incelenmesi 


Examining the relationship between perceived organizational support and organizational trust levels of 
elementary school teachers 


Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir uygulama 


The effect of organizational trust on organizational cummitment and application 
Çalışanların örgütsel şefkat algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisinin değerlendirilmesi: Çukurova 


bölgesi 3, 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma 


The effects of the perception of organizational compassion on organizational commitment: A study on 


three, four and five star hotels in Cukurova region 


Algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven arasındaki ilişki: Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otel işletmeleri 
üzerine bir değerlendirme 
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The correlation between the perceived organizational support and organizational trust: An assessment 
on the 5 star hotels in Kusadasi 


Örgütsel kimlik-kolektif bellek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


The relationships between organizational identity-collective memory and organizational commitment 


Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi 


The relationship between organizational trust and organizational commitmen-tommitment 
Örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma 

A study on the relationship between the organizational silence and organizational commitment 
Hastane çalışanlarının örgütsel adalet algılamalarının örgütsel motivasyon üzerine etkilerinin 


incelenmesi: Isparta il merkezi örneği 


Hospital employees of investigation of the effect of organizational justice perception of organizational 
motivation: Isparta province example 


Örgütsel stresin örgütsel yabancılaşma üzerine etkisi Kocaeli'nde özel bir hastanede, hastane 
çalışanları üzerine yapılan bir araştırma 


The affects of organizational stress on organizational estrangement, A research on health workers in A 
private hospital in kocaeli 


Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık ilişkisi: İstanbul otelcilik sektörü çalışanları üzerine bir araştırma 


The correlation between organizational loyalty and organizational sinizm: A field study on hotel 


employees in İstanbul 


Çalışanların örgütsel adalet algılamalarının örgütsel sapma davranışları üzerinde etkisi: Tekstil 
sektöründe bir araştırma 


The impact of perceptions of organizational justice for employees on organizational deviance 


behaviors: A research in the textile industry 


Öğretmen algılarına göre meslek liselerinde örgütsel imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The relationship between organizational prestige, organizational culture and organizational 
identification in vocational high schools 


Örgütsel adalet algısı ve örgütsel sessizlik nedenleri arasındaki ilişkiler: Üniversite çalışanlarına yönelik 


bir araştırma 


Therelations between organizational justiceand organizational silence: A study on university staff 
Özel okul öğretmenlerinde örgütsel stres ve örgütsel özdeşleşme 


Organisational stress and organisational identification of teachers in private schools 
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Hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkide algılanan örgütsel stresin aracılık Yüksek Hemşirelik = Nursing 


YELİZ KÖSEOĞLU 2016 rolü: Muğla il merkezinde bir araştırma Lisans ; İşletme = Business 
ŞALK Mediating role of perceived organizational stress on relationship between nurses job satisfaction and Administration 
organizational commitment: A survey in Mugla 
Eş düzey çalışanlar arasındaki örgütsel çatışmanın örgütsel sessizlik üzerindeki rolü Yüksek işletme = Business 
ELİF YILDIRIM 2016 PEN i HDR à Lisans Administration 
The role of organizational conflict on organizational silence between peers 
İlkokul yöneticilerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik biçimleri ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ve Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki Lisans Education and 
KÜBRA YENEL 2016 The releationship between transformational and transactional leadership styles of primary school Training 


principals and the organizational citizenship and the organizational silence behaviors that primary 
school teachers experience 


Re EE ni Yüksek İşletme = Business 
PINAR KELEBEK 2016 o Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık ve ihbar davranışına etkisi: Konya Işkur'da bir araştırma NE Plnmln 
İlkokullarda görevli öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma ile örgütsel vatandaşlık davranışları Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
i ilişki in ili örneği Lisans Education and 
EMEL AVERBEK a e MR — m ” | Traini 
The relationship between the organizational alienation and organizational citizenship behaviours of the raining 
primary school teachers 
Psikolojik kontrat ile örgütsel bağlılık ve örgütsel güven ilişkisi: Mersin ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel Yüksek Turizm = Tourism 
işletmelerinde bir uygulama Lisans 
ABDULLAH AKMAZ 201 b A ” EE Eyl 
y 016 The relationship between psychological contract and organizational trust and organizational 
commitment: An application in four and five-star hotels in Mersin province 
İşletmelerde oryantasyon eğitiminin örgütsel sinizme ve örgütsel bağlılığa etkisi Aydın OSB'de bir Yüksek İşletme = Business 
wa Lisans Administration 
UMIT KACIR 2016 uygu'ama > ; Li : ; a 
Effects of organizational cyncism and organizational commitment to the orientation training at the 
company a study in Aydın OIS (Organized Industrial Site) 
Örgütsel güven - örgütsel bağlılık ilişkisi: Antalyada 4-5 yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma T Mel 
ELİF SEVİN 201 : : PTA aih : 
a Ç m Relationship between organizational trust and organizational commitment: a study on employee of 4- 
5 star hotels in Antalya 
Yüksek Sağlık Kurumları 
Sağlık sektöründe örgüt kültürü, örgütsel öğrenme ve örgütsel yenilik ilişkisi Lisans Yönetimi = Health 
VASFİ KENDİR 2016 Care Management ; 
The relationship between organizational culture, organizational learning and organizational innovation Işletme ni Business 
in health industry Administration 
, Yüksek Kamu Yönetimi = 
Örgüt iklimi ve örgütsel bağlılığın örgütsel değişim üzerine etkisi: Kamu kurumları üzerine bir inceleme Lisans Public Administration 
MERVE ALKAN 2016 P Işletme = Business 
Effect of organizational climate and organizational commitment on organizational change: A study Administration 
about public institutions 
EMRE AYKAÇ 2016 Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama mi 
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Relationship organizational cynicism and organizational citizenship behavior: An applications in five 
star hotel businesses 


Örgütsel güven ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin rolü: Bankacılık 
uygulaması örneği 


The role of organizational identification in the relationship between organizational trust and work 
engagement: A banking example of application 


Çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel sessizlik üzerine etkisi: Konaklama işletmeleri üzerine 
bir araştırma 


Employee perceptions of organizational justice impact on organizational silence: A survey in the 
hospitality business 


Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesi: Tekstil sektöründe bir araştırma 


Investigation the relationship between organization silence and organizational trust: A research on 
textile sector 


Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul otelcilik sektörü araştırması 


Organizational cynicism on organizational commintment: Hospitality industry survey of Istanbul 
Örgütsel adalet ve örgütsel güvenin çalışan performansı üzerine etkisi 

Organizational justice and employee performance impact on organizational trust 

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinde örgütsel algı ve örgütsel bağlılık düzeyinin araştırılması 
(Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği) 

Öğretmenlerin örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile insiyatif iklimi arasındaki ilişki 
Relationship between teacher views on levels of organizational support-organizational identification 
and climate of initiative 

Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 

A research on relationship between organizational justice perception and organizational commitment 


Ortaokul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç türleri ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik 
davranışları 


Types of organizational power used by middle school managers and organizational silence behaviors of 


teachers 


Sağlık kurumlarında psikolojik sermaye ve örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki: 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi üzerine bir çalışma 


Psychological health institutions and organizational support with capital relationship between 
organizational identification: A study on Istanbul Training and Research Hospital 
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Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık ilişkisi ve bunların iş tatmini ile işten ayrılma niyeti 
üzerine etkisi: Mersin Büyükşehir Belediyesinde bir araştırma 


The relationship between perceived organizational support and organizational commitment and the 
effects of these on job satisfaction and intention to leave: A research in Mersin Metropolitan 
Municipality 


Örgütsel etik iklim ve örgütsel sinizm ilişkisinin belirlenmesi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama 
Determining the relationship between organizational ethical climate and organizational cynicism: A 
case study in accommodation establishments 

Örgütsel güç oyunları ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki 

The relationship between organizational political games and organizational dissent 

Örgütsel iletişim algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Bir araştırma 

Perceptions of organizational communication organizational citizenship effect of conduct : A survey 
Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 


Relationship between organizational socialization and organizational silence 

Organizasyonlarda iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyetinin belirleyicileri 
üzerine bir çalışma: Bülent Ecevit Üniversitesi idari personeli alan çalışması 

A study in organizations on the determinants of job satisfaction, organizational commitment, 
organizational justice and intention to leave: A field work on administrative personnel at Bulent Ecevit 
University 

Örgütsel adaletin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi: Görgül bir araştırma 
Effect of organizational justice on organizational commitment, job satisfaction and intention to leave: 
An emprical study 

School culture as predictor of teachers' attitudes towards professional development: Mediating role of 
organizational trust 

Öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik tutumlarının yordayıcısı olarak okul kültürü: Örgütsel güvenin 
aracı rolü 

The relationship between organizational commitment and turnover intention: The case of regional 
development agencies 

Örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki, bölgesel kalkınma ajansları örneği 

The effect of organizational commitment and workplace friendships on intention to leave: A 
comparative study on generation x and y employees 

İşyeri arkadaşlıklarının ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma eğilimine etkileri: X ve Y jenerasyonlarında 
karşılaştırılmalı çalışma 


Örgütsel adalet algısının tükenmişlik sendromuna etkisi ve bir uygulama 
Örgütsel adalet algisinin tükenmişlik sendromuna etkisi ve bir uygulama 
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The relationship between SMEs' business environment, organizational capacity and technology 
adoption with SMEs' innovation and growth 

KOBİ'ler yenilik ve büyüme ile KOBİ'lerin iş çevre, örgütsel kapasite ve teknoloji kabul ilişkisi 

An analysis on relationship between employer brand attractiveness and organizational outcomes: 
Moderating role of the perceived person-organization fit 


İşveren marka çekiciliği ve örgütsel çıktılar arasındaki ilişkinin incelenmesi: Algılanan kişi-örgüt 
uyumunun düzenleyici etkisi 


The sequential impact of charismatic leadership andorganizational confidence in knowledge work 


Bilgi çalışmasında karizmatik liderliğin ardışık etkisive örgütsel güven 

The relationship of job insecurity with job-related outcomes: Job engagement, organizational 
commitment & intention to resign 

İş güvencesizliğinin iş ile ilgili davranışlarla ilişkisi: Çalışmaya tutkunluk, örgütsel bağlılık ve işten 
ayrılma niyeti 

The relationship between employee satisfaction and organizational commitment: The case of Malawi 
banking sector 


Çalışanların memnuyeti ve örgütsel bağlılığını arasındaki ilişki: Malavi bankacılık sektörün örneği 


The effect of organizational justice on turnover intention and the mediating role of emotional 
exhaustion: A study on educational institutions 


Örgütsel adalet algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkisi ve duygusal tükenmişliğin aracı rolü: 
Öğretmenler üzerine bir çalışma 


The effect of emotional intelligence on the organizational commitment 
Duygusal zekanın örgütsel bağlılığa etkisi 


The effects of work ethics in organizational citizenship and counterproductive work behavior 
Çalışma ahlakının örgütsel vatandaşlık davranışı ve üretkenlik karşıtı çalışma davranışı üzerindeki 
etkileri 

The relationship between work related burnout, vigor and continuance commitment: The moderating 
effect of organizational spiritual value 

İşe bağlı tükenmişlik, dinçlik ve devam bağlılığı arasındaki ilişki: Örgütsel manevi değerlerin 
düzenleyici etkisi 

Dönüştürücü liderlik ve örgütsel desteğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Örgütsel 
güven algısının aracı rolü 

The effects of transformational leadership and organizational support to organizational commitment 
and intention to leave the work: Intermediary role of perception of organizational trust 


Okullarda örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sinisizm arasındaki ilişkiler 


Relationship between organizational culture, organizational trust, organizational alienation and 
organizational cynicism in schools 
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2015 


Örgütsel adalet ile örgütsel güven ilişkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü ve bir alan araştırması 


The moderating role of personality traits in the relationship between organizational justice and 
organizational trust and a field study 

Algılanan örgütsel destek, yönetimin açıklığı ve iş tatmininin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi 
The effects of perceived organizational support, management openness and job satisfaction on 
organizational silence 

Algılanan örgütsel destek ile içgirişimci davranışı ilişkisinde örgütsel güvenin rolü 

The role of organizational trust in the relationship between perceived organizational support and 
intrapreneur behavior 

Postmodern örgütsel analizde bir paradigma olarak örgütsel estetik 

Organizational aesthetics as a paradigm in postmodern organizational analysis 


Örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet ilişkisi: Beyaz yakalılar üzerine bir araştırma 
The relationship between organizational democracy and organizational dissent: A research on white 
collars 


Gençlik ve Spor Bakanlığında algılanan liderlik tarzları ve örgütsel alt kültürlerin örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerindeki etkileri 


Effects of percieved leadership styles and organizational subcultures on organizational citizenship 
behaviour at Ministry of Youth and Sports 


İşgörenlerin örgütsel destek algılamalarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: Sanayi ve 
hizmet sektörlerine yönelik bir alan araştırması 


Effects of employees organizational support perception on job satisfaction and organizational 
commitment: A field research about industry and service sector 


Algılanan liderlik tarzları, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesine 
yönelik bir araştırma 


A research on investigation of the relationship among perceived leadership styles, organizational 
Justice and organizational commitment 

Örgüt stratejileri destekli bilgi yönetim sürecinin örgütsel yenilik ve teknoloji aracılığıyla örgütsel 
performansı etkilemesi: Borsa İstanbul örneği 


The influence of knowledge management process supported with organizational strategies on 
organizational performance via organizational inmovation and technology: The case of Stock Market 
Istanbul 


Yöneticilerin liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel adalet 
algısının düzenleyici rolü: Muğla konaklama sektörü örneği 


The effects of managers leadership practices on organisational citizenship behaviours and regulatory 
role of perceptions about organisational justice: Sample of accommodation sector in Muğla 


Örgütsel adalet algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel sessizliğin aracılık rolü 
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The mediating effect of organizational silence on effect of perception of organizational justice on 
turnover intention 


Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığa etkisi: Kamu çalışanları üzerine bir araştırma 


Organisational justice perception and the effect to organizational commitment:A study on public 
employees 

Örgütsel kültür ve örgütsel muhasebe kültürü ile hileli finansal raporlama arasındaki ilişki: BİST 
Hizmetler Endeksinde bir araştırma 


The relationship between organizational culture, accounting culture and fraudulent financial reporting: 
A research on BIST Services Index 


Pozitif psikolojik sermaye, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin 
incelenmesi: Bir alan araştırması 


The relationship between positive psychological capital, organizational trust and organizational 
citizenship behavior: A case study 


Örgütsel sessizlik, işe yabancılaşma ve örgütsel güven ilişkisi 


Örgütsel hafızanın örgütsel değişime direnç üzerindeki etkisi: İstanbul'da inşaat sektöründe örnek bir 
uygulama 


The effect of organizational memory on resistance to organizational change: An exemplary practice in 
the construction sector in Istanbul 


Psikolojik sözleşme ihlali algısının örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Konaklama 
işletmelerinde bir uygulama 


The effects of psychological contract breach perception on organizational cynicism and organizational 
commitment: A research in hospitality industry 


Predictors of organizational learning capability in primary and secondary schools 
İlk ve orta dereceli okullarda örgütsel öğrenme kapasitesinin yordayıcıları 
Individual and organizational antecedents of psychological capital 


Psikolojik sermayenin kişisel ve örgütsel öncülleri 
The relationship among organizational symbols, firm absorptive capacity and product innovativeness 


Örgütsel semboller, firma özümseme kapasitesi ve ürün yenilikçiliği arasındaki ilişki 


Organizasyonlarda değişim ve değişime karşı direncin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık boyutları ile 
incelenmesi: Fırat Üniversitesi idari çalışanları üzerine bir araştırma organizasyonlarda değişim ve 
değişime karşı direncin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık boyutları ile incelenmesi: Fırat üniversitesi 
idari çalışanları üzerine bir araştırma 

Examination of the change and the resistance to change in the organizations with regard to the 
organizational justice and the organizational commitment; A study on the administrative employees of 
Firat University 
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Örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel sinisizm arasındaki ilişki 


Relationship between organizational justice, organizational trust and organizational cynicsm 


Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik ilişkisine yönelik sağlık 
çalışanları üzerine bir uygulama 


The relationship between organizational citizenship behavior, organizational identification and 
organizational silence: an application on health care professionals 

Örgütsel özdeşleşme örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet ilişkisi: Görgül bir araştırma 

Relationship between organizational identification, organizational cynicism and organizational dissent: 
An empirical research 


Sağlık çalışanlarında örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel çatışma iletişimi algıları 
arasındaki farklılıklar: (Bir alan araştırması) 


Organizational identification of health care workers, organizational citizenship and differences between 
perceptions of organizational conflict communication: (A field study) 


Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir 
araştırma 


An Emprical research on the effect of organizational identification on organizational justice and 
organizational silence 


Kamu personelinde algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile 
ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma 

A research to determinate the relation between perceived organisational support and organisational 
commitment and organisational identification levels at the public sector 

Relationship between teachers' organizational cynicism and organizational commitment 


Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 


Integrity as it relates to job performance, organizational citizenship behavior and withdrawal behavior: 


Moderating effect of organizational justice 


Kişisel bütünlüğün iş performansı, örgütsel yurttaşlık davranışları ve geri çekilme davranışları ile 
ilişkisi: Örgütsel adalet algısının moderasyon etkisi 


A research about the relationship of psychological safety and organizational politics perception with 
compulsory citizenship behavior 


Psikolojik güvenlik ve örgütsel politika algısının zorunlu örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi 
üzerine bir araştırma 


The relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior: The role 
of person - environment fit 


Örgütsel sosyalleşme ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Kişi - çevre uyumunun rolü 
Sınıf öğretmenlerinin örgütsel muhalefet, örgütsel politika ve politik davranış algıları arasındaki ilişki 


The relationship among the organizational dissent,organizational policies and political behaviour 
perceptions of classroom teachers 
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Kişilik özellikleri ve örgütsel adalet algısının, örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Görgül bir araştırma 


The relationship between personality traits and organizational justice perception and organizational 
commitment: An empirical study 


Okul çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 


Analyzing the relationship between the levels of organizational loyalty and organizational silence of 
school employees 


Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma 


A research about effect of organizational commitment on organizational citizenship behaviour 
Örgütsel stres ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve bir araştırma 


Relationship between organizational stress and organizational commitment: a research 
İş görenlerde örgütsel adalet algısı ve örgütsel adaletin çalışanların iş motivasyonu üzerindeki etkisi: 
Bir devlet hastanesi örneği 


Organizational Justice Perception among employees and the impact of organizational justice in the 
degree of work motivation of the employees 


Algılanan örgütsel prestij, örgütsel özdeşleşme ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi 


The investigation of relationship between perceived external prestige, organizational identification and 
student success 


Türk kamu yönetiminde kamu çalışanları arasındaki örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: 
Mutki ilçesi örneği 


Effects of communication between administrators and workers on organizational commitment in public 
sector in Turkiye: Case of Mutki district 


Örgütsel stresin örgütsel sessizliğe etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama 

The effect of organizational stress on organizational silence :A study in five star hotels 
Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Bir araştırma 

The effect of organizational justice on organizational citizenship behavior: A research 
Bilişim sektöründe dış kaynak kullanımının örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlığa etkisi 


The effect of outsourcing in it sector on organizational commitment and organizational citizenship 
behaviour 


Öğretmenlerde örgütsel adalet, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki 


The relationship between organizational justice, organizational identification and turnour intention of 
teachers 
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İş hayatında motivasyonun örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkileri: 
Inşaat sektöründe bir uygulama 


The effects of motivation organizational commitment and organizational on citizenship behavior: An 


application in construction sector 

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik düzeyleri 
arasındaki ilişki 

The perceived organizational justice and organizational silence level of primary and high school 
teachers 


Örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Karabük Üniversitesi akademik personel üzerinde 


bir araştırma 


The effect of organizational justice on organizational commitment: A study on academic staff working 


in Karabük University 

Sağlık kurumu çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm tutumlarına etkisi 

Effect of organizational justice perception of employees to their organizational cynism attitude in 
health institutions 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu akademisyenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılık 
düzeyleri arasındaki ilişki 

Relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment levels of 
school of physical education and sports academicians 

Örgütsel adaletin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel güvenin aracı rolü: Ev mobilyası üretimi 
yapan işletmeler üzerinde bir uygulama 

Intermediary role of organizatonal trust within the effect of organizational justice on intention for 
guitting job: An application on manufactured home furniture company 

Otantik liderlik anlayışının örgütsel bağlılık ve örgütsel yabancılaşmayla ilişkisi mobilya sektöründe 
karşılaştırmalı bir araştırma 

Authentic leadership supporting organizational commitment and organizational relationship with 
alienation a comparative research in the furniture industry 

Örgütsel güvenin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Resmi - özel öğretim kurumlarında bir 
araştırma 


Organizational trust relationship with job satisfaction and organizational commitment: A research in 


public - private educational institutions 
Psikolojik dayanıklılık ve örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi 


Kobi'lerde çalışanlara ait örgütsel iklim ve örgütsel bağlık arasındaki ilişki: Adıyaman ili örneği 
In smes employee relationship between the organizational commitment and organizational climate: 
Example of Adiyaman 


Örgütsel sessizlik ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: Konaklama işletmeleri üzerinde bir 
araştırma 


The relationship between organizational silence and organizational alieanation: A research on the 
hotel enterprises 
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Kamu ve özel ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılığa ve okullarındaki 
örgütsel yaratıcılık uygulamalarına ilişkin görüşleri 

The views of administrators and teachers from public and private elementary schools about 
organizational creativity and organizational creativity applications in their schools 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (İstanbul ili- 
Umraniye ilçesi örneği) 

The relationship between the organizational silence and the orgaanizational commitment levels of 
teacher 

Liselerde çalışan öğretmenlerde örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin saptanması 
(Eyüp ilçe örneği) 

Detection of the relation between organizational loyalty and organizational silence of teachers working 
at high schools (Eyüp district sample) 

İşgörenler açısından toplam kalite yönetimi uygulamalarının örgütsel güven üzerindeki etkisi: Örgütsel 
adaletin aracı rolü 

The effects of total guality management practices on organizational trust for employees: The 
mediating role of organizational justice 

Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon arasındaki ilişki 

Organizational justice, organizational commitment and motivation relationship between 

Temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişki 

Organizational justice perceptions teachers basic education institutions with organizational 
dependencies identify the relationship between the 

Hastane idari personelinin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeylerinin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisinin incelenmesi 

Examination of the impact of the hospital administrative staff's organizational trust and organizational 
commitment levels on their intention to quit 


Hemşirelikte örgütsel sinizm ve örgütsel güven ilişkisi 


Organizational cynicism and organizational trust relationship in nursing 
Örgütsel güven düzeyi ile örgütsel adanmışlık düzeyi arasındaki ilişki: Bir araştırma 


The relation between organizational confidence and organizational commitment: A research 


Öğretmenlerin örgütsel destek algılarının örgütsel özdeşleşme seviyelerine etkisi:Ankara Çankaya 
ilçesinde bir uygulama 


The effect of teachers' perceived organizational support on their organizational identification: 
Research in Çankaya district of Ankara 
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Örgütsel sessizliğin örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkisi 

Effect of organizational silence on organizational commitment and job satisfaction 

İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri 
(Bolu ili örneği) 

Opinions of primary and secondary school teachers related with their organizational identification and 
organizational cynicism levels (Bolu sample) 


Lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki 


The relationship between the organiztional cynicism attitudes and organizational citizenship behaviors 
of the high school teachers 


Örgütsel bağlılığı etkileyen etmenler ve örgütsel bağlılığın, işe bağlılık ve ayrılma isteği gibi 
kavramlarla olan ilişkilerinin uygulamalı analizi 


The relations and measurement between organizational commitment and the factors that affect 
organizational commitment and also affected from organizational commitment that job commitment 
and intentions to leave 


İş tatmini ve örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi: Kamu çalışanları üzerine bir 
çalışma 

The relationship between job satisfaction and organizational commitment and organizational 
citizenship behavior: A study on public sector employees 


Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiler üzerine bir uygulama 

An application on the relationship between organizational justice and organizational citizenship 
behaviors 

Örgütsel iletişim, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Hatay ilinde bir inceleme 


The relationships between organizational communication, organizational commitment and intent to 
leave: A research in Hatay 


Mobbingin örgütsel davranışlarla ilişkisi: örgütsel bağlılık, iş doyumu, tükenmişlik ve liderlik algısına 
yönelik bir meta-analiz çalışması 


The effect of mobbing on organizational behaviors: a meta-analysis study for organizational 
commitment, job satisfaction, burnout and leadership perception 


Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere kuramsal yaklaşım 
Theoretical approach to relations between organizational justice and organizational loyalty 
Örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği) 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


Endüstri ve Endüstri 
Mühendisliği = 
Industrial and 
Industrial 
Engineering ; 
Mühendislik Bilimleri 
= Engineering 
Sciences ; İşletme = 
Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 146 / 195 


EBRU KARAPINAR 


RAMAZAN ŞAHİN 


ONUR ÖZTÜRK 


GÜLHANİ OZAN 
SARI 


SONGÜL ARSLAN 


CÜNEYT 
BELENKUYU 


ABDİRAHMAN 
SALAD WARSAME 


CANSU GÜVENER 


Ş. BARIŞ 
HATUNOĞLU 


DODDY SUMARDİ 


MELİKE GÜLEÇ 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


2015 


Investigation of the relationship between organizational justice and organizational silence (Zonguldak 


province sample) 


Örgütsel sosyalleşme içerik boyutlarının, örgütsel bağlılık üzerine etkilerini incelemeye yönelik bir 


araştırma 


The effects of organizational socialization content dimensions on organizational commitment: An 
empiricial investigation 

Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesinde öğretmenlere yönelik bir 
araştırma: Bayat örneği 

A search of determination relationship between organizational justice and organizational: Addiction for 


teachers 


Spor tesislerinde örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven ilişkisi 
Organizational identification and relationship of trust in sport facility 
Bireysel özelliklerin örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi: Mülki idare amirleri 


üzerine bir inceleme 


The relationship of personal characteristics with organizational justice, job satisfaction and 
organizational commitment: A study on the civil authorities 


Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkileri: Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü örneği 
Effects of organizational justice to organizational commitment: The case of Adıyaman Social Security 


Office 


Örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel çıktılara ve liderlik stillerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması 


Effect of organizational citizenship behaviour on organizational outcomes and leadership styles: A 


meta-analysis study 


Human resource management practices and organizational commitment 


İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve örgütsel bağlılık 


The mediating role of reputation on the relationship between corporate social responsibility and 
organizational commitment 


İtibar faktörünün, kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel bağlılık arasındaki moderatör rolü 


Effects of knowledge management process on organizational innovation: An empirical research on top 
500 ICT firms in Turkey 


Bilgi yönetim sürecinin örgütsel yenilik üzerindeki etkileri: Türkiyedeki en iyi 500 BİT firması üzerinde 


ampirik bir araştırma 


The impact of servant leadership and organizational communication on employees' job satisfaction: 
Case of public services government organization 


Çalışanların iş memnuniyeti üzerinde hizmet liderliği ve örgütsel iletişimin etkileri: Kamu hizmetlerinde 


organizasyonu 


Glass ceiling sydrome for woman employees and its effect on the organizational citizenship 
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Kadın çalışanlarda cam tavan sendromunun örgütsel vatandaşlığa etkileri: Kuşadası 4 ve 5 yıldızlı otel 
işletmelerinde bir uygulama 


Burnout levels of EFL instructors in relation to organizational context 


Örgütsel bağlamda İngilizce okutmanlarının tükenmişlik seviyeleri 

The relationship between organizational entrepreneurship and performance: Evidence from Turkish 
SMES 

Örgütsel girişimcilik ve performans arasındaki ilişki: Türk KOBİ'lerinden bulgular 

The relationship between leadership styles and organizational commitment among employees of ngos 
working in the Ethiopian-Somali region 

Etiyopya-Somali bölgesinde kar amacı gütmeyen kuruluşlarda liderlik tarzları ve çalışanlar arasındaki 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

Ortaöğretim kurumlarında örgütsel kimlik, örgütsel imaj, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel adalet 
(Bursa örneği) 

Organizational identity, organizational image, organizational identification and organizational justice in 
high schools (Bursa example) 


Ahlaki liderliğin çalışanların iş tatminine, örgütsel bağlılığına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Örgütsel 
güven ve örgütsel adalet algısının aracı rolü 


The effect of ethical leadership on employees' job satisfaction, organizational commitment and 
intention to leave: The mediating role of organizational trust and organizational justice 


Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik, örgütsel imaj algılarının örgütsel 
bağlılıklarına etkisi (Malatya ili örneği) 


Effect of the perceptions of organizational identity and organizational image on the comitment of the 
teachers working at high schools (sample city of Malatya) 


Müşteri odaklılık ve örgütsel güven ilişkisinde örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılığın aracılık rolü 
ve bir araştırma 


Customer orientation and organizational trust relationship with the intermediary role of organizational 
identification and organizational commitment, and a research 


Farklı örgütsel kültürlerde yönetici koçluk davranışlarının çalışanların iş tatmini, örgütsel bağlılık ve 
örgütsel performans algılarına etkisi 


The effect of managerial coaching behavior on job satisfaction, organizational commitment and 
organizational perfromance of employee in different organizational cultures 


Örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisi 
Organizational justice and relationship of organizational trust 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven ve kolektif yeterlik algıları ile örgütsel farkındalık 
düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 


Examination of relationships among organizational trust, collective efficacy perceptions and 
organizational mindfulness levels of teachers 
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Güvenilirliği yüksek örgütlerde örgütsel bağlılık ve örgütsel öğrenme kabiliyeti ilişkisi üzerine bir 


araştırma: Türk hava trafik kontrol örgütlenmeleri örneği 


Research of organizational commitment effect on organizational learning capability at high reliability 


organizations: Turkish air traffic control organizations sample 


Örgütsel öğrenme kabiliyetinin örgütsel yenilikçilik aracılığıyla yeni ürün ve işletme performansına 


etkisi 


Organizational learning capability and its impact on new product and business performance through 


organizational innovativeness 


Psikolojik sözleşme ihlallerinin örgütsel güven ve örgütsel sinizm ile ilişkisi: Otel işletmeleri üzerine bir 


araştırma 


The relationship between psychological contract breach, organizational trust and organizational 


cynicism: A study on hotels 


Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki 


ilişki 


The relationship between the teachers' organizational citizenship behavior, organizational image 


perceptions and the student's success 


Dağıtılmış liderliğin örgütsel güven ile algılanan örgütsel destek ve okul başarısıyla ilişkisi 
The relationship between distributed leadership, organizational trust, perceived organizational support 


and school success 


Örgütsel düşünme stilleri ve örgütsel işlev bozuklukları: Türkiye uygulaması 
Organizational thinking styles and organizational dysfunctions: An application in Turkey 
Sosyal mübadele teorisi bağlamında güç mesafesi ve örgütsel adalet algılamalarının örgütsel 


vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 


The impact of power distance and organizational justice perceptions on the organizational citizenship 


behaviour in the context of social exchange theory 


Çalışanların örgütsel adalet boyutlarına ilişkin algıları ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki: 


Isparta ilinde görevli hemşireler üzerine bir araştırma 


The relationship between employees' perceptions about the dimensions of organizational justice and 


organisational trust level: A study on nurses in Isparta 


Otel işletmelerinde karanlık liderliğin örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik üzerine etkisi 
The impact of the dark leadership on organizational commitment and organizational silence in hotel 


businnesses 


Devlet ve vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının algılanan örgütsel destek, örgütsel bağlılık 
düzeyleri ile yükseköğretimde özelleştirmeye ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması 


Comparison of academicians's perceived organizational support, organizational commitment levels and 
opinions about privatization in higher education at state and foundation universities 


Eğitim fakültelerinde örgütsel iklim ile örgütsel politika algısı arasındaki ilişki 
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The relationship between organizational climate and perceptions of organizational politics in 
educational faculties 


Psychometric evaluation of the survey of perceived organizational support (SPOS) 

Algılanan örgütsel destek ölçeğinin psikometrik açıdan incelenmesi 

The relationship of authentic leadership and participative climate with employee voice: The 
moderating role of personality and organizational identification 

Şeffaf liderlik ve katılımcı iklimin çalışan sesine olan katkısında kişilik ve örgütsel özdeşleşmenin şartlı 
değişken olarak rolü 

The impact of organizational learning on corporate environmentalism with the moderating effect of 
industry type 

Örgütsel öğrenmenin kurumsal çevrecilik üzerindeki etkisi ve endüstri türü değişkeninin bu ilişkideki 
düzenleyicilik etkisi 

The influence of person-organization fit on contextual performance and its impact on organizational 
effectiveness: The moderating role of organizational climate 

Kişi-örgüt uyumunun bağlamsal performans ve örgütsel etkinlik üzerindeki etkisi: Örgüt ikliminin 
düzenleyici etkisi 

Örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sinizm tutumlarına etkisi: Malatya ili 
öğretmenleri üzerine bir uygulama 

The effect of organizational justice on attitudes of organizational citizenship behaviours and 
organizational cynicism: A study on teachers of Malatya province 

Örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sağlık kavramları arasındaki ilişki; bir alan 
araştırması 


A field research about relationship between concept of organizational justice, organizational citizenship 


and organizational health 

Örgütsel çatışma nedenleri, örgütsel çatışma yönetimi ve örgütsel güven arasındaki ilişki 
Relationship between organizational trust, organizational conflict reasoning and organizational conflict 
management 

Effects of transformational leadership on organizational change management and organizational 
ambidexterity 

Dönüşümcü liderliğin örgütsel değişim yönetimi ve örgütsel çift yeteneklilik üzerindeki etkileri 
Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki, kamu çalışanları üzerine bir 
uygulama 

The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior, a 
practise on public employees 

Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sağlık ve örgütsel bağlılık algıları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bismil İlçesi örneği) 

At secondary schools teachers' organizational health in and organizational commitment investigation 
of the relationship between perceptions (Bismil District sample) 
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Öğretim elemanlarının örgütsel sosyal sermayeleri ve örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki 


The relationship between the organizational social capital and the organizational identification among 
academicians 


Ortaöğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi (Ankara ili Mamak ilçesinde bir 
uygulama) 


Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılıkları ile örgütsel sinizmleri arasındaki ilişki 
Correlation between the organizational commitment and organizational cynicism of school 
administrators 


Okul yöneticilerinin kullandıkları güç türleri ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma, örgütsel bağlılık ve 
örgütsel sinizm arasındaki ilişki 


Relationship among the power types of school principals'and teachers' mobbing, organizational 
commitment and organizational cynicism perception 


Örgütsel güven ile tükenmişlik arasındaki ilişkide algılanan örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi: 
Uygulamalı bir çalışma 


The mediating effect of organizational identification on the relationship between organizational trust 
and burnout: A practical study 
Algılanan örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkileri: Kayseri imalat sanayinde bir uygulama 


The effects of the perceived organizational justice on the organizational commitment: The case of 
manufacturing industry in Kayseri 


Hemşirelerde liderlik davranışı, örgütsel bağlılık ve örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
Analysis of the relationships between leadership behaviour, organisational commitment and 
organisational creativity in nurses 

Etik liderlik örgütsel adalet ve örgütsel sinizm üzerine bir uygulama 

Ethical organizational leadership and organizational cynicism an application of justice 

Hemşirelerde algılanan örgütsel adaletin, örgütsel bağlılık düzeyi ile ilişkisi 

Relation between organizational justice and organizational commitment level on nurses perceived 
İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme ve örgütsel bağlılığa ilişkin algılarının bazı 


değişkenler açısından incelenmesi (Manisa ili örneği) 


Examination of primary school teachers' perceptions about organizational socialization and 
organizational commitment in terms of some variables (sample of Manisa) 


Öğretim elemanlarının algıladıkları örgütsel destek düzeyinin örgütsel bağlılıkları üzerine etkisinin 
incelenmesi 

The examination of the effect of perceived organisational support of university teaching staff on 
organisational commitment 
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Örgütsel adalet algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki ve Malatya vergi daireleri 
uygulaması 


The relationship between perceptions of organizational justice and organizational citizenship behaviour 
and malatya tax departments application 


Örgütsel bağlılığın örgütsel iletişime etkisi ve bir uygulama 


Affect of organizational communication on organizational commitment and an application 


Algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi: TRB-2 bölgesinde uygulamalı bir 
araştırma 


The impact of perceived organizational support on organizational identification: An applied research on 
TRB-2 region 


Örgütsel değişim, değişim yönetimi ve örgütsel davranışlar üzerine örnek bir uygulama 
Organizational change, change management and a model implementation on organizational behaviors 


Lise öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki 


The relationship between high school teachers' organizational trust perceptions and organizational 
commitment levels 


Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 


Investigation of the relationship between perceptions of organizational commitment and organizational 
silence of secondary teachers 


Kamu personeli olarak çalışanlarda örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 


Investigation of the relationship between organizational justice perception and organizational 
commitment level of civil servants 


Örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan yenilikçiliğine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü 


Örgütsel sosyalleşme ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki: Bir araştırma 


An examination of the relationship between organizational socialization and organizational 
identification 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and organizational citizenship 
behaviours 
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Örgütsel bağlılık, örgütsel kültür ilişkisi Antalya Atatürk Devlet Hastanesi hemşireler örneği 


Organizational commitment, the relationship between organizational culture Antalya Ataturk State 
Hospital nurses case 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki 

The relationship between teachers' perceived organizational justice and organizational cynicism 
attitude 

Örgütsel adalet algısı ve tükenmişlik sendromunun örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi emniyet 
mensupları üzerinde bir araştırma 

The impact of organizational perception of justice and burnout syndrome on organizational silence: A 
study for police staff 


Ortaöğretim kurumlarının örgütsel öğrenme düzeylerinin okul etkililiği ve örgütsel vatandaşlık 
davranışlarına etkisi 

The impact of high schools' organizational learning level on school effectiveness and organizational 
citizenship behaviour 


Spor örgütlerindeki yöneticilerin liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık örgütsel iklim ve iş tatmin düzeyine 
etkisinin incelenmesi 

Investigation the effects of leadership style of sport managers on organizational commitment, 
organizational climate and job satisfaction 

Sağlık çalışanlarında örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bir uygulama 

The relationship between organizational citizenship and organizational commitment in health workers: 
An application 


Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi: Atatürk Üniversitesi çalışanları 
üzerine bir araştırma 


A research in order to determine the impact of organizational cynicism on organizational 
commitment:A study on Atatürk University employees 


Üst düzey yöneticilerde örgütsel stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi analizi: Antalya bölgesi beş yıldızlı 
otel işletmelerinde bir uygulama 


The relationship between organozational stress and organizational commitment of top level managers: 
A study on five star hotels in Antalya region 

Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler 

Relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior 

İlkokul ve ortaokullarda görevli öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarının çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesi: Şahinbey / Gaziantep örneği 


A study of primary school and secondary school teachers' perceptions of organisational justice and 
organisational commitment in terms of some parameters: Şahinbey / Gaziantep example 


İnsan kaynakları uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinde örgütsel psikolojik sermayenin aracılık 
rolü 
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The role of psychological capital as a moderating variable on the relationship between human 
resources practices and organizational commitment 

Algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi: Hemşirelere yönelik bir 
araştırma 

Effect of perceptions of organizational justice on the organizational citizenship behaviour : A research 
on nurses 

Örgütsel stresin örgütsel sessizliğe etkisi: Üniversite hastanesinde sağlık çalışanları üzerinde bir 
uygulama 

The overall effects of organizational stress on organizational silence a practice on healthcare staff in 
the training hospital 

Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi: Bir uygulama 

Effect of mobbing on organizational trust and silence: An application 

İnsan kaynakları uygulamaları kapsamında örgütsel adalet algısının çalışanların örgütsel güveni 
üzerindeki etkisi 

The impact of employees' perception of organizational justice on organizational trust in the context of 
human resource practices 

İlkokul yöneticilerinin örgütsel etik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılığıyla ilişkisi 


Relationship between organizational ethical behaviors and organizational loyalty of elementary school 
administrators 


Örgütsel adalet ve ödüllendirme algısının örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul ili Ataşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü çalışanlarına yönelik bir araştırma 


Effect of organizational justice and awarding perception on organizational commitment: Research on 
the employees of İstanbul Province Atasehir District Directorate of Security 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile okul müdürlerinin kullandıkları örgütsel güç kaynakları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 


Analysis of relation between teacher's organizational commitment level and principals's power sources 


Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: 4 ve 5 yıldızlı 
otel uygulaması 

The relationship between organizational commitment, organizational citizenship behaviour and 
turnover intention: 4 and 5 star application 

Örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Konaklama işletmeleri üzerine bir 
araştırma 

The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A case study 
for accommodation establishments 

Beden eğitimi ve spor bilimleri fakülte ve yüksekokullarındaki akademik personelin örgütsel bağlılık ve 
örgütsel adalet düzeylerinin incelenmesi 


Investigating level of organizational commitment and organizational justice of academic staffs in 
faculties of sports sciences and schools of physical education and sports 


mnergiz.blogspot.com 
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Hemşirelerde örgütsel sessizlik ile örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki 
Relationship between organizational silence with organizational cynicism and the intention of quitting 
job among nurses 

Kamuda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile örgütsel adanmışlıkları 
arasındaki ilişkide içsel güdülenmenin aracı rolü 


The mediator role of intrinsic motivation over the relationship between organizational socialization and 
organizational commitment levels of teachers who work in public institutions 


Öğretim elemanlarında iş stresine neden olan örgütsel etmenler ve öğretim elemanlarının örgütsel 
stresle baş etme stratejileri (Trakya Universitesi örneği) 

Organizational factors causing work stress for academicians and their stress-coping strategies (The 
case of Trakya University) 

Eğitim kurumlarına sınavla atanan yöneticiler ile sınavsız atanan yöneticilerin örgütsel bağlılığı 
Eğitim kurumlarina sinavla atanan yöneticiler ile sinavsiz atanan yöneticilerin örgütsel bağliliği 
The relationship between organizational justice and work alienation 

Örgütsel adalet ve işe yabancılaşma arasındaki ilişki 

Individual and organizational predictors of perceiving workplace behaviors as counterproductive 
Üretim-karşıtı iş yeri davranışları algılanışının bireysel ve örgütsel yordayıcıları 

Teacher burnout and organizational socialization: The case of efl teachers in Turkey 


Öğretmen tükenmişliği ve örgütsel sosyalleşme: Türkiye'deki ingilizce öğretmenleri örneklemi 
Ruhsal liderliğin örgütsel çıktılara etkisi: Bankacılık ve faizsiz finans sektörleri arasında karşılaştırmalı 
bir analiz 


Ruhsal liderliğin örgütsel çiktilara etkisi: Bankacilik ve faizsiz finans sektörleri arasinda karşilaştirmali 
bir analiz 


The Relationship between Organizational Readiness for Global Change and Multicultural Personality 


Global Değişimde Örgütsel Hazır Olma ve Çok Kültürlü Kişilik Arasındaki İlişki 

Yapısal eşitlik modellemesi ile iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel destek ve örgütsel adaletin örgütsel 
çıktılar üzerindeki etkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü: Kahramanmaraş bankacılık 
sektöründe bir alan araştırması 

The mediating role of organizational citizenship behavior by structural eguation modeling on job 
satisfaction, organizational commitment, organizational support and organizational justice influence on 
organizational outcomes: A field study in the banking of Kahramanmaraş 

Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel güven, örgütsel destek ve 
örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Bolu ili örnegi) 

Relation among organizational trust, organizational support and organizational commitment of the 
administrators/teachers who are charged in secondary education scools 
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Örgütsel demokrasi ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki: TRB1 bölgesindeki üniversite 
hastanelerinde bir uygulama 

The relationship between organizational democracy and organizational citizenship behaviors: A 
research at university hospitals in TRB1 region 

İlköğretim kurumu öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile örgütsel öğrenme 
arasındaki ilişkide örgütsel sessizlik ve karara katılımın aracı etkisi 

Primary school teachers' mediating impact of organizational silence and participatory decision making 
in the relationship between leadership styles and organizational learning 

Dönüştürücü ve etkileşimci liderlik anlayışları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkide örgütsel güvenin 
rolü 

The role of organizational trust on the relationship between insights of transformational and 
transactional leadership and organizational silence 

The critical antecedents to organizational citizenship behaviors: Empirical evidences from North 
Cyprus service industry 

Örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin kritik etkenler: Kuzey Kıbrıs hizmet endüstrisine yönelik 
empirikal bulgular 


Predictors of hybrid organizational identity: Evidence from the Turkish theatre field, 1923-1999 
Melez örgütsel kimliklerin belirleyicileri: Türkiye tiyatro alanından bulgular, 1923-1999 

An empirical study of the relationship between leadership styles and organizatinal commitment: The 
mediating role of empowerment 

Liderlik tarzları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin güçlendirmenin ara bulucu değişken etkisi ile 
incelendiği ampirik bir çalışma 

Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerine bir meta analizi 


A meta analysis of the relationship between organizational justice, organizational commitment and 
organizational citizenship behavior 

Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin 
aracılık rolü: Afyonkarahisar ilinde bir araştırma 

The effect of organizational justice perceptions on organizational citizenship behavior and mediating 
role of organizational identification: A study in Afyonkarahisar 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine 
yönelik karşılaştırmalı bir araştırma 


A comparative analysis to determine the relation between the perception of organizational justice and 
level of organizational commitment of teachers' 


Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki 


The relationship between teachers' perceived organizational justice and organizational cynicism 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Afyon Meslek Yüksek Okulu'nda 
çalışanlar üzerinde bir araştırma 
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The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior: A 
research on employees for Afyon Vocational School 


Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi: Konya ilindeki özel eğitim kurumlarında bir uygulama 


The effect of organizational justice on organizational commitment: An application on the private 
education institutions in Konya 


Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma 


A research on determining the relationship between perceived organizational justice and 
organizational commitment 


Örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Konaklama 
işletmeleri üzerine bir araştırma 

The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A case study 
on accammodation establishments 


Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma 


A research in order to determine the relationship between organizational cynicism and organizational 
commitment 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki: Bir firmada araştırma 


The relationship between organizational commitment and organizational silence: A research in a firm 


Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ilişkisi: Konuya ilişkin bir araştırma 


Correlation of organizational silence and organizational trust: A research on the subject 


Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık rolü 
özel bir hastanede çalışan hemşireler üzerinde araştırma 


Influence of organizational citizenship behavior perception of organizational justice mediation role of 
leader-member interaction research on private nurses working in a hospital 


Örgütsel adalet ve iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma 


Examining the effects of organizational justice and job satisfaction on organizational commitment 
Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde lider-üye etkileşiminin rolü 


The role of leader-member exchange on the influence of organizational justice on organisational 
citizenship behavior 
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Algılanan örgütsel politikanın örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi 
The effect of perceived organizational politics on organizational justice and intention to leave 


Örgütsel bağlılık ve sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri: Kırklareli örneği 


Organizational allegiance and the level of allegiance of health workers: Example of Kırklareli 


Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stilleri ve kendi örgütsel 
bağlılıklarını algılamaları ile okul müdürlerinin sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarını algılamaları 


arasındaki ilişki: Mersin ili Tarsus ilçesi örneği 


Class teachers, school principals and their commitment to the welfare of leadership styles and their 
transformational organizational perceptions of the relationship between organizational commitment to 
their classroom teachers perceptions of school principals: Example of Tarsus in Mersin province district 
Örgütsel tükenmişlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve bir araştırma 

The relationship between organizational burnout and organizational commitment and a research 
Dönüşümcü liderliğin örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet ile olan ilişkisi ve bir araştırma 
Associations among transformational leadership, organizational citizenship behavior and organizational 


justice and a study 


Ortaöğretim öğretmenlerinin algıladıları örgütsel güven düzeyi ile örgütsel kültür düzeyi arasındaki 


ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Pendik ilçesi örneği) 


Examining the relation between perceived of secondary education teachers organizational culture level 
and organizational confidence level(Sample of Istanbul city and Pendik district) 


Pozitif örgütsel davranışın örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik Eskişehir havacılık 
sektöründe yapılan bir araştırma 
A field study in aviation sector in Eskisehir,which is oriented to determinate the effects of positive 


organizational behavior on organizational commitment 


İlköğretim okullarında örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık ilişkisi 


Relationship between organizational justice and organizational commitment in primary schools. 
Örgütsel stres ve sağlık çalışanlarında örgütsel stresle başa çıkma yolları: Serinhisar Devlet Hastanesi 


örneği 


Organizational stress and ways to cope with organizational stress for healthcare personnel: Sample of 
Serinhisar Public Hospital 


Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerindeki etkisi: Öğretmenler üzerine 


ampirik bir çalışma 
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The effect of the perception of organizational justice on organizational commitment and job 
performance:An empirical study on teachers 

The role of employee's gender, and gendered job-type in organizational citizenship behavior 
attributions 


Cinsiyet ve cinsiyetçi iş türlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları atfında rolü 
Relationship between workplace democracy and organizational dissent behavior 


İşyerinde demokrasi ve örgütsel muhalefet arasindaki ilişki 

Moderator effect of leader member exchange in the relation between organizational commitment and 
turnover intention: A case of SEMs 

Örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide lider-üye etkileşiminin biçimlendirici 

etkisi: KOBİ'lerde uygulama 

Analysis of collaboration among 3PL service providers in terms of relationship marketing orientation 
and organizational performance: Case of Turkish market 

3. parti lojistik servis sağlayıcıları arasındaki işbirliklerinin ilişkisel pazarlama ve örgütsel performans 
açısından incelemesi: Türkiye pazarı örneği 

The effect of perceived external prestige on the relationship between perceived overgualification and 
both organizational commitment and turnover intention 

Üstün niteliklilik algısı ile örgütsel bağlılık ve üstün niteliklilik algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki 
ilişkilere dışsal prestij algısının etkisi 


The analysis of the relationship between the key organizational drivers, knowledge management 
performance and organizational performance as mediated by knowledge management processes 


Temel örgütsel etkenler, bilgi yönetimi süreçleri, bilgi yönetimi performansı ve örgütsel performans 
ilişkisinin incelenmesi 

İşgörenlerde işe adanmanın ve proaktif davranışların oluşumunda örgütsel güven ile örgütsel 
özdeşleşmenin önemi 

Role of organizational trust and organizational identification in the formation of employees' 
engagement to work and their proactive behaviors 

İlköğretim okul yöneticilerinin takım liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumu, örgütsel 
adanmışlık ve örgütsel vatandaşlık düzeylerine etkisi 

The effect of the behaviours of the team leadership of primary school administrators on the job 
satisfaction of the teachers, organisational commitment and the level of organisational citizenship 
Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve iş tatmininin etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan 
çalışması 

A case study towards determining the effect of organizational trust and job satisfaction on 
organizational commitment 

Kurumsal itibar ile örgütsel kıvanç, duygusal bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi: Bir araştırma 

Examination of the relationships between corporate reputation with organizational pride, affective 
commitment and organizational citizenship behavior: A research 
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Okul yöneticilerinin yönetsel güçlülük düzeylerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık 
davranışları ve iş doyumuna etkisi 


The effect of managerial resourcefulness of school administrators on organizational commitment, 
organizational citizenship behaviors and job satisfaction levels of teachers 


Dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde örgütsel 
adaletin rolü: ISO işletmelerinde bir araştırma 


The role of organizational justice among the relationships between organizational commitment, job 
satisfaction and intention to quit: A study on ISO 200 businesses 


Hizmetkar liderlik davranışlarının örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışları ve performans 
üzerine etkisi: Eğitim sektörü üzerinde bir uygulama 


The effect of servant leadership behaviors on organizational justice, organizational citizenship 
behaviors and performance: A research on the education sector 


Örgütsel faktörlerin kurumsal kaynak planlaması ve örgütsel performans üzerindeki etkisi: İMKB 
şirketleri üzerine araştırma 


The effect of organisational factors on enterprise resource planning and organizational performance: A 
survey on Istanbul Stock Exchange companies 


The mediating role of individual responsibility on the relationship between corporate responsibility- 
organizational citizenship behavior and the role of corporate responsibility conceptions and 
organizational identification as moderators 


Kurumsal sorumluluk - örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde bireysel sorumluluğun aracı rolü ve 
çalışanların kurumsal sorumluluk anlayışı ile örgütle özdeşleşmenin şartlı etkileri 


The effects of post-M&A cultural change in organizations on individual and organizational 
performance: Moderated by personality and political skill 


Birleşme ve satınalma sonrası örgüt kültüründeki değişikliklerin bireysel ve örgütsel performansa 
etkileri: Çalışanların kişilik ve politik becerilerinin düzenleyici rolü 


Manifestations of curriculum change on organizational culture: Teachers perceptions 
Program değişikliğinin örgütsel kültür üzerindeki göstergeleri: Öğretmen algıları 


Algılanan örgütsel destek ve örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık ilişkisi 


The relationship between organizational commitment perceived organizational support and 
organizational trust 

Örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki 

Relationship between organizational trust, organizational identification and organizational citizenship 
behavior 


Algılanan örgütsel adaletin örgütsel yabancılaşmaya etkisi üzerine Yalova ili kamu ve özel 
kuruluşlarında karşılaştırmalı bir araştırma 


The effects of perceived organizational justice on organizational alienation: A comparative survey on 
private enterprise and public sectors in Yalova 


Örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde yöneticilere duyulan güvenin aracı etkisi 
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The mediating effect of trust in supervisor on the relationship between organizational justice and 
organizational identification 

Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık algılaması üzerindeki etkileri ve bir araştırma 

Perception of organizational commitment and an investigation on the effects of organizational 
communication 


Örgütsel bağlılık, daimi ve geçici işçilerin örgütsel bağlılık algıları üzerinde bir araştırma ve Muş Şeker 
Fabrikası'nda bir alan çalışması 


Organizational commitment, commitment to permanent and temporary workers organizational and 
research on perceptions of Muş Sugar Factory in milwaukee area study 


Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişki 


The teachers' relationship between the organizational silence and the organizational commitment 
working at the industrial and the vocational schools 


Örgüt kültürü, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik ilişkisi üzerine bir inceleme 


A research on relationship between organizational culture,organizational identification and 
organizational silence 


Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri: Kayseri ilindeki imalat sanayi 
işletmelerinde bir araştırma 

The effects of positive organizational behavior on organizational cynicism: A case study of Kayseri's 
manufacturing industry 


Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki(Ümraniye ilçesi örneği) 
The relation between teachers' organizational trust and organizational commitment (Ümraniye ilçesi 
örneği) 

Örgütsel stresin örgütsel yabancılaşma üzerine etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma 


The effect of organizational stress on organizational alienation: A study on five star hotels 


Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Ortaöğretim okullarında görev yapan 
öğretmenlerin algıları 


The relation between organizational justice and organizational commitment: Perceptions of the 
secondary school teachers 


Örgütsel adalet algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Sağlık örgütünde bir uygulama 


The relationship between organizational justice perceptions and organizational citizenship behavior: 
An application in the health organization 


İşletmelerde örgütsel sessizliğin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma 


An investigation on the effect of organizational silence on organizatinal commitment and job 
satisfaction 
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Örgütsel sessizlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Bir uygulama 


The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: An application 


Hekim ve hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel sessizlik, çalışan performansı ve 
aralarındaki ilişkinin incelenmesi 


Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and employee performance 
at physicians and nurses, and the relationship among them 


Resmi-Özel İlköğretim okullarında görev yapan Okul müdürlerinin yaşadıkları örgütsel stres ile 
örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Pendik örneği) 


The relation between organizational stress and organizational commitment of school principals which 
work in Public and Private Primary Schools (Pendik sample) 


Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık, iş tatmini üzerindeki etkileri: Tokat ili özel ve kamu bankalarında 
bir uygulama 


Organizational trust and organizational commitment, the effect on job satisfaction: An application in 
Tokat in private and public banks 


Örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü örneği 


The relationship between organizational trust and organizational citizenship behavior: Sample of 
Kocaeli Police Department 


Örgütsel bağlılık,örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişki: Özel bir hastane örneği 


The relationship between organizational commitment, organizational trust and job satisfaction: A 
private hospital model 


Araştırma görevlilerinin örgütsel adanmışlık ve öz-yeterliliklerinin örgütsel sessizlikleri üzerine etkisi 


The effect of organizational devotion and self-sufficiency of research assistants on organizational 
silence 


Kütüphanelerde örgütsel kültürün örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma 


Effects of organizational culture on job satisfaction and organizational commitment among university 
library employees 


Etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgütsel performansa etkisi üzerine bir araştırma 


A survey about ethical leadership and organizational citizenship behaviours' on organizational 
performance 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 
(Sakarya ili örneği) 
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Relationship between perception of organizational identity and organizational adherence of primary 
school teachers (Sakarya asa model) 


Dönüştürücü liderlik ve örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi: Adana ilindeki A grubu Yüksek 


seyahat acenteleri örneği 


Effects of transformational leadership and organizational justice upon organizational commitment and 


job satisfaction: A case of group A travel agency in Adana city 
Örgütsel öğrenme ve örgütsel bağlılık ilişkisi 


Relationship between organizational learning and organizational commitment 


Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiler üzerine bir uygulama: Karaman 


Valiliği ve İl Özel İdaresi örneği 

An application on the relationships between organizational justice and organizational citizenship 
behaviors: Karaman Governorship and Special Provincial Administration 

Analysis of organizational trust dimensions 

Örgütsel güven boyutlarının analizi 


The effect of leadership styles on the relationship between empowerment and organizational 
innovation 


Çalışanların güçlendirilmesi ve örgütsel yenilik arasındaki ilişkide liderlik tarzlarının etkisi 
The relationship between mobbing and organizational commitment among nurses 


Hemşirelerde bezdiri ve örgütsel bağlılık ilişkisi 

The impact of perceptions of ethical work climates and organizational justice on workplace deviance 
Etik iş iklimleri ve örgütsel adalet algısının işyerinde sapkın davranışlar üzerindeki etkisi 
Organizational commitment and work-related cultural values: The case of Turkey and Kazakhstan 


Örgütsel bağlılık ve işle ilgili kültürel değerler: Türkiye ve Kazakistan örneği. 


The association between work-personal life interface and employees' organizational attitudes and 
psychological well-being 


İş-özel hayat dengesinin çalışanların örgütsel tutumları ve psikolojik iyilik halleri ile olan ilişkisi 
The role of happiness ın the relationship between cultural fit and organizational citizenship behavior 


Kültürel uyum ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide mutluluğun rolü 


İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlere sağlanan örgütsel desteğe ilişkin görüşleri, 
öğretmenlerin örgütsel destek algısı ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi 


Opinions of primary schools principals about organizational support provided for teachers, relationship 


between perception of organizational support and level organizational commitment of teachers 
working at primary schools 


mnergiz.blogspot.com 


Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Doktora 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 

Turizm = Tourism 


İşletme = Business 
Administration 


Kamu Yönetimi = 
Public Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Psikoloji = 
Psychology 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


Sayfa 163 / 195 


MASOODUL 
HASSAN 


DİDEM ARLI 


FATİH ÇETİN 


KÜBRA GÜNİZ 
BEKREK 


BERNA BEYHAN 
BOZKIRLIOĞLU 


ELİF ARIKAN 


, GÜNEŞ 
EĞİLMEZKOL 


SUUDAN GÖKÇE 


GÖK 


ATAKAN CAN 


DENİZ ÖZTÜRK 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


Örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışan performansı üzerindeki 
etkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir araştırma 

Effects of organizational trust on organizational commitment, organizational citizenship behavior, and 
employees? task performance. An empirical study in banking sector 

Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri 
açısından incelenmesi 

The examination of teachers? organizational citizenship behaviours regarding their organizational 
culture perceptions and organizational trust level 

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında örgütsel bağlılık, iş tatmini, kişilik ve örgüt 
kültürünün rolü 

The roles of organizational commitment, job satisfaction, personality and organizational culture on 
organizational citizenship behaviors 

A study on the relationship between managerial ınfluence tactics and organizational commitment with 
the moderating role of androgynous leadership 

Yönetsel etkileme taktikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide androjen liderliğin ılımlaştırıcı 
rolünün incelenmesine yönelik bir araştırma 

Who interacts with whom? Individual and organizational aspects of university-industry relations in 
nanotechnology: The Turkish case 

Kim kiminle ilişki kurar? Nanoteknoloji alanında üniversite-sanayi ilişkilerinin kişisel ve örgütsel 
yönleri: Türkiye örneği 

The relationship between organizational citizenship behavior, organizational culture and organizational 
commitment 

Örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel kültür ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

Çalışma yaşamında örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık: Bir kamu bankasındaki çalışanların örgütsel 
adalet ve örgütsel bağlılık algılayışlarının analizine yönelik bir çalışma 

Organizational justice and organizational commitment in work life, a study aimed at the analysis of 
the organizational justice and organizational commitment of the employees in a public bank 

Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın alt boyutları arasındaki ilşkinin saptanmasına 
yönelik ampirik bir çalışma 

Am empirical study determining the relation between organizational trust with organizational 
commitment and sub-dimensions of organizational commitment 


Çalışanların psikolojik sözleşme ihlaline ilişkin algıları ve örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı ile ilişkisi 


Employees perception about psycological contract breach and relationship between organizational 
trust, organizational commitment and organizational citizenship behaviour 


Workplace bullying: Its reflection upon organizational justice and organizational citizenship behavior 
perceptions among public sector employees 
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İşyerinde zorbalık: Kamu sektörü çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı Business 


algılamaları üzerindeki yansımaları Administration 
Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel öğrenmeyle olan ilişkisi: Ankara ilinde bulunan askeri hastanelere Yüksek Sağlık Kurumları 
. önelik bir çalışma Lisans Yönetimi = Health 
VELİ DURMUŞ 2011 |? e ar m l t i 
The relationship between perceived organizational support and organizational learning: A study about are Managemen 
military hospitals in Ankara. 
Örgütsel iletişim ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkisellik [bir yükseköğretim kurumu olarak Ktmü Yüksek İletişim Bilimleri = 
z : uygulama örneği Lisans Communication 
UĞUR ÜNAL E EE ece a > e l E. a 
The relationship between organizational communication and organizational commitment 'Ktmü ciences 
sample' 
Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
ABDULLAH 2 Li iv Pao } a ! Lisans Education and 
SELVİTOPU 011 The relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment levels of Training 
secondary school teachers 
Konaklama işletmelerinde etik iklimi, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisi Yüksek Turizm = Tourism 
BURÇAK EKIZTEPE 2011 The relationship between ethical climate, organizational justice and organizational commitment in the Lisans 
hospitality business 
Algılanan örgütsel adaletin, örgütsel sinizme ve işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik Yüksek İşletme = Business 
bir araştırma Lisans Administration 


AYDAN ÇAĞ 2011 — , PONE PE ; 
ç 9 A research about determinig the effect of perceived organizational justice to the intention of the 


organizational cynicism and leaving from work 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki MN Editi Gr 


7 5 z Lisans Education and 
CUL Ge eo The relationship between primary school teachers? organizational commitment levels and Training 
organizational justice 
Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş tatmininin çalışanlar açısından algısı; Kahramanmaraş tekstil Yüksek İşletme = Business 
SEVDA ENGİZEK 2011 sektöründe bir araştırma Lisans Administration 
DEMİR The perceptions in terms of workers of organizational trust, organizational commitment and job 
satisfaction; a field study in Kahramanmaraş 
: Kütahya'da faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında örgütsel iklimin örgütsel bağlılığa etkisi Yüksek Işletme = Business 
KORHAN AĞACIK 2011 The effect of the organizational climate on the organizational commitment in the private educational ERIE Adnin aeration 
institutions in Kütahya 
İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki örgütsel adalet algısı ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları Yüksek Eğitim ve Öğretim = 
EMEL ERTÜRK 2011 arasındaki ilişki l o E E Lisans Education and 
The relationship between perception of organizational justice and teachers? organizational Training 
commitment in primary and secondary schools 
Yüksek Çalışma Ekonomisi 
Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma Lisans ve Endüstri İlişkileri 
HAZEL AGUN 2011 = Labour Economics 
and Industrial 
A study on the relationships between organizational trust and organizational commitment Relations 
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2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


2011 


Örgütsel öğrenme, dönüşümcü liderlik, pazar yönlendirmesi ve örgütsel inovasyonun firma 
performansı üzerine etkilerinin analizi 


The effects? analysis of organizational learning, transformational leadership, market orientation and 
organizational inovation on firm performance 
Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma 


An empirical study towards identifying the relationship between organizational justice and 
organizational commitment 


Örgütsel adalet algısı ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 


A study related to determine of the relationship organizational justice perception and organizational 
communication 


Örgütsel adalet algısı, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasındaki ilişkilere yönelik görgül bir 
araştırma 


An empirical research investigating relationships between organizational justice perception, 
organizational identification and job satisfaction 


Mobbingin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi ve örgütsel sessizlik: Karaman İl Özel 
Idaresi'nde bir uygulama 


The effect of mobbıng on organızatıonal cıtızenshıp and organızatıonal sılence: A Practıce ın the 
Admınıstratıon of Special province of Karaman 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki: 
Keçiören ilçesi örneği 

The relationship between the levels of organizational cynicism and organizational commitment of 
primary school teachers: Example of Keçiören district 


Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi ve bir araştırma 

The effects perception of organizational justice on organizational citizenship behavior and inguiry 
Örgütsel alt kültürlerde örgütsel adalet ve güven algısı üzerine bir araştırma 

Organizational justice and trust perceptions in organizational subcultures 

İlköğretim okullarında örgütsel güven ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki 


The relationship between the organizational trust and the organizational citizenship behaviours of 
teachers 


Küreselleşme sürecinde örgütsel değişimi etkileyen bir unsur olarak örgütsel sinizm ve Karaman ili 
kamu kurumlarında bir çalışma 


Organizational cynicısm as a factor that affects the organizatıonal change in the process of 
globalization and an applıcation in Karaman?s public institutions 
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2011 


Algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılığa etkisi: İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma 
örneği 

The effect of perceived organizational support on organizational commitment: A research on 
employees of a company 


Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi araştırması: Konya 
aile hekimleri örneği 


The practice of the effect of perceived organizational support on organizational identification and 
turnover intention: Family physician model in Konya 
Liderlik stilleri ile örgütsel güven ve örgütsel adanmışlık arasındaki ilişki 


The relationship between organizational trust and organizational commitment of the teachers 


Örgütsel iletişim ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkisellik (Bir yükseköğretim kurumu olarak KTMÜ 
uygulama örneği 


YIOMAYH NYNHAETN KOMMYHNKALNA MEHEH HLUMH XKAaKLbI KODYYHYH OpTOCYHgAarbi ÖalnaLıbıLı 
Liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişki ve bir araştırma 


The relationship of leadership styles between organizational commitment and organizational silence 
and a research 


Duygusal zekanın örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve bir uygulama 


Emotional intelligence of organizational commitment and organizational citizenship behavior the 
relationship between and an application 

Workplace mobbing and its relationship between job satisfaction and organizational trust study: A 
study on Turkish academicians 


İşyerinde psikolojik yıldırmanın iş tatmini ve örgütsel güven ile arasındaki ilişki: Türk akademisyenler 
üzerine bir çalışma 


The relationship among leadership style, trust and organizational commitment 
Liderlik tarzı, güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


An integrative model of justice perceptions, employee positive mood states and organizational 
citizenship behavior 


Adalet algısı, işçi olumlu duygu durumu ve örgütsel vatandaşlık davranışının bütünleşik bir modeli 
The relationship between wage justice perception and organizational commitment and a research 
Ücret adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve bir uygulama 

Investigation of the relationship between teachers' readiness for organizational change and resilience 
Öğretmenlerin örgütsel değişime hazır olmaları ile yılmazlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi 


A study on the relationship between organizational politics and mobbing behaviors at the workplaces 
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İşyerinde örgütsel politikalar ve duygusal zorbalık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma 

The effects of perceived nepotism and job stress on organizational citizenship behavior: An emprical 
study in Kyrgyz family-managed company 

Algılanan nepotizmin ve iş stresinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkileri: Kırgız aile şirketinde 
ampirik bir çalışma 

The impact of Supply Chain Management (SCM) practices on organizational performance 


Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) uygulamalarının örgütsel performansa etkisi 
The relationship between the burnout and organizational commitment levels of the police officers': A 
research on İstanbul Police Headguarters 


Polis memurlarının tükenmişlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki: İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü?nde bir araştırma 


Mediating effects of organization based self esteem on the relationship between organizational justice 


and organizational commitment 
Örgüte bağlılık ile örgütsel adalet arasındaki ilişkide örgüt temelli özsaygının rolü 


Örgütsel etik iklim, kişi-örgüt uyumu, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi; görgül 


bir araştırma 


The relationship between organizatonal ethical climate, person-organization fit, organizational 
commitment and organizational citizenship behavior; an empirical research 


Understanding firm-level entrepreneurship: A study of exploring the construct and its relationship with 


contextual factors 


Örgütsel girişimcilik: Kavramın anlamlandırılması ve örgütsel etkenler ile olan ilişkisi üzerine bir 
çalışma 


Öncülleri ve sonuçları bağlamında örgütsel özdeşimin örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutuyla 
ilişkisi 

The relationship between organizational identification and affective commitment with their 
antecedents and conseguences 

Elit sporcuların örgütsel stres düzeyleri ile örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi 

An investigation over the relationship between stress level and organizational commitment for elite 
athletes 

Liderlik tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolü ve bir araştırma 


The role of organizational justice on the effect of leadership style on organizational silence and a 
research 


Örgüt kültürü, örgütsel güç ve örgütsel adalet algılarının bireyin iş tatmini ve örgüte bağlılığı üzerine 
etkisi: Kamuda bir araştırma 


The effects of organizational culture, organizational power and organizational justice perceptions on 
organizational commitment and job satisfaction: An applied research on public sector 


Otel işletmelerinde etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: 
Kapadokya örneği 
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The effect of ethical climate and organizational support perceptions on organizational commitment in 
hotel businesses: The case of Cappadocia 

Örgütsel sessizlik örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan çalışan performansı ilişkisi 

Connections between organizational silence organizational citizenship behaivor and perceptive 
employee performance 

Örgütsel yapının örgütsel değişime direnç üzerindeki etkisi: İzmir Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğü'nde bir uygulama 


Impact of organizational structure on resistance to organizational change: An application at the İzmir 
Regional Land Registry and Cadastre 


The impact of organizational learning on Turkish architectural design firms' performance: A structural 
eguation model 


Örgütsel öğrenmenin Türk mimari tasarım firmalarının performansına etkisi: Bir yapısal denklem 
modeli 


Determinants of organizational commitment: The case of information technology department 
employees in banks operating in Turkey 

Örgütsel bağlılığı belirleyen etmenler: Türkiye?deki bankalarin bilgi işlem birimi çalışanları üzerine 
çalışma 

The effect of working place on the relation between perception of organizational justice, organizational 
support and organizational citizenship behavior 


Örgütsel destek, örgütsel adalet algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiye çalışma 
yerinin katkısı 

Çalışanların örgütsel adalet algısının, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir 
çalışma 

A study on the effect of workers' organizational justice perception to organizational citizenship and 
organizational commitment 


Determinants of organizational behaviors among knowledge workers: The role of job charcteristics, 
job satisfaction, and organizational commitment 


Örgütsel vatandaşık davranışlarının bilgi çalışanları arasındaki belirleyicileri: İş özellikleri, iş doyumu 
ve örgütsel bağlılığın işlevi 


Affects of organizational justice on organizational commitment in terms of survivor syndrome 


Geride kalanlar sendromu bakımından örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkileri 


An integrative model of transformational leadership, organizational commitment, job satisfaction and 
organizational citizenship behavior 


Dönüştürücü liderlik, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının bütünleşik bir 
modeli 


Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 
The effects of organizational commitment on organizational citizenship behaviour 


Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki- bankacılık sektöründe bir uygulama 
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The relationship between organizational trust and organizational commitment ? a study on banking 
sector 
Bankalarda birleşme sonrası örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkisi 


The relationship between organizational commitment and organizational silence after mergers in 
banking sector 


Örgütsel kültürün örgütsel iletişim üzerine etkisi: Örgütlerde resmi ve gayri resmi iletişim dengelerini 


ölçmeye yönelik bir uygulama 

The impact of organizational culture on organizational communication: An application to measure 
formal and informal balances of communication in organizations 

Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 

The research on the organizational thrust and organizational devotion relation among the teachers 
who works on private educational institution 


Örgütsel güven kavramının öğretmenler açısından örgütsel bağlılık üzerine etkileri(Turizm meslek 
liselerinde bir uygulama) 


The effects of organizational trust concept on organizitional commitment with regard to the teachers 


(A survey on vocational high schools of tourism) 

İşgörenlerin adalet ve etik algıları açısından örgütsel güven ile örgütsel bağlılık ilişkisi 

The relation of organizational trust and organizational commitment in terms of justice and ethical 
perceptions of employees 

Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisi: Teknopark üzerine bir araştırma 

The effect of organizational justice on organizational silence: A study on technopark 


Örgütsel yapı unsurlarının çalışanların örgütsel adalet algılamaları üzerine etkisi: Antalya sağlık 
örgütlerinde bir uygulama 


The effect of organizational structure elements on organizational justice perceptions of employees: 
Research in Antalya health organizations 

Genel liselerde örgütsel iletişim ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişki(Ankara ili 
örneği) 

The relationship between organizational communication at high schools and organizational 
identifications of teachers 

Örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü 

The effect of organizational identification on employee?s turnover intention the mediating effect of 
organizational justice 


Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki ve bir araştırma 


The relationship between perceived organizational justice and organizational alienation and a research 
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Örgütsel küçülme, geride kalanlar sendromu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

Relationship between organizational downsizing, survivor syndrome and organizational commitment 
Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güvenin çalışan performansı üzerindeki etkisi 

Impact of organizational identification and organizational trust on employee's performance 


Örgütsel adalet algısı iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar 

The relationships between perceptions of organizational justice, work family conflict and perceived 
organizational support 

İşletmelerde örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme: Esenboğa Havalimanı'nda bir uygulama 
Organizational justice and organizational identification in the business enterprises: An application in 
the Esenboğa Airport 


Lider-üye mübadelesi, algılanan örgütsel destek ve öz denetim kişilik özelliğinin örgütsel vatandaşlık 
davranışları üzerindeki etkileri 


The effects of leader-member exchange, perceived organizational support and conscientiousness 
personality trait on organizational citizenship behaviors 

Örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bir araştırma 
Examination of the relationships between organizational cynicism and organizational citizenship 
behavior and a research 


Örgütsel yabancılaşmanın örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma eğilimi ile bağlantısı ve 
yabancılaşma yönetimi 


The relationship of organizational alienation with organizational committment, job satisfaction and 
turnover intent and organizational alienation management. 


Örgütsel değişime açıklık ve örgütsel bağlılık ilişkisi 


The relationship between openness to change and organizational commitment 


Yöneticilerin başarma ihtiyacı, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bütçesel katılımın örgütsel bağlılık 
üzerindeki etkileri 


The impact of managers? need for achievement, organizational citizenship behavior and budgetary 
participation on organizational commitment 


İlköğretim okullarında örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler 
The relationship between organizational silence and organizational commitment in primary schools 


Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere kuramsal bir yaklaşım 


A conceptual approach to the relationships between perception of organizational justice and 
organizational commitment 
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Dönüşümcü liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Algılanan örgütsel adalet 
düzeyinin aracılık etkisi 


The relationship between transformational leadership and organizational identification: The mediation 
effect of the organizational justice 


Birleşme sonrasındaki örgütsel kültürün örgütsel bağlılık üzerine etkisi 
Impact of organizational culture on organizational commitment after mergers and acquisition 
Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık ve örgütsel iletişim ile ilişkisi 


Primary school teachers' burnout levels on organizational communication and commitment 
Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık ilişkisi (Tokat Valiliğinde uygulamalı bir araştırma) 


The relationship between organizational citizenship and organizational commitment (Tokat 
Governorship an applied research) 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile bazı örgütsel davranışlar arasındaki ilişki 
(Sakarya ili örneği) 

Relation between organizational justice perceptions and some organizational outputs of primary school 
teachers (The case of Sakarya province) 


Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin 
incelenmesine yönelik bir uygulama 


An implementation intended to the relationship between employees organizational justice perceptions 
and organizational citizenship behaviors 


Örgütsel değişim ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma 


A study for the relationships between organizational change and organizational learning 


Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve yabancılaşma arasındaki ilişki- çağrı merkezi 
çalışanları üzerine uygulama 


The relationship among organizational commitment, organizational citizenship behavior and 
alienation- a research study on call center employees 
The contribution of organizational and individual based culture fit on perceived organizational justice 


Örgüt ve birey temelli kültürel uyumun örgütsel adalet algısı üzerindeki katkısı 
The relationship between person-supervisor fit and organizational commitment 


Çalışan ? yönetici uyumu ve örgütsel bağlılık arasındakı ilişki 
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Antecedents and conseguences of organizational commitment 


Örgütsel bağlılığın öncü değişkenleri ve sonuçları 

The effect of organizational sources of stress on job related affective well-being 

Örgütsel stres kaynaklarının çalışanların işe ilişkin duygusal iyilik durumları üzerindeki etkisi 

The effect of corporate social responsibility implementations on managers' and employees' 
organizational commitment 

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yöneticilerin ve çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi 


The influence of ethics institutionalization on job satisfaction and organizational justice 


Etiğin kurumsallaşmasının iş tatminine ve örgütsel adalete olan etkisi 
Organizational citizenship behavior in non-profit sector: Antecedents, outcomes, and volunteer- 
professional comparison 


Kar amacı gütmeyen örgütlerde örgütsel vatandaşlık davranışı: Nedenleri, sonuçları ve gönüllü- 
profesyonel karşılaştırması 


Investigating the relationship between primary and secondary level public school teachers' readiness 
for change and perceived organizational trust 


İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki devlet okullarinda görev yapan öğretmenlerin değişime hazır 
olma durumları ve algıladıkları örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesi 


The relationship between employee perception of organizational climate, work stress and job 
satisfaction : A study in call centers 


Örgütsel iklim, iş stresi ve iş tatmini kavramlarının çalışan davranışları arasındaki ilişkisi: Çağrı 
merkezi sektörü araştırması 


Örgütsel etkililiği arttırmada, örgütsel öğrenme kapasitesi, değer oluşturucu liderlik ve örgütsel 
kültürün etkisi 


The effect of organizational learning capacity, value-based leadership and organizational culture on 
increasing the organizational effectiveness 


Exploring the relationship between the concepts of organization culture, organizational justice and 
organizational citizenship behavior 


Örgüt kültürü, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık kavramları arasındaki ilişkinin araştırılması 
Örgütsel bağlılığın belirleyicileri olarak örgütsel adalet ve kararlara katılım 


Organizational justice and participative decision making as the determinants of organizational 
commitment 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve örgütsel 
adalet davranışlarının etkisi 


mnergiz.blogspot.com 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Yüksek 
Lisans 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Doktora 


Psikoloji — 
Psychology 


Kamu Yönetimi = 
Public Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Kamu Yönetimi = 
Public Administration 
; İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Eğitim ve Öğretim = 
Education and 
Training 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Sayfa 173 / 195 


SELMA ARIKAN 


ÖZEN AŞIK DİZDAR 


FATMA NUR ASLI 
ERIM 


S. MELTEM ÇERİ 
BOOMS 


BURCU GÜNERİ 
ÇANGARLI 


HASAN FEHMİ 
ÖZTÜRK 


DOĞAN UÇAR 


BAŞAK GÖKÇE 
AKTAŞ 


TEVFİK YILDIRIM 


ESRA TÜRKER 
ÖZKURT 


2009 


2009 


2009 


2009 


2009 


2009 


2009 


2009 


2009 


2009 


Effects of administrators? ethical leadership and organizational justice behavior on primary school 
teachers? organizational commitment level 


Collective efficacy and organizational effectiveness: Antecedents and consequences 
Kolektif yeterlik ve örgütsel etkinlik: Önceller ve sonuçlar 

Psychological contracts and organizational correlates: The impact of work orientations 
Psikolojik sözleşmeler ve örgütsel bağlantıları: Çalışma yönelimlerinin etkisi 


Individual response to organizational change: Creating facade of conformity its antecedants and 
effects on participating in decision making, work engagement, job involvement and intent to quit 


Örgütsel değişime bireysel tepki: Maskeleme davranışı öncelleri ve karar almaya katılma, işe gönülden 
adanma, işle bütünleşme ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 


An empirical study on transactional, transformational and authentic leaders: Axploring the mediating 
role of ?trust in leader? on organizational identification 


Transaksiyonel, dönüşümcü ve otantik liderler üzerine ampirik bir çalışma: Lidere duyulan güvenin 
örgütsel kimlik üzerindeki aracı rolü 


Bullying behaviors as organizational political tactics 


Yıldırma davranışlarının örgütsel politik taktikler olarak incelenmesi 

Okul yöneticilerinde örgütsel ahlaki iklim (örgütsel etik), örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık 
ilişkisi: Şişli ilçesi örneği 

The relation between organizational ethical climate (organizational ethics), organizational citizenship 
and organizational commitment in school management: Samples in the district of Şişli 

Perceived organizational support and organizational commitment: the mediating role of organization- 
based self-esteem 

Algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılık: Örgüt kaynaklı öz-saygı'nın düzenleyici rolü 

Exploring the workplace mobbing and its relationship between the concepts of organizational climate 
and organizational trust 


İşyerinde duygusal taciz ve işyerinde duygusal tacizin örgütsel iklim ve örgütsel güven kavramları ile 
ilişkisinin araştırılması 


İlköğretim okulu yöneticilerinin kişisel ve örgütsel değer uyumunun örgütsel adanma ve yabancılaşma 
üzerine etkisi 


The influence of the primary education administrators personal and organizational worthy 
accommodation on the dedicating and estrangement 


Örgütsel stres faktörleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve lise öğretmenleri üzerinde bir uygulama 
The relation between organizational commitment and the organizational stress factors: An application 


on the high school teachers 


mnergiz.blogspot.com 
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Otel işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel adalet algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına 
etkisi: Afyonkarahisar'daki 4 ve 5 yıldızlı termal otellerde bir uygulama 


The effects of organizational justice on organizational citizenship behavior at 4 and 5 star hotel 
establishments in Afyonkarahisar city center 


Örgütsel stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Orta kademe otel yöneticileri üzerine bir araştırma 


The relationship between organizational stress and organizational commitment: A research on hotel 
middle level managers 


Liderlik tarzları, örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi 
The relationship between the leadership styles, organizational silence and organizational commitment 
İlköğretim okullarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ilköğretim 


okullarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları 
The need that studying of permanent and contracted teachers constitute 


Örgütsel öğrenme yeteneği ? örgütsel yenilik ilişkileri ve Türk işletmelerinde bir araştırma 


Organizational learning capability - organizational innovation relationships and a research on Turkish 
organizations 


Örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel değişim üzerin etkileri ve bir uygulama 

The effects of the organizational citizenship behaviour on the organizational change 

İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değişime ve örgütsel değişime direnme 
olgularını algılamaları üzerine bir araştırma 

A research on the perception of elementary school directors and teacher about organizational change 
and their resistance to organizational change 

Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki 

The relationship between researh assistants? perceived organizational support and organizational 
cynicism 

Örgütsel kültür ile yenilikçilik odaklı örgütsel faktörler arasındaki ilişki 


Relations between organizational culture and organizational efforts focusing on innovation 

Örgütsel açıdan kültürel farklılıklar ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Konaklama işletmelerinde bir 
uygulama 

The relationship between the cultural differences and organisational commitment from the point of 
vew of organisation: An application in accomodation business units 

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güvenleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Sakarya ili 
örneği) 

The relationship between organizational trust and organizational commitment of primary education 
teachers (Sakarya province case) 


Kültür-yönetim ilişkileri bağlamında örgütsel değişim sürecine örgütsel kültürün yönetsel etkinlik 
açısından etkisi 


mnergiz.blogspot.com 
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The effect of organizational culture efficiency to the process of organizational change within the 
context of culture-management relations 


Örgütsel bağlılık ile banka çalışanlarının demografik özellikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması 


A case study about determining the relationship between organizational loyalty and demographic 
variables of the people who work in the banking sector and organizational citizenship manner 


The distinctive role of prestige, communication and trust: Organizational identification versus affective 
commitment 

Prestij, iletişim ve güvenin ayırıcı rolü: Duygusal bağlılığa karşı örgütsel özdeşleşme 

The effect of work values on organizational citizenship behaviour 


Çalışma amaçlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi 
The relationship between social power bases and organizational commitment: The moderating effect 
of trust in organization 


Sosyal güç kaynakları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Örgüte duyulan güvenin bu ilişkideki 
moderatör etkisi 


Relationship among perceived sufficiency of organizational communication, interdepartmental 
relationship climate, career opportunities and well-being at work 


Örgütsel iletişimin algılanan etkinliği, departmanlararası ilişki iklimi, kariyer fırsatları ve işyerindeki 
esenlik arasındaki ilişkiler 


Örgütsel zekanın geliştirilmesine ilişkin yapılan bir çalıştayın örgütsel zeka düzeyinin geliştirilmesine 
etkisi 

The effects of a workshop concerned with the development of the organizational intelligence on the 
development of the organizational intelligence level 

Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, iş tutumları ve örgütsel sapma arasındaki ilişkinin analizi 


The analysis of the relationship among organizational learning, job attitudes, and organizational 
deviance in hotels 

Örgütsel ağ düzeneğinin örgütsel alandaki çeşitlilik ve değişime etkisi: Çankırı örneği 

The impact of organizational network on organizational field towards isomorphism and change: Çankrı 
case 

Örgütsel politikanın işleyişi: Örgütsel politika algısı ve politik davranış arasındaki ilişkiler 

The functioning of organizational politics: The relationships between perceptions of organizational 
politics and political behaviour 

İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik (Denizli ili örneği) 


Organizational identity and organizational effectiveness in primary education schools (sample of 
Denizli province) 


Hemşirelerin örgütsel güven düzeyleri ile kişisel-mesleki özellikleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları 
arasındaki ilişki 


mnergiz.blogspot.com 
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Relationship between nurses' organizational trust level and personal- professional characteristics and 
organizational citizenship behaviors 


The role of psychological empowerment between managerial practices and organizational citizenship 
behavior 

Yönetim uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirilme 
algısının rolü 

The roles of organizational justice,trustworthiness,trust and propensity of trust in the relationship of 
Imx with ocb and job satisfaction 


Yönetici-çalışan ilişki kalitesinin çalışan iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde 


adelet,güvenirlik,güven eğilimi ve güvenin rolü 


The relationship between total guality management and organizational citizenship behavior, 
organizational commitment,job attraction 


Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüte bağlılık , işe cezbolma 
arasındaki ilişkiler 


The mediating effect of organizational justice: Moderating roles of sense of coherence and job 
complexity on the relationship between servant leadership and work engagement 


Hizmetkar yöneticilik ile işe kapılma değişkenleri arasındaki ilişkide, örgütsel adaletin ara değişken 
olarak etkisi; tutarlılık anlayışı ve işin karmaşıklık düzeyinin şartlı değişken olarak rolleri 


The effects of work values, work centrality and person-job fit on organizational citizenship behavior 


Çalışma değerleri, çalışmanın merkeziliği ve kişi-iş uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışları 
üzerindeki etkisi 


İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel özdeşim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatansaşlık davranışlarının 
demografik özelliklerine göre incelenmesi 


The analysis of primary school teachers' organisational identification, organisational adherence and 
organisational citizenship behaviours according to their demographic features 


The effect of organizational career management on organizational commitment 
Örgütsel kariyer yönetiminin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 


An empirical study of relationships between organizational justice and organizational commitment in 
public health care companies in Istanbul 


Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin İstanbul'daki kamu sağlık kurumlarında 
incelenmesi üzerine ampirik çalışma 


Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir örnek olay 

One sample case on the relationship between organizational trust with organizational commitment 
Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma 

An examination of relationship between organizational identification and organizational commitment 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığı geliştirme araçları: Özel bir hizmet işletmesinde araştırma 


mnergiz.blogspot.com 
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Organizational commitment and the instruments of improving organizational commitment: The case of 
a private service company 

Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki ve bir uygulama 

The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behaviour and an 
application 

Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma 

A research on the effect of organizational communication on organizational loyalty 

Örgütsel ögrenme düzeyleri arasındaki ilişkiler ve örgütsel ögrenmenin performans üzerindeki 
etkilerine yönelik bir araştırma 

A research about relationships between organizational learning levels and affects of organizational 
learning on performance 


Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri 


The effects of organizational climate on organizational commitment 
Örgütsel sosyalleşmenin örgütsel bağlılığa etkisi: Bir uygulama 


The effect of organizational socialization on organizational commitment: A research 


İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Elazığ ili örneği) 


The impact of organizational justice on organizational commitment in primary schools (The sample of 
Elaziğ province) 


İlköğretim okullarında örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisinin öğretmenler 
tarafından algılanması 


The teachers' perception of the influence of organizational communication skills on organizational 
learning in elementary schools 


Türkiye ve Polonya'da turizm sektörü çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarına ilişkin 
bir uygulama 


A practise on the organizational justice and organizational commetment perception of worker's in the 
tourism sector of Turkey and Poland 


Anadolu lisesi öğretmenlerinin örgütsel adanmışlık düzeylerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarına 
etkisi (Sakarya ili örneği) 

The effect of attitudes related to organizational chances of organization devotion level?s of anatolion 
higt school teachers (Sakarya sample) 
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Örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Bir gıda işletmesinde uygulama 
Effect of organizational support on organizational commitment: Application on a food enterprise 


The relationship of downward mobbing with leadership and work-related attitudes 


Yukarıdan aşşağıya mobbingin liderlik ve örgütsel tutumlarla ilişkisi 

The role of human resources management in organizational effectiveness 
İnsan kayanakları yönetiminin örgütsel etkinlikteki rolü 

Organizing corporate culture: A case study of a Turkish software company 
Örgütsel kültür düzenleme: Türk yazılım firmasından bir örnek uygulama 


Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık 
davranışları arasındaki ilişki 


Relation between organizational justice perceptions, organizational trust levels and organzational 
citizenship behaviors of secondary education teachers 


Pazara dayalı örgütsel öğrenme: konaklama işletmelerinde pazara dayalı örgütsel öğrenmeyi 
belirleyen değişkenler ve pazarlama performansına etkileri 


Market-based organizational learning: Factors effecting market-based organizational learning in 
lodging enterprises and their effects on marketing performance 


Yöneticilerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş tatmini ve algıladıkları örgütsel adalet ile ilişkisi 


Relationship of managers? organizational citizenship behaviors with job satisfaction and organizational 


justice 

Denklik duyarlılığı açısından algılanan örgütsel adalet - örgütsel bağlanma ilişkisi 

The relationship between perceived organizaional justice and organizational commitment in terms of 
equity sensitivity 


Çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş 
tatminine etkisi: OPET çalışanlarına yönelik uygulama 


The effect of employees corporate social responsibility perceptions on organizational identification, 
organizational commitment and job satisfaction: a research applied to employees of OPET 


The effect of person-organization fit on organizational commitment and work engagement: The role of 


person-supervisor fit 
Birey-organizasyon uyumunun örgütsel bağlılık ve işe angaje olma üzerindeki etkisi: Birey-üst 
uyumunun rolü 


The influence of job satisfaction, organizational commitment, and perceptions of organizational justice 
on organizational citizenship behavior in tTurkish education sector 

Türk eğitim sektöründe iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algılamalarının örgütsel 
vatandaşlık davranışına etkileri 
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Denizcilik sektöründe çalışan gemiadamlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve algılanan örgütsel destek düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir 
araştırma 


The relationship between demografic factors and the level of organizational commitment, 
organizational citizenship behaviour and perceived organizational support of seafarers' working in the 
maritime sector 


İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre örgütsel adanma ile örgütsel yurttaşlık davranışları 
arasındaki ilişki 


The commitment between organizational citizinship behaviours according to the primary school 
teachers 


Sosyal sorumluluk ile örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiye 
yönelik bir araştırma 


The research on the impact of social responsibility on organizational citizenship behaviour and 
organizational identification 


Çalışanların örgütsel bağlılıklarının belirleyicisi olarak örgütsel adalet algılamaları: Antalya bölgesinde 
bulunan beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma 


The perception of organizational justice as the determiner of organizational commitment of the 
employees: A study concerning the 5 stars hotels enterprizes in the district of Antalya 


Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı 


Organizational trust and organizational citizenship behaviour 


Türk işletmelerinde örgütsel öğrenme, bilişim teknolojileri ve örgütsel bağlam ilişkilerini incelemeye 
yönelik bir araştırma 


A research on Turkish companies to determine the relations of organizational learning, information 
technology competency and organizational context 


Örgütsel kültür bağlamında örgütsel vatandaşlık olgusu ve bir araştırma 
Organizational citizenship behaviour in terms of organizational culture 
The relationship between job satisfaction and organizational commitment 
İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


The impact of identity salience on organizational citizenship behaviors 
Kimlik belirginliğinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi 
Why dissatisfied employees do not intend to leave: The effect of organizational commitment 


İşinden memnun olmayan çalışanlar neden ayrılmaya niyetli değil: Örgütsel bağlılığın etkisi 


Work-family conflict and its relation to organizational outcomes and an application in banking sector 
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İş-aile çatışması ve örgütsel sonuçlar ile ilişkisi ve bankacılık sektöründe bir uygulama 


Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi, uygulamalı bir çalışma Doktora 
The relationship among organizational, trust, organizational identity and organizational identification, 
an amprical study 

Doktora 
An integrative model of job characteristics, job satisfaction, organizational commitment and 
organizational citizenship behavior 
İş özellikleri, iş doyumu, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışının bütünleşik bir modeli 
Örgütsel öğrenme, çevre ve örgütsel performans ilişkisi: Otel yöneticilerinin algılamaları üzerine bir Doktora 
araştırma 
The Association of organizational learning with environment, and organizational performance: 
Research on perceptions of hotel managers 
Political opportunity, organizational infrastructure and organizational founding: Trade unions in Doktora 
Istanbul and Ankara,1947-1980 
Siyasi fırsat, örgütsel altyapı ve örgüt kuruluşu: İstanbul ve Ankara'da işçi sendikaları, 1947-1980 
Histories, institutional regimes and educational organizations: The case of Turkish higher education Doktora 
Örgütsel kökler, kurumsal çevre ve öğretim kurumları: Türkiye'de yüksek öğretim 

Doktora 
PB-ISAM: A process-based framework for information systems effectiveness assessment in 
organisational contexts 
PB-ISAM: Örgütsel bağlamlarda bilgi sistemleri etkililiğini ölçmek için sürece dayalı çerçeve 
Political behavior in organizations: Antecedents and consequences Doktora 
Örgütsel politik davranış : Öncelleri ve sonuçları 
Örgütsel bağlılık: örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya Üniversitesi 'nde örgüt Yüksek 
iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması Lisans 


mnergiz.blogspot.com 
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Organizational commitment: Organizational climate's effect on organizational commitment and 
research of the relationship between organizational climate and organizational commitment in Trakya 
University 


Öğretmenlerde örgütsel bağlılık örgütsel yabancılaşma ve örgütsel vatandaşlık 


Organizational commitment organizational alienation and organizational citizenship behaviour of 
teachers 


An Empirical study of relationships among organizational justice, organizational commitment, leader- 
member exchange,and turnover intention 


Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, lider-üye mübadele ilişkisi, ve ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler 
üzerine ampirik bir çalışma 


Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi 

The effect of organizational communication on organizational commitment 

Örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zeka: Teori ve bir uygulama 

The Antecedent of organizational learning is organizational intelligence: Theory and a practice 
Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki 

The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior 
Örgütsel iklim ve örgütsel vatandaşlık 


Organizational climate and organizational citizenship 


Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara bir değişken olarak 
örgüt temelli öz-saygı 

Perceived organizational support in the formation of affective commitment and organization-based 
self-esteem as an intermediary variable 


Erkek egemen işlerde çalışanların örgütsel destek algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki 


The relationship between perceived organizational support and organizational commitment in male 
dominated professions 


Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 


The relatıonshıp between organızatıonal communıcatıon and organızatıonal commıtment 


The influence of motivation and rewarding on job satisfaction and organizational commitment andan 
application 


Motivasyon ve ödüllendirmenin personelin iş tatminine ve örgütsel bağlılığına etkisi ve bir uygulama 
Organizational adoption of enterprise resource planning systems 


Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin örgütsel benimsenmesi 


mnergiz.blogspot.com 
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The impact of learning on organization performance of the organizations 


Örgütsel öğrenmenin örgüt performansına etkisi 


The relationship between job related affective well being and organizational commitment at retail 


sector 


Perakende sektöründe işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ve örgütsel bağlılık ilişkisi 


The Impact of employee perception of corporate social responsibility on organizational commitment: A 
scale development study 


Çalışanları kurumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi: Bir ölçek 


geliştirme çalışması 


The relationship between openness to change and employees' perception of organizational routines 
and the effects of empowerment 


Değişime açıklık ve çalışanların örgütsel rutinleri algılamaları arasındaki ilişki ve yetkilendirmenin 


etkileri 


Motivational processes involved in the relationship between leadership and organizational citizenship 


behaviors 


Liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışları ilişkisinde yer alan güdüsel süreçler 
İşletmelerde örgütsel öğrenme-örgütsel performans ilişkisi: Konaklama işletmelerinde örgütsel 


öğrenme-örgütsel performans ilişkisine yönelik inceleme 


The Relation between organizational learning and organizational performance: An investigation about 
the relation between organizational learning and organizational performance in the hospitalty industry 


Liderlik tarzlarının ve adalet algısının; Örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
üzerine etkilerine yönelik bir araştırma 


The mediating effect of subjective well-being on the relationship between organizational learning 


climate, performance and organizational citizenship 


Sübjektif iyiliğin, öğrenen örgüt iklimi ile performans ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki 
ilişki üzerindeki etkileri 


Measuring the effectiveness and the return on investment of training in organizations 


Örgütsel eğitimlerde etkinliğin ve yatırımın geri dönüşünün hesaplanması 
Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Bir uygulama 


The relationship between organizational identification, organizational image and organizational 
citizenship behaviour: An application 


Organizational citizenship behaviour and organizational justice 


Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet 
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The Effects of learning organization climate and self - directed learning on job satisfaction, affective 
commitment and intention to turnover 

Örgütsel öğrenme ikliminin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten çıkma eğilimi üzerindeki etkisi 
Uncertainty during change and its impacts on job satisfaction, psychological well-being, organizational 
commitment and effects of communication 

Örgütsel değişim dönemlerinde belirsizliğin tatmini, psikolojik sağlık ile örgütsel bağlılığa etkisi ve 
iletişimin etkileri 

An integrative perspective on mergers and acquisitions: Social identity, acculturation, organizational 
support, rewards, and organizational commitment 


Şirket satın almaları ve birleşmeleri üzerine bütünleştirici bir bakış: Sosyal kimlik, kültürleşme, 
örgütsel destek, ödüller ve örgütsel bağlılık 

Çalışanların psikolojik sözleşmelerinin örgütsel özdeşim, örgütsel yurttaşlık bilinci ve örgütte kalma 
niyeti ile ilişkisi 

The relationship of employees' psychological contracts with organizational identification, civic virtue 
and intention to stay in the organization 

Örgütsel güven ve iş yeri güçlendirmesinin hemşirelerin örgütsel bağlılığına etkisi 


Organizational trust and workplace empowerments' effect on nurses organizational commitment 


Aile işletmelerinde örgütsel yedekleme metal ana sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin örgütsel 
yedekleme açısından incelenmesi 


Succession planning in famly businesses anlayse businesses in metal industry 


The role of institutionalization perception of the managers in family companies on their Org change 
perception 


Aile şirketlerinde çalışan yöneticilerin kurumsallaşma algısının örgütsel değişim algılamaları üzerindeki 
rölü 


Ladership style of Turkish middle level managers in private sector and its relationship with 
subordinate performance, satisfaction, and commitment 


Türkiye'de özel sektörde çalışan orta kademe yöneticilerin liderlik tarzları ve çalışanların performansı, 
iş doyumu ve örgütsel bağlılığı ile ilişkisi 


Organizational career development and an application over defence industry organizations 


Örgütsel kariyer gelişimi ve savunma sanayii şirketlerinde bir uygulama 


The relationship between organizational communication climate, supervisor communication climate 
and job satisfaction 


Örgütsel iletişim iklimi, yönetimi iletişim iklimi, ve iş tatmini arasındaki ilişki 
A study on procedural and distributive justice in relation with organizational outcomes 
Uygulamaya ve ödüllerin dağılımına yönelik adaletin örgütsel sonuçlar ile ilişkisi 


SME networks as new engines of economic development and innovativeness 
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Ekonomik gelişmenin ve yenilikçiliğin yeni örgütsel altyapısı KOBİ ağları 


Örgütsel değişimde başarı faktörlerinden örgütsel öğrenmenin incelenmesi ve bir uygulama 


Research of organizational learning, one of the success factors of organizational change andan 
application 


Örgütsel değişimin örgütsel iletişime etkisi üzerine bir alan çalışması 


A field search about organizational change on organizational communication 


Örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi 


Organizational justice perceptions and their relation with organizational commitment 
Kamuda ve özel sektörde örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler 


The Relations between perceptions of organizational justice and organizational commitment in the 
public and private sectors 


Organizasyonlarda algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkileri ve 
Kayseri'de bir araştırma 


The effects of perceived organizational justice on organizational citizenship behavior in organizations 
and a study in Kayseri 


Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa etkisi 
Effects of organizational communication to organizational commitment 


The relationship between organizatinal stressors and job satisfaction of private and state school 
teachers 


Özel ve devlet okulu öğretmenlerinin örgütsel stres kaynakları ile iş tatminleri arasındaki ilişki 


The influence of Turkish work mentality on organizational performance 


Türk iş görme anlayışının örgütsel performans üzerindeki etkisi 

The antecedents of organizational commitment an investigation of retail employess 
Örgütsel bağlılığın öncülleri perakende çalışanları araştırması 

The relationship between job satisfaction and organizational commitment 

İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

Effects of human genome project on organizational behaviour 
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Savunma ve 
Savunma 
Teknolojileri — 
Defense and Defense 
Technologies 


Psikoloji — 
Psychology 


İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Kamu Yönetimi = 
Public Administration 


Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri 
= Labour Economics 
and Industrial 
Relations ; İşletme = 
Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 
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Public Administration 
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İnsan gen projesinin örgütsel davranış üzerine etkisi 


Örgütsel güvenin bir ara değişken olarak örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Eğitim sektöründe bir 


uygulama 


Örgütsel bağlılığa etki eden faktörler ve örgütsel bağlılık ile işten ayrılma eğilimi ilişkisi üzerine bir 


araştırma 


A Research about the factors which affect organizational commitment and the relationship between 


organizational commitment and intention to leave 


Çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel özdeşim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık 


davranışına etkileri: Askeri birimlerde bir araştırma 


Örgütsel değişim ve örgütsel değişimde örgüt kültürünün yeri ve önemi 
Organizational change and the importance and the state of organizational culture in organizational 


change 


Örgütsel bağlılık ve yönetimin çalışanlara karşı ahlaki sorumluluğunun örgütsel bağlılığa etkisi üzerine 
tekstil sektöründe bir araştırma 


A Research in textiles sector on the effect of organizational commitment and moral responsibility of 


management to employess on the organizational commitment 


Örgütsel değişim yönetimi ve gıda sektöründe örgütsel değişim uygulamaları 
Organizational change management and the applications of the organizational change in the food 


sector 


Örgütsel bağlılık ve intranetin örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma 


Organizational commitment and a research on effects of intranet on organizational commitment 


A Different approach to the performance management in tourism sector conformity between individual 
and organizational performance 


Turizm sektöründe performans yönetimine değişik bir yaklaşım - örgütsel ve bireysel performans 


arasındaki uygunluk- 


Örgütsel kültürün bilgi teknolojileri - örgütsel yapı etkileşimindeki önemi 

The Importance of organizational culture on interaction between information technologies and 
organizational structure 

Ankara'daki eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin örgütsel 


analizi (Sivil toplum örgütlerinin örgütsel analizi) 


Organizational analysis of foundations and associations that work in the fields of education, health and 
social work is carried out in Ankara (Organizational analysis of NGO's) 


Hastane işletmelerinde örgütsel çatışmanın boyutları, örgütsel yapı ve başarıda etkinliğin 
sağlanmasına yönelik bir model önerisi 


The Dimensions of organizational conflict in hospital organizations: A sample proposal for having 


effects in organizational nature and success 


An Organizational learning framework as a driver of organizational performance of Turkish 
construction companies 
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İşletme = Business 
Administration 


İşletme = Business 
Administration 


Kamu Yönetimi = 
Public Administration 


Sosyal Hizmetler = 
Social Services 


Hastaneler = 
Hospitals ; İşletme = 
Business 
Administration 


İnşaat Mühendisliği 
= Civil Engineering 
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Türk inşaat şirketlerinin performanslarını arttıracak bir örgütsel öğrenme modeli 

Organizational stres factors of English instructoes working at preporatory schools of public and private 
universities in Turkey 

İngilizce hazırlık okulu bulunan üniversitelerde görev yapmakta olan İngilizce okutmanlarının örgütsel 
stres faktörlerinin belirlenmesi 

The historical formation of the traditional/ commercial center of Adana and a financial and institutional 
model for preservation 

Adana geleneksel/ ticari merkezinin tarihi oluşumu ve koruma için finansal ve örgütsel bir model 
Analyzing the fit between organizational environment, structure, and culture: A case study of a public 
organization 

Örgütsel çevre, yapı ve kültür arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir kamu kuruluşu üzerinde çalışma 
Expatriate adjustment and organisational citizenship behaviour: A study in an institute of higher 
education 

Yabancı çalışanların uyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışları: Bir yüksek eğitim kurumunun 
incelenmesi 

Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri 

Organizational trust, organizational commitment and their effects on organizational citizenship 
behaviors 

İşletmelerde örgütsel adalet ve örgütsel güven değişkenlerinin politik davranış algısı ve işbirliği yapma 
eğilimine etkisini inceleyen bir çalışma 

A Research about the impact of organisational justice and organisational trust on political behaviour 
perceptions and cooperative work inclanations 

Örgütsel küçülme (downsizing) ve üst düzey yöneticilerin örgütsel küçülme kararlarına etki eden 
değişkenlerin tespitine yönelik Ankara ve Denizli illerinde bir alan araştırması 


Downsizing and an empirical study in Ankara and Denizli to find out parameters which affect the 
decision downsizing of executive managers 


Effect of high information technologies on organizational communication: A case in Turkish defence 
industry 


Yüksek iletişim teknolojilerinin örgütsel iletişime etkileri: Savunma sanayiinde bir araştırma 


İşletmelerde örgütsel küçülme stratejisi (downsizing) ve Türkiye'de örgütsel küçülme uygulamaları 


Çalışanların yöneticilerine duydukları güvenin ve örgütsel adalete ilişkin algılamalarının örgütsel 
vatandaşlık davranışının oluşumundaki rolü: Bir turizm örgütünde uygulama 

The Influentialrole of the employees trust in a supervisor and perceptions of organizational justice in 
the occurrence of the employees propensity of displaying organizational citizenship behavior 
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Procedural justice and its effects on trust in supervisor, organizational commitment and work 
performance 


Uygulamaya ilişkin adaletin iş performansı, örgütsel bağlılık ve yöneticiye güven üzerindeki etkisi 


The Relationship between the guality culture elements and job satisfaction as well as organizational 
commitment of organizational members 


Toplam kalite kültürü elamanları ile örgüt çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki 
ilişki 

An Examination of the mechanical and the critical approaches to understanding organizational change 
Örgütsel değişimin mekanik ve kritik yönden algılanmasının incelenmesi 

A Study on empowerment and its relation with organizational commitment 

Yüreklendirme ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine çalışma 

The Effects of work values on resistance to organizational change 


Çalışma değerlerinin örgütsel değişme dirence etkileri 


Relationship between organizational commitment and organizational-professional conflict: The case of 
electrical engineers in Turkey 


Örgütsel bağlılık ve örgütsel mesleki çatışma arasındaki ilişki: Türkiye'deki elektrik mühendisleri 
üzerine bir araştırma 


Örgütsel bağlılık, örgütsel çatışma ilişkisi ve medya sektöründe bir uygulama 


A Study on the relationship between entrepreneurship and resistance to organisational change 
Girişimcilik ve örgütsel değişime gösterilen direnç arasındaki ilişki üzerine çalışma 
Örgütsel politika algısının beş örgütsel davranış değişkeni ve Makyavelizm ile olan ilişkisi 


The Relation of organizational politics perception with five organizational behavior variable and 
Machiavellianism 


Organizational setting and manpower planning in contemporary shipping agencies 


Çağdaş deniz nakliye acentelerinde örgütsel yapılanma ve iş gücü planlaması 
Job-related stress: Relationship with personality variables and organizational outcomes 
Mesleğe ilişkin stres: Kişilik değişkenleri ve örgütsel sonuçlarla ilişkisi 


Organizational analysis of nongovermental organizations 


Hükümet dışı örgütlerin örgütsel analizi 
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Commitment among Turkish commercial banking sector employees 


Türk ticaret bankaları çalışanlarının örgütsel bağlılığı 


Organizational change: A case study of Sivas and Çorum cement factories 


Örgütsel değişim: Sivas ve Çorum çimento fabrikaları örnek olay incelemesi 

Management role in organizational change 

Örgütsel değişimde yönetimin rolü 

Managerial backgrounds in large enterprises in Turkey: The impact of strategy, context and 
organizational attributes 

Türkiye'de büyük şirketlerde yöneticilerin özellikleri: Strateji, çevresel şartlar ve örgütsel koşulların 
etkisi 

Örgütsel değişim ve Afyon mermer sanayi işletmelerinde örgütsel değişim uygulaması ile ilgili bir alan 
araştırması 


Örgütsel değişim yönetimi, tekstil sektöründe örgütsel değişim uygulamaları ve başarılı bir örgütsel 
değişimin nitelikleri konulu araştırma 


Review of organizational fit for Arthur Andersen 

Arthur Andersen için örgütsel uyumun incelenmesi 

Turkish contracting sector: An organisational survey of Turkish contracting companies 

Türk müteahhitlik sektörü: Türk müteahhit firmaları üzerine örgütsel bir araştırma 

A Quality assessment of organizational learning process in selected public and private schools 


Seçilmiş özel ve devlet okullarında örgütsel öğrenme sürecinin nitel bir değerlendirilmesi 

The Infuence of cultural values on work-related attitudes and organizational structure: A comparative 
study 

Toplumsal değerlerin örgütsel yapılaşma ve çalışanların işleri ile ilgili tutum ve değerlerine etkisi: 
Karşılaştırmalı bir araştırma 

Organizational and institutional integration of the gecekondu dwellers into the organized urban 
structures in Ankara 


Ankara'daki gecekonduluların örgütlü kentsel yapılarla örgütsel ve kurumsal açıdan bütünleşmesi 
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